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Van de vernieuwde website naar een vernieuwde nieuwsbrief 

Onlangs is onze vernieuwde website live gegaan. Wij denken met de nieuwe structuur 
de informatie toegankelijker te maken. Heeft u nog niet op deze vernieuwse site geke-
ken? Het is de moeite waard hem te openen. 
Ook ons nieuwsbrieven staat altijd op de website. 
 
Al enige tijd hebben we de situatie dat onze vier nieuwsbrieven voor meer dan 90% de-
zelfde informatie vermelden. Dat heeft geleid tot het idee één centrale nieuwsbrief uit 
te brengen voor de gezamenlijke Stadsparochie Sint Martinus. 
Per geloofsgemeenschap zal daaraan een pagina worden toegevoegd die nieuws ver-
meld die specifiek betrekking heeft op die specifieke parochie, wijk. 
Uiteraard komt ook die vernieuwde nieuwsbrief weer op onze website te staan. 

 
 
 
 
Dit wordt het nieuwe logo voor de vernieuwde nieuwsbrief 
onder de nieuwe naam Kerkepäörtje. 
Onder de naam Kerkepäörtje is het nieuws van de kerken in 
Venlo al lange tijd te vinden op de social media. 
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Pinksteren, feest van enthousiasme 
De paastijd met zijn zeven zondagen en het feest van  
’s Heren Hemelvaart nadert zijn voltooiing in het 
Hoogfeest van Pinksteren. Van oudsher noemen we de 
negen dagen voor Pinksteren de Pinksternoveen. Net 
zoals de apostelen rond Maria bijeen waren in de 
bovenzaal, biddend en wachtend op de lang verwachte 
Helper, bidden wij in die dagen om de komst van de  
H. Geest.  
De Pinkstergeest die wij verwachten, is de Geest van 
vernieuwing en nieuw leven. De Geest die het aanschijn 
der aarde zal vernieuwen.  
Hemelvaart wijst naar boven. 
Het Pinksterfeest wijst naar beneden. 
Pinksteren heeft niets te maken met iets dat opstijgt 
en dat je al gauw niet meer kunt volgen. 
Pinksteren is eerder iets als vuur waaraan je je kunt warmen,  
als licht dat je leidt door de duisternis. 
Pinksteren is als een heftige wind in een zeil, 
waardoor het schip meer vaart krijgt. 
Het heeft iets van een regenbui op dorre grond 
die daardoor weer vruchtbaar wordt; 
een wegwijzer die de verdwaalde de juiste richting toont. 
Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest, 
met bezieling en vernieuwing. 
 
Kom H. Geest vervul de harten van uw gelovigen 
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
Zend uw Geest uit  
En alles zal herschapen worden  
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. 
 
Zalig Pinksteren, 
 
Deken Jos Spee 
 
 

Eerste H. Communie 
Op tweede Pinksterdag, op 26 mei en op 2 juni doen in resp. 
de O.L. Vrouwekerk, de H. Michaëlkerk en de H. Familiekerk 
meer dan 40 kinderen hun eerste H. Communie.  
Als Stadsparochie feliciteren we deze kinderen van ganser 
harte. We wensen hen, en hun ouders en familie, een heel 
mooie en feestelijke Communiedag toe. En we hopen dat zij 
het niet laten bij deze ene keer, maar dat we hen vaker mogen 
begroeten aan de Tafel des Heren. 
 
Proficiat. 
Pastoor-deken Jos Spee 
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Maria Koningin van de mei  
In de meimaand, maar ook heel het jaar door zoeken 
vele mensen de nabijheid van Maria, in vreugde en ver-
driet, in zorgen en dankbaarheid, in de eeuwenoude ka-
pel van Genooi. Het is voor velen een dierbare plaats ge-
worden, zo rustig, midden in de natuur, om even tot rust 
te komen, tot jezelf, in deze hectische wereld. Een plaats 
om de nabijheid van ons aller Moeder te zoeken, een ge-
bed te spreken of een kaarsje te branden als een voort-
gezet gebed als je weer terug moet naar je huis, naar je 
werk of naar je verplichtingen. Misschien wil je in het 
kruiswegpark of de kruiskapel wat mediteren, of gewoon 
de innerlijke mens wat verfrissen of sterken in de Geneu-
erie. Of ben je de trouwe of regelmatige bezoeker van de 
diensten in de kapel ’s zaterdags om 17.00 uur.  

In deze meimaand, maar natuurlijk dan niet alleen, zijn er vele groepen die op bede-
vaart komen. Uit verzorgingshuizen en parochies. In het kruiswegpark zijn er de vierin-
gen op de zondagen om 11.30 uur. Op zondag 26 mei zal de viering door Venlona wor-
den opgeluisterd. 
Op Pinksteren, zondag 19 mei is er geen viering in het Processiepark. 
Wij allen verenigen ons samen rond Maria. Voor velen de laatste zilveren draad naar 
geloof en kerk. We branden een “vlemke van verlangen”. 
Maria Salvatrix Venlonae, bid voor ons. 
 

Actie Kerkbalans 50 jaar! 
Het Pinksterfeest komt eraan. Dat betekent: tijd voor de Actie Kerkbalans. 
Dit jaar, 2024, is het de 50ste keer dat deze landelijke actie wordt ge-
houden, dat deze actie aandacht vraagt voor financiële steun aan uw 
eigen parochie. In Venlo is dat de Stadsparochie St.Martinus met 
haar vier kerken: de St.Martinusbasiliek, de H. Familiekerk, de H. Mi-
chaelkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Binnen elk van deze vier geloofsgemeenschappen biedt de kerk heel 
veel. Wat te denken van de mooie en inspirerende vieringen, de bij-
eenkomsten voor ouderen in de verschillende wijken, het betrekken 
van kinderen bij de kerk - zij zijn de toekomstige kerk -, en niet te 
vergeten de mensen die in nood aankloppen bij onze deur. 
Al deze zaken steunen op heel veel vrijwilligers, wij kunnen niet zon-
der. 
Maar een financiële basis om deze activiteiten ook materieel te on-
dersteunen is ook noodzakelijk. 
Ook binnen onze eigen Stadsparochie wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden, tradi-
tioneel rond het Pinksterfeest. In de week na Pinksteren valt bij de donateurs aan de 
Actie Kerkbalans de informatie over de actie kerkbalans in de bus. In alle kerken zal dan 
ook de informatieflyer liggen om mee naar huis te nemen. 
Ook zullen de leden van het kerkbestuur in alle kerken en in de kapel van genooi infor-
matie geven over de noodzaak van de Actie Kerkbalans, ook in 2024.  
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Viering van het eerste lustrum van de Sint Martinusbasiliek 
Bij het eerste lustrum van de verheffing tot basilica minor werden activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud. 
Heel bijzondere dank aan allen die zich hebben ingezet om alle activiteiten die, bedacht, 
georganiseerd en uitgevoerd zijn bij gelegenheid van het eerste lustrum van de verhef-
fing tot basiliek van de St. Martinuskerk. Een prachtige docu, een mooie tentoonstelling, 
fotowand, een interessante lezing, het geslaagde bezoek van verschillende basisscholen 
en tenslotte de feestelijke plechtigheid op de dag zelf. Het was mooi en hartverwar-
mend.  
Dank aan alle “werkers achter de schermen” bij gelegenheid van de verschillende activi-
teiten rond de feestelijkheden. Dingen komen er niet vanzelf. Vele uren hebben mensen 
daarin gestoken om alles goed voor te bereiden. Heel veel uren. Zonder jullie had dit 
allemaal niet gekund. 
 
Heel heel erg bedankt. 
Pastoor-deken (rector der basiliek) 
Jos Spee 
 

Een kleine foto-impressie van de jubileumviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Opening "Welkom in de sacristie" 

Belangstelling vrijwilligerspresentatie 

Scholenbezoek aan Limb.Museum en basiliek 

Lezing Jacob Schotten 
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Impressie van de plechtige eucharistieviering op 28 april 
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Bij de roze zusters  
In de aanloop naar het eerste lustrum van de St. Marti-
nusbasiliek, hebben de Roze Zusters in Steyl ervoor ge-
zorgd dat een aantal kazuifels en dalmatiek, een 
nieuwe frisse uitstraling hebben gekregen. 
Ze werden opgefrist en de oude oranje galon werd ver-
vangen door nieuwe, zodat deze kazuifels weer een 
nieuwe en blijde uitstraling kregen en gebruikt kunnen 
worden bij feestelijke vieringen waarbij het hele pasto-
rale team met elkaar celebreert. 
Hulde en dank aan de zusters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bep Holla neemt afscheid van kerkbestuur 
Mevrouw Bep Holla heeft, op haar verzoek, van de Diocesaan Administrator eervol ont-
slag gekregen als kerkbestuurslid van de R.K. Stadsparochie St. Martinus. Mevrouw 
Holla, Bep, beheerde de grote en omvangrijke portefeuille diaconie. Dat heeft ze meer-
dere ambtsperiodes, dus vele jaren, gedaan. Diaconie is in een huidige parochie een 
heel belangrijk speerpunt. De zorg voor mensen. Mensen helpen in allerlei nood. Een-
zaamheid helpen verlichten, mensen bijeenbrengen, mensen wat geluk brengen. Dat is 
een evangelische taak van de geloofsgemeenschap. 
Bep was in de wereld van zorgen en diaconie al jaren heel erg actief. Met een grote in-
zet, met een innerlijke gedrevenheid, passie en tomeloze activiteit laat ze haar hart 
spreken. En gelukkig blijft ze dat doen, ook nu ze haar bestuursfunctie heeft neerge-
legd. 
Bep heel veel dank voor de jaren waarin je met heel veel inzet het beste van jezelf hebt 
gegeven in het bestuur.  
 
Pastoor-deken Jos Spee 
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Het stokje is overgedragen... 
“Met het parochiekantoor, met Alda Eggels”,  
de vertrouwde stem wanneer u het parochiekantoor 
belde.  
De vaste bellers met het parochiekantoor en de 
vaste bezoekers hebben het al gemerkt... Alda heeft 
het stokje per 1 april overgedragen aan haar op-
volgster, Linh Lam, maar niet nadat Alda haar goed 
had ingewerkt. Wellicht heeft u Linh al eens aan de 
telefoon gehad. 
Zo’n 26 jaar geleden begon Alda op de pastorie van 
de Belletablestraat waar zij het samenwerkingsproces van de drie kerken in Venlo-Oost 
meemaakte. 
Toen pastoor Spee benoemd werd tot deken verhuisde hij naar het dekenaat aan de 
Grote Kerkstraat. Alda verhuisde met hem mee. Met die verhuizing werd ook haar taak 
aanzienlijk uitgebreider. Dat neemt echter niet weg dat zij steeds een luisterend oor 
had voor parochianen die even binnenliepen, zomaar, met een vraag of voor het opge-
ven van een misintentie. Na 26 jaar kerkwerk in Venlo was het voor Alda tijd met pensi-
oen te gaan. 
Het kerkbestuur bedankt Alda voor het vele werk dat zij verzet heeft ten behoeve van 
de parochies in Venlo-Stad en de gefuseerde Stadsparochie 
en wenst Linh veel succes en werkplezier in haar baan. 
De openingstijden van het parochiekantoor zijn vanaf 1 april ook gewijzigd: 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 -12.30 uur. 
 

Kinderwoorddienst, een inkijkje 
Iedere eerste zondag van de maand klimt een aantal kinderen de trap 
op naar de zolder. We praten met de kinderen over een belangrijk 
feest dat in die maand wordt gevierd. Kennen zij dat feest? Wat weten 
ze ervan? We kippelen dat dan aan een verhaal uit de bijbel. 
Na elk verhaal is er een creatieve activiteit afhankelijk van de leeftijd 
een kleurplaat, een kruiswoordpuzzel over het verhaal of een invul-
tekst. Al doende hebben ze, samen met Jezus, een tocht door Israël 
gemaakt. 
De kinderwoorddienst van 12 mei stond in het teken van moederdag in 
dubbele zin; in de meimaand staat Maria centraal, de moeder van Je-
zus maar ook de moeder van ons allemaal. Daarom een kaarsje bij Ma-
ria en een roos voor mama. 

 
 
 
 
 
 
 

Zondag 9 juni is de laatste keer van dit schooljaar. Dan zullen op een ontspannen ma-
nier de KWD van dit schooljaar afsluiten.  
Zondag 1 september, bij de start van het nieuwe schooljaar, klimmen we weer de zol-
der op.  
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Tentoonstelling Lijkwade van Turijn in de St.Martinusbasiliek 
“Wie is de Man op het doek? 
Wat is zijn verhaal? Wat betekent dat 
voor mij? 
De Lijkwade die bewaard wordt in Tu-
rijn (sinds 1578) is een uniek linnen 
doek waarin de beeltenis is te zien van 
een man. Jezus van Nazareth die na 
zijn dood, volgens de toenmalige ge-
bruiken, is gewikkeld en begraven in dit 
doek. Op de tentoonstelling is een le-
vensgroot replica te zien van dit doek 
en ook een aantal replica’s van relieken 

zoals de doornenkroon, kruisigingsnagels en een martelwerktuig. 
Aan de hand van deze voorwerpen hopen we dat mensen gaan nadenken over het ver-
haal van Jezus, wat het voor ons voor een betekenis heeft en waarom Hij gestorven en 
verrezen is. 
Graag nodigen wij jullie uit om tussen  
6 mei en 26 mei de tentoonstelling in de 
basiliek te bezoeken. De Basiliek is geo-
pend van dinsdag t/m vrijdag van 10.30 
uur tot 12.30 en van 14 tot 16 uur. Zater-
dag van 10 uur tot 16 uur. 
We nodigen ook iedereen uit om op 26 
mei, aansluitend aan de Hoogmis te ko-
men luisteren naar een lezing over de lijk-
wade, de onderzoeken naar de echtheid 
enz. Nieuwsgiering : kom dan luisteren 
naar de lezing 26 mei om 11 uur in de St. 
Martinusbasiliek. 
Pastoor-deken Jos Spee 
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Gebed voor een nieuwe bisschop 
Eeuwige Herder, onze God, 
die zorg draagt voor uw volk. Schenk uw geest van wijsheid 
aan hen die belast zijn met de keuze van een nieuwe bisschop 
voor de Kerk van Roermond.  
Moge de Heilige Geest op hem rusten en hem tot een herder maken 
die de gelovigen zal leiden en steunen en met zorg over hen zal waken.  
En laat de gelovigen hem begroeten met openheid en het verlangen 
om samen de weg te gaan 
die voor ons ligt:  
de weg van heiligheid en dienstbaarheid tot eer en glorie van uw 
Naam.  
Wij vragen u dit op voorspraak 
van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen,  
de patrones van ons bisdom 
door Christus onze Heer,  
Amen  
 
 

Engelstalige eucharistieviering in Venlo 
In Venlo wonen veel mensen, studenten, werknemers, stagiaires die de Nederlandse 
taal (nog) niet machtig zijn en graag een eucharistieviering in het Engels volgen. 
Die mogelijkheid bieden we in Venlo. 
Iedere zondag is er om 18.00 uur een Engelstalige eucharistieviering in de O.L. Vrouwe-
kerk in Venlo-Zuid (Sinselveldstraat 35, Venlo). 
Every Sunday at 6 p.m. Holy Mass in English 
at O.L. Vrouwekerk (Sinselveldstraat 35, Venlo) 
This mass will be held by Father Patrick Casiño, an English-speaking 
priest. 
If Father Patrick Casiño is unable to attend, this celebration will be 
led by chaplain Zuidinga. Also he speaks English. 
 
You are welcome! 
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Markant Retabel 
De Sint Martinusbasiliek op zondagmorgen binnengaan, onderdoor de meer dan levens-
grote afbeelding van Sint Martinus, als soldaat te paard zijn deel van de mantel delend met 
de arme bedelaar, boven het torenportaal, is een genot voor het oog en een speciale rust 
neemt bezit van de gelovige bezoeker, wanneer hij plaats neemt in een van de voorste 
banken van het middenpand. Daar kan de blik afdwalen naar de prachtige barokke preek-
stoel, maar al gauw zal alle aandacht worden opgeëist door het retabel van het hoofdaltaar 
op het priesterkoor. Zo’n retabel kan bestaan uit een schilderij, uit beeldhouwwerk, of een 
combinatie van beide en het laatste is van toepassing op dit retabel, een triptiek, ontstaan 
in de jaren 1898-1901 in de werkplaats van Ferdinand Langenberg te Goch, voor wat be-
treft het beeldhouwwerk, maar de panelen zijn in Venlo vervaardigd, wel onder auspiciën 
van Langenberg en kapelaan Jozef Windhausen die, tot zijn vrijstelling door de bisschop, 
als kapelaan verbonden was aan de St. Martinuskerk in Venlo. 
Albin Windhausen, een broer van mede-ont-
werper Jozef Windhausen, heeft het schilder-
werk van de panelen vervaardigd, als ook van 
de predella, waarop aan weerszijden van de 
Christusfiguur de vier evangelisten zijn afge-
beeld; links Mattheus en Marcus en rechts Lu-
cas en Johannes. Wanneer de ‘luiken’ naar bin-
nen zijn geklapt (kleinste stand) wordt ook het 
aanzien van de predella gewijzigd en worden 
voorzetdelen aangebracht met de afbeeldin-
gen, in grisaille, van vier profeten uit het Oude 
Testament; Isaïas (Jesaja), Jeremias, Ezechiël 
en Daniël. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het retabel kreeg de naam van ‘Passionsaltar’ (uit: Der Bildschnitzer vom Niederrhein, 
Meister Ferdinand Langenberg, van Dr. med. Walter Bömer, S.45) waarschijnlijk omdat er 
zes-acht groepen zijn die ook in de kruisweg genoemd worden, of daarmee verband hou-
den.  
Wanneer we het geheel overzien en alle drie de expositiestanden in ogenschouw nemen 
dan zien we een retabel, dat in optima forma de ontstaansgeschiedenis van het Christen-
dom en specifiek, die van de Katholieke Kerk weergeeft, dat wordt nog eens benadrukt 
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wanneer de kleinste expositiestand, met de luiken naar binnen geklapt, te zien is. Hiermee 
beantwoordt het retabel volledig aan het begrip ‘Biblia pauperum’, de verbinding en over-
gang van Oud Testament naar Nieuw Testament waarmee de eenvoudige gelovigen, die 
het lezen niet, of matig beheersten, visueel onderricht werden. Bij dit retabel houdt het niet 
op bij verhalen uit het Oude Testament in de predella aangegeven met afbeeldingen van de 
vier grote profeten en uit het Nieuwe Testament met de vier Evangelisten, het gaat nog 
een stapje verder, waar de afbeeldingen in grisaille op paneel, van Petrus en Paulus en de 
twee patroonheiligen van de kerk, St. Martinus en de H. Carolus Borromeus staan afge-
beeld, als het ware de  geschiedenis van de kerk vanaf het begin na Pinksteren en vele 
eeuwen later, toen de kerk van Christus reeds vele gelovigen en veel martelaren rijker was.  
Wanneer die twee panelen naar 
buiten worden weggedraaid, 
zien we vier panelen zichtbaar 
worden. De meest linkse af-
beelding, de ‘Annunciatie’, 
wordt in het Oude Testament, 
duidelijk voorzegd bij de pro-
feet Isaïas, (Jesaja 7, 13-15) en 
ook de naam van de Zoon, Im-
manuël, (God met ons). De 
twee volgende panelen zijn Ge-
boorte in de stal van Bethlehem 
en de aanbidding van de Hei-
lige Driekoningen; Maria toont 
als het ware haar Zoon aan de 
wereld, de drie koningen als 
vertegenwoordigers van de dan bekende wereld. Als laatste het paneel van “Maria ten He-
mel Opneming”, dat werd gemaakt, vijftig jaar voordat Z.H. Paus Pius XII het op 1 novem-
ber 1950 tot dogma verklaarde en vierenzestig jaar, voordat het Tweede Vaticaansconcilie 
document ‘Lumen Gentium’ door de concilievaders op 21 november 1964 werd aangeno-
men als afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, dat onder paus Johannes XXIII was 
begonnen, die in 1963 stierf en door diens opvolger Paus Paulus VI vastgelegd in de dog-
matische constitutie, leefde onder de gelovigen, al vanaf de eerste eeuwen en aangeeft, 
dat Maria een wel zeer bijzondere plaats inneemt in de Kerk.  
Het uit eikenhout vervaardigde, derde deel van het retabel, bestaat uit veertien afbeeldin-
gen, die links beginnend van boven naar beneden, in zeven taferelen, kruiswegstaties 
weergeven. Het achtste tafereel is “Het Laatste Avondmaal”, waar Jezus de Sacramenten 
van de Heilige Eucharistie en het Priesterschap instelt. In combinatie met de daarboven af-
gebeelde dood aan het kruis is dit iconografisch zeer goed weergegeven, want er voltrekt 
zich tijdens de eucharistieviering bij de consecratiewoorden door de priester uitgesproken 
het onbloedige offer, waarin Jezus zijn Leven geeft om ons het leven te schenken (kwam 
en komt zeer goed tot zijn recht in eucharistievieringen, waarin de priester met de rug naar 
de gelovigen, celebreert.). Het laatste tafereel rechts beneden, de door Jezus beloofde 
Geest komt, wanneer ze met Pinksteren verzameld zijn, met in hun midden de moeder van 
de Heer, Maria als moeder van de Kerk, maakt ook zij deel uit van de weer voltallige groep 
van twaalf apostelen met de door het lot aangewezen Mattias, als opvolger van Judas Iska-
rioth.  
Boven hen zweeft de H. Geest in de vorm van een duif en vurige tongen zetten zich op hun 
hoofden. De apostelen voeren hun opdracht meteen uit, ze gaan de toegestroomde me-
nigte toespreken en het aantal gelovigen groeide die dag met wel drieduizend (Tweede 
boek van Lucas, Hand. 2, 40-42). 
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Wij hebben ook een opdracht gekregen en gesterkt door de sacramentele gave van de Eu-
charistie zijn we in staat om samen de weg naar de Vader tot een goed einde te brengen, 
de weg die Jezus ons is voorgegaan op Golgotha en bij het Laatste Avondmaal. 
De ontwerpers van het altaar hebben als het ware voor de opzet van het retabel gekozen in 
de Geest van de Praemonstratenzers, die de verering van de H. Maagd Maria hoog in het 
vaandel hebben staan, getuige de verwijzingen in het Oude Testament, de 4 profeten in de 
predella, de vier panelen met de predella van de evangelisten, de Annunciatie, Lc 1, 30-35, 
Geboorte van Jezus (in de stal in Bethlehem), de Openbaring (de aanbidding door de Drie-
koningen) en tenslotte Maria Ten Hemelopneming. Van de veertien gebeeldhouwde tafere-
len die tezamen het in de volksmond zo genoemde ‘gouden altaar’ vormen zijn er zeven 
waarop Maria de moeder van Jezus voorkomt. De ‘bewening’, het tiende tafereel staat in 
schril contrast met de ‘openbaring’ op het derde paneel, maar op het laatste tafereel zit  
Maria te midden van de twaalf apostelen wanneer de H. Geest met Pinksteren op hen neer-
daalt, als het ware uitbeeldend de Moeder van de H. Kerk die ook gestalte krijgt op het pa-
neel van de ten hemel opneming van Maria. De wording van de kerk na Pinksteren zoals af-
gebeeld op de twee panelen wanneer het retabel in de kleinste stand staat: in het midden 
Petrus met sleutels en Paulus met zwaard, geflankeerd door Sint Martinus en de heilige  
Carolus Borromeus. Allemaal ‘bekeerlingen’ die kozen voor de navolging van Jezus en Hem 
steeds gedenken in het Sacrament van de Heilige Eucharistie. 
Alles in ogenschouw nemend is het “Drieluik Retabel” de geschiedenis van de Kerk van 
Christus, met voorzegging in Oude Testament, geboorte, Openbaring, dood aan het kruis, 
Laatste Avondmaal, verrijzenis, Pinksteren en Maria ten Hemel opneming de wording van 
de kerk zoals 165 jaar later vastgelegd en bevestigd door 2151 concilievaders als afsluiting 
van het Tweede Vaticaans Concilie door Paus Paulus VI. 
 
Een andere naam voor het Altaarretabel dan “Passionsaltar” zou meer recht doen aan het-
geen is afgebeeld, maar tegelijk ook aan de Praemonstratenzer gewoontes: 

Altaar van de Moeder Gods en Onze Kerk. 
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_______________________________________________________________________ 

Agenda diaconie-activiteiten 
Familiekerk (JoFaBo) en Martinusbasiliek 
 Iedereen die 80 jaar wordt ontvangt een felicitatiekaart van de parochie. 
 Iedereen die 85 jaar of ouder wordt ontvangt bezoek van de parochie-bezoekgroep  
 
Het geheugenhuis, aandacht voor mensen met dementie 
Het geheugenhuis is inmiddels gestart: Grote Kerkstraat 28/30. 
Het geheugenhuis wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen met (beginnende) geheugen-
problemen, vergeetachtigheid, dementie en hun mantelzorgers. Er wordt samengewerkt 
met de Stichting Alzheimer Nederland. 
Je kunt er voor van alles terecht. Denk hierbij aan contacten met anderen, een steuntje in 
de rug, activiteiten met elkaar, informatie. 
Voel je je eenzaam, wil je contact met anderen, je bent van harte welkom. 
 
Venlo-Zuid en Crescendo 
• Iedere woensdag open inloop van 10.00 - 12.00 uur met extra aandacht in de aanloop naar bij-

zondere feestdagen 
• Iedere eerste maandag van de maand een eucharistieviering in Crescendo; rond bijzondere 

feestdagen als Aswoensdag, Hemelvaartsdag, een Mariaviering wordt een speciale viering ge-
houden in de kerk. Na afloop een gezellig samenzijn met koffie en vlaai. 

• Vrijwilligers gaan met ouderen uit de parochie gaan wandelen eens x per 14 dagen. 
• Vrijwilligers doen boodschappen voor parochianen die dat zelf niet kunnen en er niemand voor 

hebben.  
 
Venlo-Noord 
Open Inloop: Iedere donderdagmorgen van 09.30 - 12.00 uur; er is tijd voor een praatje of 
om samen spellen te doen of creatief aan de slag te gaan. 
Waar: Gemeenschapshuis De Windmeule; Straelseweg 162A; 5914 AS Venlo 
Gratis entree; consumpties tegen betalen. 
Iedere donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur: Koersballen 
_______________________________________________________________________ 

Buurtcafé in Venlo-Oost, een plek van elkaar ontmoeten 
Het buurtcafé wil een ontmoetingsplek zijn voor iedereen; gezellig een 
praatje maken, een krantje lezen, kaartje leggen, je eigen favoriete mu-
ziek beluisteren en laten horen aan anderen. Neem daarvoor wel je ei-
gen LP mee! Kortom, er ‘voor elk wat wils’ in een gezellige en ontspan-
nen sfeer. 
Wanneer? elke donderdagochtend van 09.30 - 12.30 uur 
Waar? D’n Dörpel (Gulikstraat 200) 

Extra op dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur wordt er gekaart. 
Heb je zelf nog een idee voor een leuke activiteit? Laat het weten bij de gastheren en -da-
mes. Loop gewoon eens binnen, je hoeft je niet tevoren aan te melden. 

Buurtcafé = buurt - samen - ontmoeten 
 

_______________________________________________________________________ 
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Mededelingen 
Contactgegevens parochiekantoor en pastoraal team 

Priester nodig? Bel 06-24845566  
BELANGRIJK! Heeft u dringend een priester nodig dan kunt u bellen naar 06-24845566. 
Dit nummer is automatisch doorgeschakeld naar de priester die op dat moment dienst 
heeft. 
Delen van vreugde en verdriet 
Het sacrament van het doopsel hebben ontvangen:  
Ruben Roodbeen, 10 maart 
Elisabeth Geilman, 23 maart 
Jet Swinkels, 6 april 
We namen afscheid van: 
Gerde Steernheim, overleden 29 februari 
Toosje Lijding-Brüll, overleden 8 maart 
Ans Boermans, overleden 17 april 
Mia Hendriks-Vullings, overleden 21 april 
_______________________________________________________________________ 
Livestream eucharistieviering vanuit de H. Familiekerk 
Ga naar de homepagina van de federatie: www.rkvenlo.nl 
Maak uw keuze in de rubriek Livestreams uit: 
geplande livestreams (komende zondagen) en eerdere livestreams (terugkijken). 
_______________________________________________________________________ 
Vaste vieringen  
De vaste vieringen in de H. Familiekerk worden gehouden op: 
donderdagavond om 19.00 uur 
iedere eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur 
in het weekend: zaterdagavond om 19.00 uur en zondagmorgen om 11.00 uur  
_______________________________________________________________________ 
Gebedsavond op woensdag  
In de H. Familiekerk wordt iedere woensdag een gebedsavond gehouden.  
Deze begint steeds om 19.00 uur.  
_______________________________________________________________________ 
Muzikale opluistering van de vieringen 
Franciscuskoor: 5 - 19 mei, 16 - 30 juni 
 informatie over koor en uitvoeringen op https://www.franciscuskoor.eu/  
 of op https://www.facebook.com/Franciscuskoor 
Sint Janskoor: 12 mei, 9 juni 
_______________________________________________________________________ 
Koffie drinken na de mis 
Zoals u weet kunnen we elkaar elke eerste zondag van de maand na de H. Mis 
ontmoeten bij een kopje koffie. Voor de komende maanden is dat  
5 mei en 9 juni (i.p.v. 2 juni vanwege de Eerste H.Communie). 
In de maanden juli en augustus is er geen koffiedrinken na de mis. 
Op zondag 1 september staat de koffie weer voor u klaar! 

 
 

parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl    of    077-3512394 
Dit mailadres geldt voor het doorgeven van doopjes, overlij-
dens, misintenties e.d. voor alle parochies van   
Venlo-Oost, Venlo-Centrum, Venlo-Zuid en Venlo-Noord 
 
deken Spee    dekenspee@rkvenlo.nl 
father Patrick Casiño  patrickmsp@hotmail.com 
kapelaan Patrick Zuidinga zuidinga@rkvenlo.nl 
diaken Cor Sonnemans  diaken@rkvenlo.nl 

Dat zij mogen uit-
groeien  

tot mooie christenmen-

Dat zij mogen rusten  
in vrede 


