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ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN 
 
Beste parochianen, beste lezers, 
 

De Herfstmaanden oktober/ november zijn 
begonnen en we zitten midden in de herfst. Rond 
deze tijd staan we stil bij hen die ons ontvallen 
zijn en die we nog zo node missen. Het vallen van 
de bladeren de sfeer van de herfst doen ons 
vanouds denken aan hen die van ons zijn 
heengegaan.  Er is de pijn van het gemis. Die pijn 
en dankbaarheid brengen wij bijeen in het 
samen gedenken in de vieringen, in onze gang 
naar het kerkhof of de gedenkplaatsen. 
Wij doen dat speciaal voor hen die in het afgelopen 
jaar van Allerheiligen tot Allerheiligen nu gestorven 
zijn, in de kerken van de Stadsparochie en in de 
kapel van Genooi. 

 Op Allerheiligen vieren wij de kanjers, de heilig 
verklaarden en de ontelbare menigte naamloze 
heiligen, misschien zij die wij gekend hebben, op 
hun gang door de tijd. Gewone mensen van heel 
dicht bij die iets goeds van hun leven gemaakt 
hebben. De zegenvierende kerk van onze voor-
sprekers bij God, mensen waar Gods licht  

 

 
doorheen heeft geschenen. 

Samen met de mensen van nu, die wij ook 
wel de strijdende kerk noemen, de mensen 
die nu leven en werken om het evangelie 
handen en voeten te geven, die de 
pelgrimstocht van hoop gaan, meewerkend 
aan de groei van het Rijk van God, met 
vallen en opstaan. 

En samen met hen die ons zijn voorgegaan 
en op weg zijn naar het Vaderhuis, wel 
weggegaan maar nog onderweg: de 
lijdende kerk, voor wie wij bidden dat zij 
spoedig thuis mogen komen in het 
Vaderhuis. 
Deze drie dimensies vormen de kerk van 
Christus. 

Op de laatste zondag van oktober, 26 
oktober, in de O.L. Vrouwekerk,  
op 1 november in de kapel van Genooi en 
de H. Michaëlkerk in ‘t Ven en  
op 2 november in de St. Martinusbasiliek en 
de H. Familiekerk gedenken wij bijzonder 
hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. Door alle pijn en tranen heen, door al 
ons twijfelen en onvermogen om te geloven 
heen, vieren wij dat Gods Licht hen 
beschijnt. En dat ook ons wil beschijnen tot 
troost en bemoediging: Lieve mens je staat 
niet alleen! 
 

Ik nodig u van harte uit om dit met ons te 
vieren.  
Pastoor-deken J H W Spee 

Kerkepäörtje 
Nieuwsbrief Stadsparochie Sint Martinus 

oktober/november 2025 

Overweging door deken Spee 
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Gedicht De mensen van voorbij 

De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar. 

 
De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 

Ze zijn met ons verweven 
In liefde, in verhalen, 

Die wij zo graag herhalen, 
In bloemengeuren, in een lied 

Dat opklinkt uit verdriet. 
 

De mensen van voorbij 
Zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 

 
 

Gedicht van Hanna Lam, 
schrijfster van bijbelliederen 

(1928-1988) 
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Colofon 
Contactgegevens parochiekantoor  
tlf   077 - 351 23 94 

 mail: 
 parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 

website  www.rkvenlo.nl 
 
Informatie m.b.t. Kerkbalans 
KvK-nummer  89690249 
ANBI-nummer  ROE808 
RSIN-fiscaalnummer 865065767 
 
IBAN-nummers 
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij  
  NL32 RABO 0136 5676 22 
Venlo-Oost (H. Familiekerk)   
  NL15 RABO 0153 8963 96 
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)  
  NL49 RABO 0153 8104 24 
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)  
  NL71 RABO 0153 8103 19 
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Op 1 november verlaten de laatste zusters 
Dominicanessen hun klooster in Venlo om te gaan 
wonen in een Kloosterverzorgingshuis in 
Heijthuijsen. 
Hoge leeftijden nopen daartoe. 

De stad die eens zo rijkelijk met mannen- en 
vrouwenkloosters gezegend was raakt nu de laatste 
religieuzen kwijt. 
Men heeft vaak kritiek op de kerk en kijkt dan met 
één blind oog naar het verleden, vergeet dan dat 
het de religieuzen waren die de hele ziekenzorg, 
psychiatrische zorg, onderwijs en zorg voor  

   

Zoals u weet is de H. Hartkerk gesloten voor 
kerkelijke vieringen. In de nieuwe bestemming die 
deze kerk krijgt is geen ruimte voor kerkelijke 
voorwerpen die zich nog in de kerk bevinden. 

Wilt U misschien nog graag een mooie herinnering 
aan de Heilig Hartkerk? Kom gerust rondsnuffelen op 
zaterdag 1 november of zondag 2 november. 
Misschien ziet er iets van uw gading bij. 
U kunt hierbij denken aan kaarsenstandaards in 
diverse uitvoeringen, bidstoelen in verschillende 
maten, kerkbanken en enkele beelden. Graag geven 

we deze voorwerpen 
een nieuwe 
bestemming.  

Dat geldt ook voor 
afbeeldingen 
(borduurkunst) van 
kruiswegstaties op 
transparant linnen van 
kunstenares Mevr. 
Neyens-Wiegman. 
Deze zijn afkomstig uit 
de Sint Nicolaaskerk 
van Genooi.  

De opbrengst van de snuffelmarkt is bestemd voor 
de restauratie van de kerk. 

 
 
 

kinderen en ouderen op zich hebben 
genomen, net als de armenzorg en puur 
vanuit Evangelische inspiratie dag en 
nacht voor mensen hebben gewerkt toen 
de staat al deze dingen nog niet regelde. 
Zij hebben altijd een spiritueel thuis 
geboden aan wie inspiratie zocht. 
Als maatschappij, als stad, zijn wij hen 
ongelofelijk veel dank verschuldigd. 

Beste zusters, dank voor alles en nog 
mooie en goede jaren in uw nieuwe thuis. 

Deken Spee 
 

 
 
 

H. Hart  Snuffelmarkt kerkinventaris 
zaterdag 1 nov en zondag 2 november 

van 12.00 - 16.00 uur 

Laatste religieuzen  
verlaten de stad Venlo 
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november is de feestdag van Sint Martinus, de stadspatroon van Venlo. Niet vreemd dat in alle 
delen van de stad zijn feest veel aandacht krijgt, dus ook binnen onze vier 
geloofsgemeenschappen van de stadsparochie. 
Centraal staat daarbij het verhaal van Sint Maarten, een Romeinse soldaat die op een koude 
dag zijn mantel in tweeën sneed om deze te delen met een bedelaar, een arme man. Deze daad 
van barmhartigheid wordt herdacht met het Sintermertefeest: 
het vertellen of naspelen van het verhaal van Sint Maarten, een lampionnenoptocht en vaak een 
oliebol als traktatie met als hoogtepunt, het aansteken van de troshoop 
 

Stichting Kinderfeesten Venlo 

 

Alle Sintermerte vieringen binnen de stadsparochie op een rij 
 

Sintermerte-viering 
Vrijdag 7 november 

18.00 uur in de H. Michaëlkerk. 
Voorganger is deken Spee. 

Alle kinderen van de basisschool 
zijn welkom met hun 
lampionnetjes. Na afloop is er een 
optocht naar de troshoop waar de 
kinderen een oliebol krijgen. 

16.50 uur     Samenkomst van 
 deelnemers aan de optocht in de 
 St. Martinus-basiliek aan de 
 Grote Kerkstraat. 
17.30 uur    Vertrek van de optocht   
 naar de troshoop op het  
 Nolensplein.  
18.00 uur     Aansteken van de troshoop 
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Zit uw Kerkbijdrage hier nog niet bij? 
Draagt u de kerk wel een goed hart toe? 
Moet de kerk doorgaan met de aandacht 
voor ouderen, mensen in zorg- of 
verpleeginstellingen? Vindt u het belangrijk 
dat de kerk zich inzet voor 
doopselvieringen, de voorbereiding op 
Eerste H.Communie en H.Vormsel? 
 

Hopelijk is dit u een bijdrage waard aan de  
Actie Kerkbalans. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar het banknummer  
van uw kerk. De banknummers van de vier kerken ziet u 
op pag-2 van dit Kerkepäörtje. 
 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Op vrijdag 7 november komt het WJD-
kruis naar Limburg. Vanwege de 
Katholieke Jongeren Dag op 8 november 
gaat dit kruis in een estafette langs alle 
Nederlandse bisdommen. Het WJD-kruis is 
een van de kopieën van het grote houten 
kruis dat tijdens de Wereldjongerendagen 
centraal op het podium staat. In november 
zijn er in alle bisdommen van Nederland 
activiteiten voor jongeren, waarbij het 
thema roeping centraal staat. 
Vrijdag 7 november is het bisdom 
Roermond aan de beurt. Het WJD-kruis 
wordt die avond om 18.30 uur door 
jongeren vanaf de Munsterkerk in 
Roermond naar de kathedraal gedragen. 
Daar sluit bisschop van den Hout deze dag 
af met een eucharistieviering. 

Aansluitend is er een gezellig samenzijn voor alle 
jongeren bij het bisdom aan de Swalmerstraat in 
Roermond. Iedereen is van harte welkom. 

Actie kerkbalans 2025: 
“Het geschenk van uw kerk” 

Kruis van de Wereldjongerendagen 
naar Limburg 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Elke zondag om 10.00 uur  Sint Martinuskoor 

 

Doopvieringen 
Gioia Alfieri, 27 september 2025 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode was er geen uitvaart in de basiliek. 
 

 

Huwelijk 
Op 26 september zegende deken Spee in de Sint Martinusbasiliek 
het huwelijk in tussen Alexandra Hohnen en Sjoerd Hoogstraten. 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Als parochianen kunnen we elkaar onder het genot van een kop 
koffie of thee (voor de kinderen is er limonade) ontmoeten na de 
eucharistieviering in het Ald Weishoès op 
16 nov - 14 dec 
 

 

Kom op de soep 
Dit is een samenwerking 
tussen een aantal lokale 
organisaties. Op 
verschillende zondagen kunt u in het Ald Weishoès terecht voor een kop 
heerlijke soep. Van 12.00 - 13.30 uur 
 

 
 

  
  

Mededelingen Sint Martinusbasiliek 



 

 pagina  7  St. Martinusbasiliek 

 
 
 

 
Het Sint Martinuskoor heeft zijn 200-jarig jubileum met glans neergezet. 
De feestdag begon, met hoe kan het anders voor een kerkkoor, met een pontificale mis 
waar het koor zich van zijn beste kant liet zien. 
Met medewerking van een aantal gastzangers begeleidde het koor de eucharistieviering 
met de Missa Festiva van Alexander Gretchaninov. Uiteraard werd dit geleid door dirigent 
Ben Benders met aan het orgel Theo Hes. 
 
Na deze kerkelijke viering, werd 
het feest voortgezet in het Ald 
Weishoês. Ook de bisschop stak 
de Grote Kerkstraat over om 
samen met de koorleden en 
kerkgangers een kop koffie te 
drinken. 
 
Na afloop liet hij weten te 
hebben genoten van een mooie 
ochtend in Venlo. 
 

200 jarige Sint Martinuskoor 
1824 - 2025 
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Een impressie van de pontificale eucharistieviering 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
’s Middags, op de receptie, 
liet het koor zich van een 
andere kant horen. Uit volle 
borst klonk “‘t Leed van ’t 
Sint Martinuskoêr”, op een 
tekst van Frans Boermans 
op muziek gezet door Jan 
Verberne. 
 
  



 

 pagina  9  St. Martinusbasiliek 

 
 

Twee vrijwilligers hebben 
de entree van de kapel 
van Genooij goed 
onderhanden genomen. 
De kinderkopjes voor de 
ingang van de Mariakapel 
werden weer recht 
gelegd, de trap bij de 
Kruiskapel werd 
gerepareerd. Het is er 
weer veiliger en het ziet 
er weer beter uit. 
 

 
 

Beste vrijwilligers, chapeau! 
Heel veel dank. 

 
 

 
Op zondag 21 september vierde de Filipijnse 
gemeenschap uit Brussel, de Catholic Community-
Brussels, dat hun community 29 jaar geleden werd 
opgericht.  
Normaal vieren zij hun oprichtingsdag in hun eigen kerk, 
de Mariakerk in Forst, Brussel. Dit jaar besloten zij echter 
er een buitenlands reisje van te maken. 
Father Carmelo Horlador, net als onze father Patrick, lid 
van de MSP, is de kapelaan van de Filipijnse 
gemeenschap in Brussel. Op bezoek bij father Patrick 
heeft hij ooit onze Sint 
Martinusbasiliek gezien. Hij 
vond het een mooi idee om 
het dagje-uit te beginnen 

met een eucharistieviering in onze basiliek. 
En zo gebeurde het dat die zondag twee bussen met leden van 
de Brusselse Filipijnse gemeenschap met bussen naar de 
basiliek kwamen. 
En daarna? Ze hadden gehoord van de Outlet in Roermond. Dat 
leek hun wel wat, dus na de eucharistieviering ging het richting 
Roermond. 

 

Aan de slag bij de kapel van Genooij 

De Filipijnse gemeenschap uit Brussel viert in de St. Martinusbasiliek 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Franciscuskoor 19 okt,  
 2 nov i.s.m. Loes van Dijk (harp) 
 16 nov (Caeciliaviering), 30 nov, 14 dec 
Sint Janskoor  12 oktober, 23 nov (Caeciliaviering) 
 21 december (4e znd advent) 
Vocal Group Joy 7 dec (2e znd advent) 
 

Kerstvieringen: 
24 dec 18.00 uur opleidingsorkest Harmonie 
 20.00 uur Gem. zangver. Vivente 
 22.00 uur Franciscuskoor 
25 dec 10.30 uur eucharistieviering met Franciscuskoor 
 aansluitend 12.00 uur kerstconcert Franciscuskoor 
 

 

Doopvieringen 
Door het H. Doopsel werden in de katholieke kerk opgenomen: 
Milana Markstahler, 7 september 2025 
Madeleine Markstahler, 7 september 2025 
Jasmijn Frederiks, 14 september 2025 
 

 

Uitvaarten 
Vanaf eind juli werd in een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van: 
Mevrouw Cis van Lin, overleden 5 september 2025 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Elkaar, jong en oud, ontmoeten onder het genot van een kop koffie, of 
thee, voor de kinderen is er limonade op de volgende data: 
Zondag 12 oktober 
Zondag 9 november: NIET à  zondag 16 november 
Zondag 14 december  Zondag 11 januari 

 

 

  

Mededelingen Heilige Familiekerk 
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De vakantie is voorbij 
dus gaan we de trap weer op 
om te luisteren naar verhalen 
en er samen over te praten.  

 

Ga je dit jaar je Eerste Heilige Communie doen. Dan 
is de kinderwoorddienst een mooie opstap met de 
kennismaking met de vieringen in de kerk. Maar ook 
wanneer je de eerste communie al deed is de 
kinderwoorddienst met het verhaal van Jezus voor 
kinderen een mooie bijeenkomst. 
Iedereen is welkom! 
 
 

Elke 2e zondag van elke maand is er een kinderwoorddienst. De data staan hieronder 
op een rij. Dat is handig voor papa of mama. Wij zien je graag! 
Kent u een kind voor wie de kinderwoorddienst een mooie activiteit is (1x in de 
maand), laat het gerust eens komen en ervaren wat we doen. Misschien uw eigen 
kleinkind? Heeft u vragen? Mail gerust naar thea.kuijer@gmail.com 

De data tot en met januari voor de kinderwoorddienst zijn steeds de 
tweede zondag van de maand en steeds om 11.00 uur: 
Zondag   9 november 
Zondag 14 december 
Zondag 11 januari 

Tijdens de kinderwoorddiensten volgen we de cirkel van het 
jaar. Enerzijds doen we dat via de grote kerkelijke feesten:  
advent + kerstmis, 40-dagentijd + pasen, pinksteren. 

Maar tussendoor kijken we naar het verhaal dat 
in de ‘gewone’ mis wordt gelezen.  
Twee weken geleden vertelde Jezus zijn 

leerlingen dat ze een keuze moesten maken: wil je mij wel of niet 
volgen? Hij gaf het voorbeeld dat je altijd keuzes maakt. Wanneer je een 
toren gaat bouwen kies je tevoren: hoe hoog, wat voor stenen, vorm etc. 
In de kinderwoorddienst hebben we toen samen een toren gebouwd 
van stenen waarop woorden stonden die we in ons leven belangrijk 
vinden. Welke steen kies je? Waarom? Onder de levendige discussie 
werd de toren hoger en hoger. 
Volgende week vertelt Jezus het verhaal van 10 melaatsen die hij 
geneest. Maar, er komt er maar terug om Jezus te bedanken. Met de 
kinderen kijken we een filmpje en praten dan over de vraag “Wanneer 
bedankt je iemand?”, “Laat je dat merken?”, “Hoe, doe je dat”. Zo zien 
de kinderen dat de bijbelverhalen ook met ons te maken hebben. 

  

Kinderwoorddienst weer van start 
Catechese 
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Leerlingen van groep 7 of 8 kunnen op  
28 november het sacrament van H.Vormsel 
ontvangen. In een aantal lessen worden zij 
door kapelaan Zuidinga voorbereid op deze 
mooie viering. 
Omdat er één vormselviering voor de 
gehele stadsparochie is, vindt er ook 
een kennismakingsactiviteit plaats voor 
alle vormelingen uit onze vier kerken. 
Deze kennismakingsactiviteit is op  
zondag 23 november. Alle vormelingen van 
de stadsparochie ontmoeten elkaar van  
15.00-17.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Daar wordt dan ook geoefend hoe de 
vormselviering verloopt. 
 
 

In de H. Familiekerk werd op  
zaterdag 20 september er even bij 
stilgestaan dat er voor leerlingen, het 
pastorale team, verenigingen, besturen en 
overheden een nieuw seizoen, een nieuwe 
cyclus was begonnen. In deze viering 
smeekten we Gods hulp af er met elkaar 
een goed jaar van te maken. 
Het thema van deze vieringen was “Ik ben de 
wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier”. 
Net zoals de wijnstokken in de wijngaard 
allemaal dezelfde bodem hebben en samen 
met elkaar opgroeien, kunnen ook de 
verschillende 
‘wijnstokken’ 
om ons heen 
beter groeien 
wanneer zij 
goed met 
elkaar 
samenwerken. 
Een aantal aanstaande vormelingen werkte als 
lector aan deze viering mee. 

 
 
 

 

Sinds een paar weken treft u op de collecteschalen een QR-
code aan.  
Jonge mensen hebben nauwelijks meer contant geld bij zich. 
Toch willen jonge kerkbezoekers wel deelnemen aan de 
collecte. De QR-code biedt dan uitkomst. 
Daarom ziet u op de collecteschaal ook een QR-code: 
- betaalt u liever contant? Dat gaat gewoon door. 
geen contant geld bij u? Even de QR-code scannen 
- en de collectant kan zijn weg vervolgen. 

  

Voorbereiding op het H. Vormsel Viering bij de start  
van het nieuwe seizoen.... 

op school, in de kerk, bij de 
vereniging 

 De kerk gaat met de tijd mee... QR-code op de collecte-schalen 
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Aandacht voor jarige parochianen 
Wordt een 
parochiaan 80 
jaar? 
Dan ontvangt 
deze een 
felicitatiekaart van 
het 
parochieplatform. 

Wordt iemand 85 
jaar of ouder, dat krijgt deze een bezoekje van 
een lid van de bezoekgroep. Uiteraard hoort 
daar een klein bloemetje bij. 

Uit reacties die we hierover ontvangen, blijkt 
dat deze aandacht heel erg gewaardeerd 
wordt. 
 

Allerzielenviering in Villa Dalia 
Na in Villa Dalia kerstviering en een 
viering “op weg naar Pasen” te hebben 
gehouden, werkt het parochieplatform 
samen met de activiteitenbegeleiders nu 
aan een bijeenkomst op stil te staan bij 
het feest van Allerzielen. 
Op donderdag 30 oktober herdenken 
we met de bewoners van Villa Dalia hun 
overleden echtgenoten, familieleden, 
medebewoners, vrienden. 
We luisteren naar een bijbelverhaal, 
lezen een gedicht, ontsteken kaarsjes en 
luisteren naar muziek. 
 

 

 
 
Activiteiten van de JoFaBo 
Ook voor de komende periode werkt de JoFaBo aan fijne activiteiten. 

Kerstbijeenkomst 2025 

Zat. 13 december 
14.00 - 16.30 uur 
 

Aanmelden van 
8 t/m 10 dec 
Telnr: 06-21384141 

Het Venloos Operette 
Gezelschap zorgt voor 
mooie kerstliederen. 

 
Noteert u vast de volgende data van 2026? 
Ook voor 2026 heeft de JoFaBo-groep weer activiteiten in de planning. 
U kunt vast de volgende data in uw agenda zetten: 
28 februari 2026 
18 april 
13 juni 
19 september 
12 december 
Aan het programma voor deze dagen wordt nog gewerkt.  
Die staan in de flyer die u binnenkort krijgt en ze staan in het volgende Kerkepäörtje. 

Diaconie 
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 JoFaBo bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd 

25 jaar JoFaBo, 25 jaar diaconie-
activiteiten voor parochianen van de 
voormalige Jozefparochie, 
Familieparochie en Don Bosco-
parochie. 
Op zaterdag 4 oktober werd dit 
goed gevierd met een grote groep 
aanwezigen. 
Als een dank-je-wel voor 25 jaar 
betrokkenheid bij de JoFaBo-
activiteiten werd deken Spee een 
fleurig boeket overhandigd. 
De Golde Liesjes uit Horst-America 
zorgden voor de muzikale noot. 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
 

 Parochiekoor Vicenda 
oktober 12 en 26 okt 5 en 19 okt 
november 9 (Caecilia) en 23 nov 2, 16 en 30 nov 
december 7 en 21  

24 dec, nachtmis 18.30 u 
14, 25 en 28 dec 

 25 december: 
10.30 uur: eucharistieviering 
Aansluitend om 12.00 uur: Driekorenconcert o.l.v. 
Oksana Baljva met het Parochiekoor, Vicenda en 
Resonance 
 

Jan. 2026 4 en 18 januari 11 januari 

 

 
Doopvieringen 
Vince Placanico, 21 september 2025 
Jayce Hendrix, 28 september 2025 
 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode werd in een kerkelijke viering afscheid 
genomen van 
de heer Jos Hovens (overleden 27 september 2025. 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Elke zondag kunnen we als parochianen elkaar ontmoeten onder 
het genot van een kop koffie, of thee - voor de kinderen is er 
limonade - na de eucharistieviering of WoCo.  

 

 
  

Mededelingen Onze Lieve Vrouwekerk 
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Op 28 november zullen leerlingen van groep 7 en groep 8 het 
sacrament van het Heilige Vormsel ontvangen. De informatieavond 
hierover is geweest en de leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven. 
Monique Hendrickx bereidt de leerlingen in een aantal lessen voor op 
dit sacrament. In de maanden september, oktober en november 
volgen de vormelingen een aantal lessen  
De leerlingen van de hele stadsparochie die het Heilige Vormsel gaan 

ontvangen zullen op een actieve manier kennis maken met elkaar.  
Dit zal zijn op zondag 23 november van 15.00-17.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk 
 
 

 
 

Waarom heet de Martinuskerk nu Basiliek? 
Een vraag die vaker naar voren kwam bij de bewoners van Zorghuis Crescendo. 
Dat bracht de diaconiegroep op het idee samen met een aantal bewoners een keer een 
bezoek te brengen aan onze Sint Martinusbasiliek. 
Maandag 20 september gingen de vrijwilligers van de diaconiegroep met een twintig 
bewoners op weg naar het centrum van de stad. Een hele onderneming, dat mag gezegd 
worden. Deken Spee begroette allen hartelijk en verzorgde zelf de rondleiding.  
Bijzonder 
interessant 
was het 
verhaal bij 
het gouden 
retabel, het 
drieluik, op 
het grote 
hoofdaltaar.  
Dankzij een oprijplaat konden ook de mensen in rolstoelen op het priesterkoor komen 
zodat ook zij het altaar op het priesterkoor van dichtbij konden bewonderen.  

Op het priesterkoor stond ook het conopeum, een van de kenmerken 
waaraan een basiliek te herkennen is. Dit ereteken verkreeg de Sint 
Martinuskerk toen deze werd verheven tot basiliek. Ook staat het eigen 
wapenschild van onze basiliek op het priesterkoor. 
De senioren keken hun ogen uit, zoveel moois was er te bewonderen, o.a. de 
heel oude schilderijen en de prachtige glas-in-loodramen, beelden en het 
reliek van Sint Martinus onder het glazen altaar. Er was zoveel te zien! De 
deken wist het allemaal helder uit te leggen aan de gasten. Na de 

rondleiding was het tijd om terug te keren naar Crescendo, maar niet nadat er nog een 
kaarsje was gebrand bij het beeld van Maria die haar overleden zoon beweend, de piëta, in 
de volksmond de Dreuf Marie genoemd.  
De bewoners waren vol lof, ze hebben genoten van hun uitstapje.   Voldaan ging het weer 
op huis aan waar de koffie en vlaai op wachtten.  Alle lof voor de leden van diaconiegroep. 
Het was een hele organisatie maar ze hebben het met plezier gedaan.  

Catechese: voorbereiding op het Heilige Vormsel  

Bezoek van bewoners van Crescendo aan de Basiliek 
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Tijdens de vakantieperiode was de Ecologische tuin gewoon geopend. 
De vrijwilligers moesten hard aanpakken, vanwege de warmte en 
omdat de leerlingen van de Wildveldschool wel vakantie vierden.  
De gewassen groeiden als kool. Tomaten, courgette, boontjes en zelfs 
de eerste roosjes van de bloemkoolplantjes zijn al te bewonderen. De eco-tuin werkt samen 
met school het Wildveld: de tuin is hun leslokaal waar ze veel praktische kennis opdoen.  

Mocht u in e buurt zijn en staat de poort open, dan kunt u ook gerust binnenlopen om een 
kijkje te nemen. In de Ecotuin kunt u verse biologische groenten, gegarandeerd onbespoten, 
kopen. En voor echte zuivere bijenhoning van het bijenvolk van onze eigen imker Sjoerd kunt 
u hier terecht.  

Openingstijden van de Eco-tuin   
Iedere woensdag en zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur.  
Maar... staat de poort open, kom ook dan gerust eens binnenlopen. 

De Ecotuin draait helemaal op vrijwilligers.   
Heeft u interesse hieraan een steentje bij te dragen? Loop gewoon eens binnen en laat u informeren. 
 
 

 
 
 

Open inloop: Kom op de koffie 
Elke woensdagmorgen is de kerk geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
U kunt er terecht voor vragen of om gewoon gezellig een kopje koffie/thee te drinken met 
andere bezoekers. Sommigen spelen een spelletje Rummykup, anderen vinden het leuk om 
mensen te ontmoeten en gewoon even een praatje te maken.  
Ook U bent van harte welkom.  
 
Eucharistieviering in Crescendo 
Op de eerste maandag van de maand verzorgt de Diaconiegroep samen met deken Spee 
een Eucharistieviering voor bewoners van zorghuis Crescendo en voor de senioren uit de 
aanleunwoningen  
Muzikale opluistering: dhr. Nico Mercks  
 

Ecologische stadstuin Oud-Zuid 

Diaconie 
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Doopvieringen 
De afgelopen periode vonden er geen doopvieringen plaats in onze 
kerk. 
 

 

Overleden (van Allerzielen 2024 tot Allerzielen 2025) 
In een kerkelijke uitvaart namen wij afscheid van: 
24 december 2024  Cees Kuijpers (Karel van Egmondstraat) 
03 januari 2025 Jan van Gool (Paulus Potterstraat) 
02 februari 2025 Geer Selen (Arenborgweg) 
14 maart 2025 Zuster Astrid Kuijper (Albertushof) 
08 maart 2025 Toon Saris (De Mooyweg) 
29 juli 2025 Zuster Margo Verspeek (Albertushof) 
09 augustus 2025 Tini Kerstjens - van Eijk (Jean Laudystraat) 
02 september 2025 Mia van Rensen (Helbeek) 
 

 

Elkaar ontmoeten met een kop koffie, thee, .... 
Op iedere eerste zaterdag van de maand is er na afloop van de 
viering gelegenheid een kop koffie te drinken om elkaar als 
parochianen te ontmoeten. 

 

Vaste vieringen 
Iedere zaterdag om 19.00 uur is er een viering. 
Op de eerste zaterdag van de maand is er na de viering gelegenheid 
elkaar te ontmoeten onder een kop koffie of thee. 
 

 

Gereformeerde kerk “De Brug” 
Vanaf 22 juni jl. houdt de Gereformeerde Kerk De Brug elke zondag 
om 10.00 uur haar kerkdienst in de H. Michaelkerk. Wij heten hen van 
harte welkom en hopen dat zij zich hier gauw thuis zullen voelen. 

 

Mededelingen Heilige Michaelkerk 
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Voorbereiding op het heilig Vormsel 
Een leerling van Venlo-Noord heeft aangegeven het Heilig Vormsel te 
willen ontvangen. Daarom volgt hij de voorbereidingslessen samen met 
de leerlingen van Venlo-Oost in de H. Familiekerk. Deze lessen worden 
gegeven door kapelaan Zuidinga. 
Omdat er één vormselviering voor de gehele stadsparochie is, vindt er 
ook een kennismakingsactiviteit plaats voor alle vormelingen uit onze vier kerken. 
Deze kennismakingsactiviteit is op zondag 23 november. Alle vormelingen van de 
stadsparochie ontmoeten elkaar van 15.00-17.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk. Daar 
wordt dan ook geoefend hoe de vormselviering verloopt. 
 
Viering Allerheiligen en Allerzielen, zaterdag 1 november 
Zaterdag 1 november om 19.00 uur wordt de viering muzikaal verzorgd  
door Gemengde Zangvereniging Vivente 
De misintenties zijn voor: 

Overleden familie van Dam-Munten 
Marlo Op de Coul 
Nellie Camps 
Sjeng Thijssen  
Mathijs Vervoort 
Corry van Kleef-Gruintjes 
 

Na afloop kunnen we met elkaar praten onder het genot van koffie/thee 
 
Nationale Ziekenzondag, een terugblik 
Op de tweede zondag van september was het Nationale Ziekendag, een dag voor allen die 
zich kwetsbaar voelen door ziekte, handicap, hoge ouderdom of eenzaamheid.  
Door Tuincentrum Leurs werden 50 orchideeën gesponsord. De dames van de 
Contactpersonengroep hebben deze rondgebracht bij de zieken en kwetsbare ouderen in 
de H. Michaëlparochie. De mensen waren weer blij verrast. 
De orchideeën werden vergezeld van een kaartje met de volgende tekst: 
 

Voor allen een hartelijke groet  
vanuit onze parochiegemeenschap en  
een welgemeende wens! 
 Dat er zegen op je mag rusten, 
 vanaf het eerste licht van de zon  
 tot de dag ten einde loopt,  
 zegen, in vreugde en verdriet, 
 zegen, bij je lachen en je tranen. 
 zegen, alle dagen die God je geeft. 

 Heel veel sterkte! 
 namens de diaconiegroep 
 van de H. Michaëlkerk 
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Activiteiten in Gemeenschapshuis De Windmeule (Straelseweg 162-A) 
 
Open inloop 
In gemeenschapshuis De Windmeule aan de Straelseweg 162A  
is er iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur open inloop.  
Je kunt er spellen (met name rummikub), kaarten en biljarten.  
De toegang is gratis, gebruik van consumpties zijn voor eigen rekening (koffie/thee 1 euro). 
Het is er altijd gezellig. Loop gerust eens binnen! 
 
Koersballen 
Vanwege de grote belangstelling voor het koersballen op 
donderdag-middag is na de zomervakantie gestart met een tweede 
groep:  
in gemeenschapshuis De Windmeule 
op dinsdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur. 
Wilt u zich aanmelden? Heeft u graag meer informatie? 
Bel dan met Monique Seelen tel. 06-19 42 82 92.  
 
Kerstbijeenkomst voor ouderen: de data om alvast te noteren 
Woensdag 17 december van 14.30 tot 17.30  
in gemeenschapshuis De Bantuin  
m.m.v. het muzikale duo Margo en Wiel Verbeek . 

Donderdag 18 december van 10.00-13.00 uur  
in gemeenschapshuis De Windmeule  
m.m.v. de Oldtimers. 

In de volgende nieuwsbrief staat hierover meer informatie. 
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Hierin staan alleen bijzonderheden vermeld. De normale vieringen staan niet extra vermeld. 
 

   
In sept t/m nov 
Vormselvoorbereiding 

H. Familiekerk  
  

Vormselvoorbereiding basisscholen  
Venlo-Oost, St. Martinusschool en 
Venlo-Noord 
 

 O.L. Vrouwekerk Vormselvoorbereiding basisscholen  
Venlo-Zuid 
 

Zondag 12 oktober 
Kinderwoorddienst 
 

H. Familiekerk  11.00 uur  

26 oktober O.L. Vrouwekerk 10.30 uur Gecombineerde viering Allerheiligen 
en Allerzielen 
 

Zat. 1 november 
Viering Allerheiligen 
 

H. Familiekerk  19.00 uur 
 
H. Michaëlkerk 19.00 uur 

Viering Allerheiligen 
 
Gecombineerde viering 
Allerheiligen/Allerzielen 
m.m.v. Gem. Zangver. Vivente 
 

Znd 2 november 
Viering Allerzielen 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

Viering Allerzielen; kruisjes à familie 
 

H. Familiekerk  11.00 uur Viering Allerzielen; kruisjes à familie 
m.m.v. Franciscuskoor, Loes van Dijk 
 

Sintermerte-vieringen Vrijdag 7 november 
18.00 uur H. Michaelkerk 
19.00 uur O.L.Vrouwekerk 
 

Sintermertespel en troshoop 

 Zaterdag 8 november 
H. Familiekerk  18.00 uur 
 

18.00 uur in kerk, Sintermertespel 
18.30 uur vertrek naar troshoop 
 

Zondag 9 november 
St. Martinusbasiliek  zie hiernaast 
 

i.s.m. Stichting Kinderfeesten 
16.50 uur samenkomen in basiliek 
17.30 uur optocht door stad 
18.00 uur troshoop op Nolensplein 
 

9 november 
Kinderwoorddienst 
 

H. Familiekerk  11.00 uur  

28 november 
Toediening H. Vormsel  
voor hele stadsparochie 
 

Onze Lieve Vrouwekerk, 19.00 uur 
 

Vormheer is Vicaris Quaedvlieg 

   
  

Agenda stadsparochie 
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7 december, 15.00 uur Concert in de Sint Martinusbasiliek 
Orgel en trompet door 
Theo Hes en Jacq Sanders 
 

 

8 december, patroonsfeest O.L. Vrouwekerk Vrijwilligersbrunch 
 

14 december 
Kinderwoorddienst 
 

11.00 uur Familiekerk  

4 - 11 - 18 december 
Stiltevieringen 
 

H. Michaëlkerk 19.00-19.30 uur  

Zaterdag 20 december 
 

O.L. Vrouwekerk 15.00 uur Schelpenviering 

Woensdag 24 december 
Kerstavond 
 
 
 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur  
 
St. Martinusbasiliek 20.00 uur,  
 

Kerstviering 
 
Kerstnachtmis m.m.v. Martinuskoor 
 

H. Familiekerk 
Gezinsviering  18.00 uur 
Nachtmis  20.00 uur 
Nachtmis  22.00 uur 

Kerstnachtmis 
m.m.v. de harmonie-opleidingsorkest  
m.m.v. Gem Zangveren. Vivente 
m.m.v. Franciscuskoor 
 

O. L. Vrouwekerk 18.30 uur Kindvriendelijke kerstviering 
m.m.v. parochiekoor 

H. Michaëlkerk  18.30 uur Kerstnachtmis  
m.m.v. Vocal Group In the Mood 

Donderdag 25 december 
Eerste kerstdag 
 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
 

m.m.v. Martinuskoor 
 

H. Familiekerk  10.30 uur 
Aansluitend om  12.00 uur 

m.m.v. Franciscuskoor 
Kerstconcert door Franciscuskoor 
 

O. L. Vrouwekerk  10.30 uur 
Aansluitend om 12.00 uur 

m.m.v. Vicenda 
Driekorenconcert met Vicenda, 
Parochiekoor en Resonance 

Vrijdag 26 december 
Tweede kerstdag 
 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
 

 

Wns 31 december 
Dankdienst oudjaar  

H. Familiekerk   18.00 uur 
 

Gezamenlijk met de hele 
stadsparochie 

   
1 januari 2026 
Nieuwjaarsdag 
 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk  11.00 uur 

 

10 januari 
Engeltjesviering 
 

H. Familiekerk  16.00 uur Doopengeltjes voor de ouders van 
dopelingetjes van 2025 of eerder 
De kinderen ontvangen de 
kinderzegen. 

Znd 11 januari 
Kinderwoorddienst 
 

H.Familiekerk  11.00 uur  

18 januari 
Oecumenische viering 
 

H. Michaelkerk 10.30 uur  
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Week van 20-24 jan 
Informatieavond 
communicantjes 
 

H. Familiekerk / St. Martinusbasiliek 
H. Michaëlkerk 
O. L. Vrouwekerk 
 

Exacte data volgen tezijnertijd 

25 januari H. Familiekerk  11.00 uur 
 

Vastelaovesviering De Wien 

31 jan H. Michaëlkerk geen eucharistieviering  vanwege de jeugdmiddag van de 
Moeraskwaakers 
 

   
7 februari H. Michaëlkerk Vastelaovesviering met de 

Moeraskwaakers 
 

18 februari 
Aswoensdag, askruisje 

St. Martinusbasiliek  19.00 uur 
H. Familiekerk   19.00 uur 
O. L. Vrouwekerk 19.00 uur 
H. Michaëlkerk  19.00 uur 
 

 

   
15 maart H. Familiekerk  11.00 uur Kinderwoorddienst 

 
28 maart 
Palmzaterdag 
zegening Palmhöltjes 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
 Grote palmviering; de viering zondag 
 vervalt vanwege de Venloop 
H. Michaëlkerk  19.00 uur 
 

 
m.m.v. de Tegelse Hofzangers; 

29 maart 
Palmzondag 
zegening Palmhöltjes 
 
 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk  GEEN viering  
 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
Gebied rond H.Familiekerk niet 
bereikbaar vanwege de VENLOOP 

31 maart 
Boeteviering 
 

H. Familiekerk  19.00 uur Gezamenlijk met hele stadsparochie 

   
2 april,  
Witte Donderdag, 
Viering Laatste Avondmaal 
 

St. Martinusbasiliek 19.00 uur 
Aansluitend plechtige aanbidding van 
het Allerheiligste 
 

Gezamenlijk met hele stadsparochie 
 

3 april, 
Goede Vrijdag 
  

Alle kerken,   15.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
  

Viering kruisweg in alle kerken 
Kruisverering = Gezamenlijk met hele 
stadsparochie 

4 april,  
Paaszaterdag, Paaswake 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
St. Martinusbasiliek 19.30 uur 
H. Familiekerk  19.30 uur 
H. Michaëlkerk  18.30 uur 
 

 
 
 
LET OP: aangepaste tijd ivm toneel in 
de Bantuin 

5 april,  
Eerste Paasdag 
 

St. Martinusbasiliek, 10.00 uur 
H. Familiekerk,  11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
m.m.v. Gem Zangver. Vivente 

6 april,  
Tweede Paasdag 
 

St. Martinusbasiliek, 10.00 uur 
H. Familiekerk,  11.00 uur 
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Voorstellingsmis 
communicantjes 
Data volgen 

H. Familiekerk 
O.L. Vrouwekerk 
H. Michaelkerk 

 

   
Meimaand in het 
processiepark Genooij 
3 mei,  11.30 uur 
10 mei, 07.00 uur in kapel 
 11.30 uur 
17 mei 11.30 uur 
24 mei  Pinksteren 
31 mei  
 

 
 
m.m.v.  De Kon. Fanfare Venlo 
m.m.v. de Fanfare uit Velden 
m.m.v. Kon. Philh Gezels. De Harmonie 
m.m.v. Kon. Zangver. Venlona 
NIET in het processiepark 
NIET in het processiepark 

 

Eerste H. Communie 
25 mei (2e pinksterdag) 
 
31 mei (Venlo-Noord) 
 
7 juni (Venlo-Oost & Centrum) 

 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 
H. Familiekerk   11.00 uur 
 
H. Familiekerk  11.00 uur 
 

 
 

23 mei 
Pinksterviering 
 
 
24 mei 
Eerste Pinksterdag 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
H. Michaelkerk  19.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
 
St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk  10.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 

25 mei, 11.00 uur 
Tweede Pinksterdag 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk  10.30 uur    à 
 

 
 
EHCommunie Venlo-Zuid 

28 juni H. Familiekerk   11.00 uur 
 

Jubileumviering Franciscuskoor 

11 juli Start zomervakantie; t/m 23 aug  
 


