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De meimaand staat weer 
voor de deur. De maand van 
de lente en voorjaar, door 
velen de mooiste maand van 
het jaar genoemd. Van 
oudsher is deze maand 
toegewijd aan Maria. In deze 
maand wordt in oude 
liederen de liefde van en tot 

Maria bezongen. Liederen die iedereen 
meezingt, als komen de woorden vanzelf. 

Als er sprake is van liefde dan kan Maria 
spreken. Zij heeft ons daar iets bijzonders over 
te zeggen vanuit de diepe ervaring van haar 
leven.  Zij kan spreken over de liefde tot de 
jongeman die Jozef heette en waarmee zij 
verloofd was. Hoe ze elkaar leren kennen en 
hoogachten. Zij kan vertellen over de liefde tot 
haar Kind, hoe het opgroeide in Nazareth. Er is 
wel geen kind dat zó hartstochtelijk bemind 
werd door zijn moeder dan Hij. Zij kan vertellen 
over de volgelingen van Jezus die met Hem op 
weg zijn gegaan, die openstonden voor zijn 
boodschap en zich helemaal aan Hem 
toevertrouwden. Maria kan spreken over haar 
liefde tot God en welke rol Hij speelde in haar 
leven tot in de meest beslissende situaties. Hoe 
deze liefde haar ook verdriet en pijn bracht én 
haar louterde, maar ook hoe deze liefde haar 
door alle moeilijkheden heen gedragen heeft. 
De liefde van Maria, was geen liefde die alleen 
maar gebouwd was op hooggestemde 
gevoelens van fijne uren. De liefde van Maria 

was een liefde die steeds diepe wortels had, 
om in veel moeilijke situaties vol te kunnen 
houden.  

Haar voorbeeld is zó stralend geweest dat 
ontelbaar veel mensen in de loop der 
eeuwen, zich aan haar voorbeeld hebben 
opgetrokken. Naar haar gegaan zijn vol 
vertrouwen en verlangen. Zoveel 
eenvoudige mensen hebben bij Maria kracht 
gevonden om eenvoudig en liefdevol te 
leven. Zovele kaarsen, vlemkes van 
verlangen, zijn opgestoken als een 
voortgezet gebed, als de plicht hen weer 
weg riep, om haar voorspraak bij de Heer.  

In Genooi vinden, ook in deze 
geseculariseerde en bizarre tijd, honderden 
mensen per dag hun toevlucht bij haar, 
kracht in nood en inspiratie voor de dingen 
die het leven vraagt en biedt. 

Het is ongelofelijk hoeveel kapellen en 
kapelletjes ons Limburgse land rijk is. Ook 
hier in Noord-Limburg. Niet alleen een 
overblijfsel van vroeger tijden, maar overal 
branden kaarsjes, stoppen mensen op hun 
wandel- of fietstocht om een “Wees 
Gegroetje” te bidden en een kaarsje op te 
steken. Wat zijn wij gezegend met zovele 
plaatsen waar Maria, onder vele titels en 
beeltenissen over ons waakt en ons 
inspireert als voorbeeld om terug te keren 
naar eerlijk en waarachtig, naar eenvoudig 
en vreugdevol leven.  In ons verlangen naar 
écht leven en liefde hebben we Maria aan 
onze kant! 
 

Deken J. Spee 

Kerkepäörtje 
Nieuwsbrief Stadsparochie Sint Martinus 

mei 2025 

Maria in de meimaand, 
overweging door deken Spee 
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Op tweede paasdag, vroeg in de morgen, 
overleed paus Franciscus, na een pontificaat 
van ruim 12 jaar. 
Een pontificaat dat zich kenmerkte door de 
verkondiging van Gods overgrote 
barmhartigheid, niet aflatende oproepen tot 
vrede en grote aandacht voor de periferie 
van de kerk, door zijn reizen en 
kardinaalsbenoemingen. 
Het had ook iets van dubbelheid: hij was 
een snoeiharde bestuurder en ook weer 
barmhartig, hield vast aan de leer en wilde 
als “pastoor van de wereld” ook mensen – in 
welke situatie óók, omarmen. 
Wij bidden voor hem dat hij nu mag rusten 
in vrede. 

 
 
 

 
 

De in het Vaticaan aanwezige kardinalen 
hebben een datum voor het begin van het 
conclaaf om een nieuwe paus te kiezen 
vastgesteld. 
Dat zal 7 mei zijn.  
Laten we bidden tot de H. Geest dat hij de 
kardinalen mag inspireren bij de keuze van 
een opvolger van Petrus. Een Opperherder 
die als een rots staat in de branding, die in 
deze verwarrende en moeilijke tijden met 
vaste hand het scheepje van Petrus stuurt en 
tegelijkertijd een vader is voor de gelovigen.  
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Colofon 
Contactgegevens parochiekantoor  
tlf   077 - 351 23 94 
mail:  
parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 
website  www.rkvenlo.nl 
 
Informatie m.b.t. Kerkbalans 
KvK-nummer 89690249 
ANBI-nummer ROE808 
 
IBAN-nummers 
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij  
  NL32 RABO 0136 5676 22 
Venlo-Oost (H. Familiekerk)   
  NL15 RABO 0153 8963 96 
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)  
  NL49 RABO 0153 8104 24 
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)  
  NL71 RABO 0153 8103 19 

 

 

Overlijden paus Franciscus 

Conclaaf 
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In elk van onze kerken werden 
Palmzondag en Pasen gevierd. Tussen 
deze twee dagen in werden de liturgische 
vieringen gezamenlijk gevierd. 

Witte Donderdag werd gevierd in de Onze 
Lieve Vrouwekerk. Voor Rienie een mooie 
gelegenheid haar geborduurde 
ciborievelum in gebruik te nemen.  
De viering van de Kruisverering op Goede 
Vrijdag vond plaats in de H. Familiekerk. 
 
            En toen werd het Pasen 
 

 
 
 
 

Graag wil ik iedereen bedanken die tijdens de 
Goede Week en Pasen ervoor heeft gezorgd 
dat de kerken zo mooi versierd waren en dat 
voor al die vieringen telkens weer alles in de 
juiste sfeer was gebracht, dat die grote 
plechtigheden zo mooi konden worden gevierd. 
 Zij die vóór de schermen meewerken zijn al 
bedankt door de celebranten. 
 
Ik wil graag die mensen bedanken die niet gezien worden en achter de schermen 
werken, die zorgden dat het koper glansde, er fraaie bloemversieringen waren, de kerk 
school was, er pico bello uitzag. 
 
Jullie zijn enorm belangrijk. 
Heel hartelijk bedankt. 
 
 
  

Hartelijk bedankt 

Vieren van de Goede Week in de Stadsparochie 
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Het geloof samen vieren,  
kinderen op weg helpen in geloof, 
een kaarsje opsteken in serene rust 
een gastvrije kerk zijn voor jong en oud, 
daarbij omringd zijn door passende 
muziek. 
 
Het zijn zomaar wat geschenken van 
jouw, van uw kerk in Venlo. Heel veel 
activiteiten binnen de 
geloofsgemeenschap wordt gedaan door 
vrijwilligers die zich met liefde inzetten. 
Maar toch, iedereen zal beseffen dat een 
gezonde kerk ook voldoende middelen 
nodig heeft. 
 
Laten we er samen voor zorgdragen dat 
de kerk dit ook financieel kan blijven 
waarmaken. 
Daarom neemt uw kerk, jouw kerk deel 
aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
 
In het overzicht hiernaast zien we dat al 
veel parochianen hierin hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen.  
 
Doet u daar ook aan mee? Iedere 
bijdrage helpt het samen kerk-zijn verder 
op weg. 
 
 
N.B. geen bedankbrief ontvangen? 
Nam u in 2024 wel deel aan de Actie 
Kerkbalans, maar ontving u afgelopen 
week geen bedankbrief voor uw 
deelname? 
Dan is uw adres bij ons niet bekend. Wij 
brengen ons ledenbestand graag up-to-
date. 
Wilt u uw adres in dat geval doorgeven 
het parochiekantoor? 
parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

Actie kerkbalans 2025: 
“Het geschenk van uw kerk” 
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In de meimaand, maar ook heel het jaar door zoeken mensen de nabijheid van Maria, in 
vreugde en verdriet, in zorgen en dankbaarheid, in de eeuwenoude kapel van Genooi. 
Het is voor velen een dierbare plaats geworden, zo rustig, midden in de natuur, om even 
tot rust te komen, tot jezelf, in deze hectische wereld. Een plaats om de nabijheid van ons 
aller Moeder te zoeken, een gebed te spreken of een kaarsje te branden als een 
voortgezet gebed als je weer terug moet naar je huis, naar je werk of naar je 
verplichtingen.  
Misschien wil je in het kruiswegpark of de kruiskapel wat mediteren, of gewoon de 
innerlijke mens wat verfrissen of sterken in de Geneuerie. Of ben je de trouwe of 
regelmatige bezoeker van de diensten in de kapel ’s zaterdags om 17.00 uur. 
In deze meimaand, maar natuurlijk dan niet alleen, zijn er vele groepen die op bedevaart 
komen. Uit verzorgingshuizen en parochies.  
 
Traditiegetrouw worden de eucharistievieringen in de meimaand in het processiepark 
muzikaal verzorgd door Venlose verenigingen: 
4 mei  11.30 uur Koninklijke “De Fanfare” Venlo 
11 mei 07.00 uur Fanfare Velden (in de kapel) 
  11.30 uur Philharmonisch Gezelschap De Harmonie 
18  geen viering in het processiepark, wel in alle kerken 
25 mei 11.30 uur Koninklijke Zangvereniging Venlona 
 
Wij allen verenigen ons hier samen rond Maria. Voor velen de laatste zilveren draad naar 
geloof en kerk.  

We branden 
een “vlemke van verlangen”. 

Maria Salvatrix Venlonae, bid voor ons. 
 
 

Meimaand = Mariamaand; in het processiepark van Genooij 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Het Sint Martinuskoor is het vaste koor van de basiliek en iedere 
zondag te horen tijdens de wekelijkse zondagviering. 
In het kader van het 200-jarig jubileum van het St. Martinus-koor zijn 
er door het jaar heen drie gastoptredens.   
Zo wordt de eucharistieviering door een gastkoor opgeluisterd op: 
zondag 25 mei   Aachener Dom Chor 
zondag 28 september  Tegelse Hofzangers 
 

 

Doopvieringen 
De afgelopen periode werden door het Heilig Doopsel in de 
katholieke kerk opgenomen: 
Mathieu Peeters, 12 april 
Gavi Kops, 26 april 
 

 

Vormselviering 
Tijdens de paaswake in de St. Martinusbasiliek mochten vijf 
volwassenen uit handen van deken Spee het sacrament van het 
Heilig Vormsel ontvangen: 
Jenny Simons (zij ontving tevens het H. Doopsel) 
Tamara Martens (zij ontving tevens het H. Doopsel) 
Denchelo Ostiana (hij ontving tevens het H. Doopsel) 
Denisan Ostiana (hij was reeds gedoopt) 
Denice Ostiana (zij was reeds gedoopt) 
 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode waren er geen kerkelijke uitvaarten. 

 
 
 

Mededelingen Sint Martinusbasiliek 
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Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Als parochianen kunnen we elkaar onder het genot van een kop 
koffie of thee (voor de kinderen is er limonade) ontmoeten 
na de eucharistieviering in het Ald Weishoès 
op 11 mei (2e zondag!!) en 15 juni (3e zondag) 

 

 
Kom op de soep 

 
 
 
 
 

Geheugenhuis Binnenstad Venlo 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting ’t Groenewold verbindt mensen. 

Samen andere partners maakt zij het 
project “Kom op de soep” mogelijk 
Vindt u het leuk om op zondagmiddag 
andere bewoners uit Venlo-Centrum te 
ontmoeten? 
Onder het genot van een gratis kop soep 
kan dat. 
 
U bent van harte welkom 
op 9, 23 maart; 6, 20 (Pasen) april 
van 12.00 uur - 13.30 uur 
in Stadsherberg Ald Weishoès; Grote 
Kerkstraat 31, Venlo 
 
De soep is gratis; voor koffie/thee wordt 
een vergoeding gevraagd. 
 

 
Het Geheugenhuis biedt mensen met 
beginnende geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers een warme en gastvrije 
omgeving waar je terecht kunt voor 
informatie, een steuntje in de rug of een 
ontspannen activiteit. 
Voor de komende periode zijn de data: 
 

donderdag 6, 13 en 20 maart 2025 steeds 
van 10.00 - 12.00 uur 
 

Er is tijd voor een kop koffie, ontspanning 
of een wandeling in de natuur 
 
Adres: Grote Kerkstraat 30, 5911 CH Venlo 
 

 
Voor de bezoekers van het Geheugenhuis was er de week voor Pasen van een heerlijk 
paasontbijt. 
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Vrijdag 4 april was de jaarlijkse bijeenkomst waarop de vrijwilligers van de Sint 
Martinusbasiliek zich feestelijk konden laten verwennen. 
Het Ald Weishoes was de plek waar dit ging gebeuren. 

Er was muziek en een gevarieerd buffet met 
warme en koude gerechten. Iedereen liet het 
zich goed smaken. 
 
Naast de muziek die via een discjockey tot ons 
kwam, liet ook het Martinuskoor van zich 
horen. 
Tradities zijn er om te onderhouden. 
 
 
 
 

 

Zoals eerder aangekondigd zal op zondag 25 mei, in het kader van het jubileum van ons 
eigen Sint Martinuskoor, de eucharistieviering van 10.00 uur muzikaal worden verzorgd 
door het Aachener Domchor.  

Dit koor bestaat al ruim 1200 jaar en is ontstaan aan de Hofschule Karl des Grossen: de 
Schola Palatina. 

Nog altijd verzorgt het niet alleen zo’n 30 eucharistievieringen en concerten in de Dom, 
maar daarnaast is het ook te gast op veel andere plaatsen, o.a. bij Heiligdomsprocessies en 
uitvoeringen van de Passies van J.S. Bach. Het koor heeft zo’n 70 leden. 

Wij zijn verheugd dat het op onze uitnodiging is ingegaan om ons 200-jarig jubileum luister 
bij te zetten. 

  

Zondag 25 mei, Aachener Domchor in de St. Martinusbasiliek 
 

Vrijwilligersavond St. Martinusbasiliek 
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Bij binnenkomst in de Kapel 
van Genooij zien we dat de 
wand bedekt is met allerlei 
herdenkingstegels. De oudste 
tegels zijn van het begin van de 
20e eeuw; jaartallen rond 1930 
zien we er. 
We zien herdenkingstegel 
waarop de naam van deken 
Bauduin wordt genoemd. Hij 
was in de jaren twintig van de 
vorige eeuw deken van Venlo. 
Direct daaronder de  
herdenkingstegel met de naam 
van architect Pierre Cuijpers 
die betrokken was bij de 
restauratie en de aanpassingen van de kapel in 1917. 
 

Maar ook heden ten dage 
laten mensen zo’n 
herdenkingstegel 
aanbrengen. Vorige week 
werden twee tegels 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herdenkingstegel in Kapel van Genooij 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Franciscuskoor 4 - 18 mei; 15 - 29 juni 
 
Sint Janskoor                11 mei, 29 mei, 22 juni 
 
Vivente 8 juni (Eerste Pinksterdag) 
  
Doopvieringen 
De afgelopen perioden werden door het Heilig Doopsel in de 
katholieke kerk opgenomen: 
Natan Milosz, gedoopt 23 maart 
Loreno Suylen, gedoopt 27 april 
Luandro Suylen, gedoopt 27 april 
 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid 
genomen van: 
de heer Frank Bevers, overleden 3 maart 2025 
mevrouw Messing - van Gardingen, overleden 13 maart 2025 
de heer Jan Sporken, overleden 7 april 2025 
Beppie Lenedrs - Goossens, overleden 8 april 
 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Als parochianen kunnen we elkaar, jong en oud, onder het 
genot van een kop koffie, of thee - voor de kinderen is er 
limonade - ontmoeten op: 
11 mei - 8 juni - 13 juli 2025  

 
  

Mededelingen Heilige Familiekerk 
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Op Palmzondag gingen de kinderen aan de slag met het maken van hun eigen palmhöltje. 
Tijdens het maken daarvan vertelden wij de kinderen wat al die voorwerpen die ze daarbij 
gebruikten te maken hebben met de Goede Week: 
van palmzondag (het palmtakje)  
via Witte Donderdag (het broodhaantje (ook Petrus die de haan drie keer hoort kraaien, de 
12 pindanootjes) en Goede vrijdag (de 30 rozijnen en het houten kruis) naar Pasen (het 
(chocolade) ei). 
Uiteraard werden de palmhöltjes daarna door de kapelaan gezegend. 

 
 

Op een kindvriendelijke manier wordt met de kinderen 
gesproken over de belangrijke kerkelijke feesten. Ook voor 
communicantjes is dit een zinvolle activiteit. 
De data van de kinderwoorddiensten zijn: 
11 mei 2025 - 8 juni - 13 juli 2025 

Trots als een pauw lieten de kinderen van de 
kinderwoorddienst hun zelf-gemaakte palmhöltjes aan de 
parochianen zien. De kapelaan zegende deze en in een grote 
uittocht na de mis liepen zij mee naar de sacristie. 
 
Zo proberen we iedere maand aan de hand van een 
(bijbel)verhaal met de kinderen te praten over een 
gebeurtenis die in die maand belangrijk is. Waar het de 
volgende keer over gaat? Het plaatje hiernaast speelt daar 
een rol bij. Laat u verrassen door het verhaal van uw kind. 
 
Kent u een of meer kinderen voor wie dit een mooie manier 
kan zijn vertrouwd te raken met de kerk? Bijvoorbeeld aan 
kind dat volgend jaar de eerste heilige communie gaat 
doen? 
Laat het weten aan het parochiekantoor 
(parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl)  
Wij nemen dan met u contact op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderwoorddienst  
KKKKK 

Palmhöltje maken op Palmzondag  
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Zondag 1 juni zal een aantal kinderen voor de eerste keer de Heilige 
Communie ontvangen, een belangrijk feest voor de kinderen en hun 
ouders. Kapelaan Zuidinga heeft de kinderen op deze gebeurtenis 
voorbereid.  
 
Nog een paar voorbereidingslessen en dan is het zo ver:  
6 en 13 mei  van 14.30 - 15.15 uur 
 
Zondag 1 juni om 11.00 uur zullen zij hun Eerste 
Heilige Communie doen. 
 
Staand op de trappen van het altaar worden ook 
de liedjes geleerd en geoefend. En de ouders? 
Die oefenen hard mee. Uiteraard, want muziek 
hoort bij een feestelijke viering. 
 

 
 
 
 
 
Op zaterdag 5 april stelden de communicantjes zich al voor 
aan de parochianen; ieder droeg een schitterende bloem 
met daarop zijn/haar naam. 
Trots vertelde zij welke hobby zij hadden of welke sport zij 
deden. 
 
 
 
 

 
 
 

In navolging van de mooie kerstviering in Villa Dalia heeft het platform-Oost voor de 
bewoners van Villa Dalia een viering samengesteld “Van Palmzondag naar Pasen”. 
Er werd een gedicht over palmzondag gelezen; samen werd een bekend lied gezongen. 
Kapelaan Zuidinga zegende de palmtakjes waarna alle bewoners een gezegend takje 
ontvingen.  
Aan de hand van de symbolen brood en druiven werd een verhaal over Witte Donderdag 
gelezen. Ook zongen de bewoners het lied mee. 
Bij Goede Vrijdag legden de bewoners rode rozen bij het kruis 
Een voor Pasen tenslotte werd het Paasevangelie gelezen. en werden witte rozen bij het 
kruis geplaatst. Met het “U zij de glorie” werd deze viering afgesloten. 
Daarna was er voor iedereen koffie of thee met iets lekkers erbij. 
  

Eerste Heilige Communie  
KKKKK 

Van Palmzondag naar Pasen, een viering in Villa Dalia 
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Op 25 april, de dag voor Koningsdag, ontving de heer Emil Geuke, 
organist/koster van de H. Familiekerk, een koninklijke 
onderscheiding op het Stadhuis. Deze werd hem verleend voor alle 
kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten waarvoor hij 
zich als vrijwilliger al zovele jaren met hart en ziel inzet.  

Wij feliciteren hem van ganser harte met deze welverdiende 
onderscheiding.  
Deken Jos Spee  
 

 
 

De JoFaBo is een diaconiewerkgroep in Venlo-Oost. De roots van de JoFaBo liggen 25 jaar 
geleden; de Jozefkerk, Familiekerk en de Don Boscokerk waren nog drie aparte parochies. 
Echter er werd gestreefd naar meer samenwerking in deze drie wijken van Venlo-Oost en -
Noord-Oost. De start daartoe werd gemaakt door een gezamenlijke diaconiegroep op te 
richten... en JoFaBo was geboren. 
Dat de JoFaBo nog steeds springlevend is, al 25 
jaar lang, moest worden gevierd. 
 
De 26 vrijwilligers brachten op 13 maart een 
bezoek aan Risk Factory Limburg-Noord. Daar 
wachtte hen een leuke en informatieve middag 
met als gezamenlijk thema ‘veiligheid’: 
hoe blus ik wanneer de vlam in de pan slaat; wat 
moet ik doen,  hoe ga ik veilig om met internet; 

babbeltrucs... trap 
er niet in; 
positief gezond; eet 
gezond, blijf bewegen, wees nieuwsgiering. 
Allemaal thema’s die goed van pas komen in gesprekken met 
de ouderen uit de wijk. 

Met al die kennis-bagage op zak ging het samen naar het 
naastgelegen Sushi restaurant om te genieten van de vele (wel 
140!) gerechten. Wat moeilijk om daaruit een keuze te maken. 

 
 

 
 

Voor de gasten van de JoFaBo-activiteiten werd in de aanloop  
naar Pasen een Palmpasenmiddag  
georganiseerd met gezellig muzikaal entertainment. 
Ook werden er palmtakjes gezegend doe de bezoekers mee naar huis konden nemen.   

Werkgroep diaconie JoFaBo 25 jaar!  
KKKKK 

Palmpasen-viering JoFaBo 
KKKKK 

Koninklijke onderscheiding voor Emil Geuke 
KKKKK 
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Onder het motto: ‘buurt, samen, ontmoeten’ wordt er iedere 
donderdagochtend een bijeenkomst georganiseerd  
in wijkgebouw d’n Dörpel, Gulikstraat 202, 5913 CZ Venlo. 
De bijeenkomst begint om 09.30 uur en duurt tot 12.30 uur.  
Je bent niet verplicht om precies om 09.30 uur aanwezig te zijn. 
En, moet je eerder weg? Ook dat is geen probleem. 

Het buurtcafé is een leuke ontmoetingsplek waar je onder het genot van een kopje koffie of 
thee en een stukje vlaai (tegen een schappelijke prijs) gezellig met elkaar kunt kletsen. 

Onderwerpen die de revue passeren zijn erg divers.  
Zoek je bijvoorbeeld een klusser of een tuinman of heb je advies nodig?  
Alles is bespreekbaar. Iedereen is welkom. 

Vragende mensen kunnen worden geholpen. 
De gastdames zijn Maria en Marian. Als gastheer is aanwezig de heer Mart Bindels. 
Heb je nog vragen, dan kun je die via e-mail stellen aan Mart (fam.bindels@ziggo.nl) 

 
 
 

Rijnbeekstraat 180, 5913 GB Venlo.  
Het buurtcentrum is dagelijks geopend (behalve op woensdagochtend) 
van 10.00 tot 16.30 uur. 
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met 077- 760 06 50 of 
stuur een e-mail naar: openinloopparkrijnbeek@incluzio.nl 
 

Open Inloop Maandag, dinsdag en vrijdag 
van 09.30 tot 16.00 uur 

U bent van harte welkom voor het maken van 
een praatje of samen een spelletje te spelen. 
Dit kan natuurlijk onder het genot van een kop 
koffie, glas thee of glaasje fris. 
 

Warme maaltijd 
tijdens  
Open Inloop 

Maandag en dinsdag tussen de 
middag 
Wilt u tijdens de Open Inloop mee-
eten, dan moet u zich één dag van 
tevoren opgeven: 
Telefonisch met 077-760 06 50 
 

Warme maaltijd: tussen de middag kunt 
genieten van een warme maaltijd tegen een 
schappelijke prijs. Een team van vrijwilligers 
zorgt ervoor dat er op maandag en dinsdag 
een lekker menu wordt bereid. 
 

Spellenmiddag Woensdagmiddag 
van 13.30 - 16.30 uur 
 

U kunt met anderen meedoen met spellen. 
Voor € 1,00 krijgt u koffie/thee 
 

Eetpunt U kunt genieten van een warme 
maaltijd. De doelgroep is ouderen 
van 75 jaar en ouder. 
Inloop vanaf 11.45 uur; om 12.00 uur 
begint de maaltijd. 
Kosten: €7,50; contact afrekenen 
(pinnen niet mogelijk) 

Donderdag wordt de ruimte gebruikt als 
eetpunt, georganiseerd door het 
buurtinitiatief. 
 

Stoelgym Dinsdagmorgen en vrijdagmorgen Deze stoelgym houdt u langer fit. 

Huis van de Wijk, Park Rijnbeek 
KKKKK 

Buurtcafé in wijkgebouw D’n Dörpel 
KKKKK 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
 

 Parochiekoor Vicenda 
Mei 11 - 25 mei 4 - 18 mei 
Juni 22 juni 1 - 15 - 29 juni 
Juli   6 juli  

 

 
Doopvieringen 
De afgelopen perioden werd door het Heilig Doopsel in de 
katholieke kerk opgenomen: 
Emiliana Falize, 9 maart 
Naomo Geraads, 13 april 
Jédionne Nicia, 27 april 
 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid 
genomen van: 
Mevrouw Riet Sluiter-Kock, overleden 27 februari 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Elke zondag kunnen we als parochianen elkaar ontmoeten 
onder het genot van een kop koffie, of thee - voor de kinderen 
is er limonade - na de eucharistieviering of WoCo.  

 

 
  

Mededelingen Onze Lieve Vrouwekerk 
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Kindervieringen en voorbereiding op Eerste Heilige Communie 
 
Tweede Pinksterdag, 9 juni, in de eucharistieviering van 10.30 uur zal een 
aantal kinderen voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen, een 
belangrijk feest voor de kinderen en hun ouders. 
De kinderen zijn op deze gebeurtenis voorbereid door Monique Hendrickx.  
 
 

Maar, de communicantjes moeten ook worden voorbereid op deze grote dag. 
 
Een bijzondere ontmoeting in de Ecologische Stadstuin. 
In voorbereiding op de Goede Week en Pasen brachten de communicanten een bezoek 
aan de Ecotuin. Als je het hebt over nieuw leven kun je hier veel leren. Over zaden die je 
kunt planten, die uitgroeien tot plant of boom. Als ze groot genoeg zijn dan weer nieuwe 
zaden kunnen maken die je opnieuw kunt planten.  
Tijdens hun bezoek kwamen de kinderen een groepje dementerende ouderen tegen met 
hun begeleiders.  Een van de begeleiders legde de kinderen uit wat dementie betekent. 
De kinderen kwamen heel spontaan in gesprek met de ouderen. Het werd een heel 
bijzondere middag waarvan vooral de ouderen erg hebben genoten. 
De kinderen hebben tijdens de voorbereiding zelf ook een zonnebloemzaadje in een potje  
met grond gezaaid. Nu er goed voor zorgen en wachten dat het zaadje uitgroeit tot een  
mooie zonnebloem. 
 
Palmzondag 
De kinderen brachten hun zelfgemaakte palmhöltje mee naar de kerk. 
Deze palmhöltjes en de palmtakjes in de mand worden gezegend. Na 
het evangelie gaan de kinderen, samen met Father Patrick, in een korte 
processie door de kerk onder het zingen van het palmhöltjes-lied.  
Na het openingsgebed vertelden de kinderen om beurt, samen met 
diaken Cor Sonnemans aan de mensen in de kerk wat er de laatste week 
van Jezus is gebeurd. De kinderen lezen hun zelfgemaakte voorbeden 
en steken een kaarsje aan. En dan komt het belangrijkste moment, het 
zegenen van het Brood en de Wijn. Ze letten goed op wat er gebeurde 
want dat is natuurlijk ook belangrijk voor hun eigen grote dag 
binnenkort. 
 
Pasen 
Tijdens de paasviering was er een kindernevendienst met extra aandacht voor het 
paasgebeuren. Voorafgaand aan de paasviering werd door kapelaan Patrick Zuidinga het 
Paasvuur aangestoken. De kinderen mochten van dichtbij komen kijken, best spannend. 
Kapelaan legde hen in mooie voorbeelden de betekenis van het Paasvuur en de Paaskaars 
uit. Daarna gingen ze met Monique naar de bovenzaal voor de nevendienst om samen te 
praten over wat er gebeurde met Pasen. Op een vraag tijdens de nevendienst of ze nu 
dachten Jezus nu echt weg was, antwoordde een van hen, nee hoor, hij zit gewoon in mijn 
hart. Dan kan ik altijd aan Hem denken. 
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Diaconie-agenda 
Elke woensdagochtend open inloop van 10.00 tot 12.00 uur 
In de gemeenschapsruimte in de hal van de kerk 
 

Op de eerste maandag van de maand verzorgt de Diaconiegroep samen met deken Spee 
een Eucharistieviering voor bewoners van zorghuis Crescendo en senioren uit de 
aanleunwoningen 
Muzikale opluistering: dhr. Nico Mercks 
 

Elke derde woensdagmiddag van de maand; bijeenkomst dementerenden  
Onder begeleiding van Monica Waalders; 
pastorale zorg i.s.m. Diaconiegroep 
waar: op wisselende locaties. 
 
 
Ecologische Stadstuin weer geopend 

De ecologische stadstuin is weer open: 
Maandag t/m donderdag én zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Je vindt 
ons in de Hendrikxstraat in Venlo-Zuid rechts naast Ut Tref!  
En vergeet niet: Poort open? Kom binnenlopen! 
Leerlingen en docenten van het Wildveld en de vrijwilligers van 
Venlo-Oud-Zuid zijn weer volop actief in de tuin om er ook dit jaar 
weer iets moois van te maken. 
Dat betekent ook dat de Stadstuin weer open is voor bezoekers. 
Vanaf maandag 14 april kunt u er weer terecht voor het kopen van 
gezellige zomerbloeiers. 
Op paaszaterdag was er een gezellige voorjaarsmarkt. 
 
Activiteiten die staan gepland zijn: 
zondag 18 mei;    Distinguished Gentlman’s Ride. 
De motorrijders die aandacht vragen voor prostaatkanker maken een tussenstop in de 
Ecologische Stadstuin. 
 
zondag 1 juni; 14.00 - 16.00 uur Lezing en muziek van Tasilo Pieck. 
Tasilo, van Molukse afkomst, vertelt over het onrecht dat zijn voorouders werd aangedaan. 
 
zondag 29 juni;    Blaaskwintet Quintetto 
De Ecologische Stadsruin biedt een podium van gras en fruitbomen als decor aan een 
groep blazers die graag samen musiceren. 
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Doopvieringen 
De afgelopen periode waren er geen doopvieringen. 

 

Overleden (van Allerzielen 2024 tot Allerzielen 2025) 
De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid 
genomen van: 
24/12  Cees Kuijpers (Karel van Egmondstraat) 
03/01 Jan van Gool (Paulus Potterstraat) 
02/02 Geer Selen (Arenborgweg) 
08/03 Toon Saris (De Mooyweg) 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Op iedere eerste zaterdag van de maand is er na afloop van de 
viering gelegenheid een kop koffie te drinken om elkaar als 
parochianen te ontmoeten. 

 

Vaste vieringen 
Iedere zaterdag om 19.00 uur is er H. Mis of een Woord- en 
communiedienst 
 
Let op: 
Donderdag 29 mei is Hemelvaartsdag; in de H. Michaëlkerk is die 
dag geen viering. U kunt voor een viering terecht in de andere 
kerken. Zie hiervoor de agenda in dit Kerkepäörtje. 
 

 

Vieringen 
Zaterdag 7 juni: viering van Pinksteren 
Mistintenties:  Overleden Fam. van Dam-Munten 
    Marlo Op de Coul 
   Nellie Camps 

 

  

Mededelingen Heilige Michaelkerk 
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Collecte Vastenactie  
Deze collecte heeft € 235,00 opgebracht.  
Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen. 
 
 
 

Eerste Heilige Communie 
Zondag 25 mei om 11.00 uur zullen zes kinderen van basisscholen De Meule 
en ‘t Sterrenpad voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen, een 
belangrijk feest voor de kinderen en hun ouders. 
Kapelaan Zuidinga heeft deze kinderen in een aantal lessen voorbereid op 
deze belangrijke dag. 

  
De laatste voorbereidingslessen vinden plaats: 
op  vrijdag 9 mei en maandag 12 mei 
van 14.30 - 15.15 uur 
in  het zaaltje van de Michaelkerk 
 
Zie onze website www.rkvenl.nl à sacramenten à Eerste Heilige Communie 
 
 
 

Zie de volgende pagina voor 
 

Uitnodiging voor een gezellige Ontmoetingsmiddag 
voor ouderen van ’t Ven en omgeving 

in gemeenschapshuis “de Bantuin” op: 
 

woensdag 28 mei van 14.00-17.30 uur 
 

en 
 

U bent van harte welkom op onze 
ZOMERBIJEENKOMST 

op donderdag 19 juni 2025 
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Uitnodiging voor een gezellige Ontmoetingsmiddag 

voor ouderen van ’t Ven en omgeving 
in gemeenschapshuis “de Bantuin” op: 

 

woensdag 28 mei van 14.00-17.30 uur 
 
De organisatie van deze middag is in handen van de werkgroep diaconie van de 
Michaëlkerk. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Ontvangst met koffie/thee en vlaai en  
kort bezinningsmoment; 
Optreden van de GOLDE LIESJES;   

We sluiten af met een koffietafel; 

Wij vragen een eigen bijdrage van € 5,--  
per persoon. Deze kan bij binnenkomst  
betaald worden. 

 
Aanmelden vóór 21 mei via: 
e-mail: parochiesvenlonoord@kpnmail.nl 
of tel. 06-14506195 
of een briefje in de brievenbus van de 
Michaelkerk (Pastoor Kierkelsplein 18). 
 
 
 
 
 
 
 

 
U bent van harte welkom op onze 

ZOMERBIJEENKOMST 
op donderdag 19 juni 2025 

 
bij de Open Inloop in Gemeenschapshuis de Windmeule, Straelseweg 162A Venlo 
10.00 uur De koffie/thee met vlaai 
10.30 uur Gezellig samenzijn met een optreden van De GOLDE LIESJES 
12.15 uur Een heerlijke lunch met soep en broodjes 
13.30 uur Afsluiting 
ZAAL OPEN VANAF 9.30 UUR! 
 

De eigen bijdrage voor deze geheel verzorgde morgen is € 5,00 per persoon en te betalen 
bij binnenkomst. Iedereen is welkom, neem dus gerust iemand mee. 
 

Aanmelden kan vanaf donderdag 23 mei t/m donderdag 13 juni 2024 via mobielnummer 
van Monique Seelen 06 – 19 42 82 92 of email: openinloop@dewindmeule.nl  
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Agenda stadsparochie 
 
4 mei St. Martinusbasiliek 10.00 uur 

H. Familiekerk 11.00 uur 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
Processiepark Genooij  12.00 u 

 
 
 
m.m.v. De Fanfare Venlo 

5 mei (maandag) 
 

  

11 mei St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
Processiepark Genooij  12.00 u 
 

 
Kinderwoorddienst in kader 
van moederdag 
 
m.m.v. De Hermenie 

25 mei St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
 
H. Familiekerk 11.00 uur 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
Processiepark Genooij  12.00 u 
 

m.m.v. Aachener Domchor 
in kader 200 jr Martinuskoor 
 
 
m.m.v. Kon.Zangver. Venlona 

donderdag 29 mei 
Hemelvaartsdag 

St. Martinusbasiliek 09.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
 

 

Eerste H. Communie 
25 mei, Venlo-Noord 
1 juni, Venlo-Oost &     
    Venlo-centrum 
9 juni, Venlo-Zuid 
         (=2e pinksterdag) 

 
H. Michaëlkerk  11.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 

7 juni 
Pinksterviering 

H. Michaelkerk 19.00 uur  

8 juni 
1e pinksterdag 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 

9 juni  
2e pinksterdag 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
 
OLV, eerste H.Communie 

15 juni 
 

H. Familiekerk 11.00 uur 
 

Afsluitende Kinderwoorddienst 

29 juni OLVrouwekerk 10.30 uur Zomerviering met   
  communicantjes 
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Alvast voor volgend 
jaar 

  

21 sept St.Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

Dreikönigen Chor Neuss 

5 oktober St.Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

200-jarig jubileum Sint 
Martinuskoor 


