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Alweer een tijd geleden, 
vertelde een oud-studie-
genoot mij dat hij op een 
druk station zich regelmatig 
afvroeg hoe al deze mensen, 
zich van de ene naar de 
andere trein haastend, of 
gewoon naar huis of werk 
gaande, zich zouden 
verhouden tot geloven in 

God of in Jezus. Zouden ze wel iets met God of 
Jezus of geloofsverhalen hebben? God wel wat 
met hen, maar omgekeerd is maar de vraag.  
Wanneer ik zo nu en dan in het openbaar vervoer 
zit, moet ik hier ook over nadenken. Vaak is het  
er druk. Meestal zitten mensen in bus of trein  
druk te telefoneren, met de nieuwste mobiele 
telefoons, die nog zovele andere functies 
hebben. Je ziet alleen maar bewegende duimen.  

Nu het weer Pinksteren wordt, vraag ik mij af hoe 
het mysterie van de H. Geest voet aan de grond 
krijgt, zo te midden van al deze drukte en zeer 
levendige communicatielijnen en middelen. Op 
welke wijze vindt de hoop van Christus en de 
inspiratie van de H. Geest een weg naar ons 
mensen, in deze tijd? Een vraag waarop ik 
natuurlijk geen antwoord heb. Toch geloof ik dat 
het mysterie van Christus een weg vindt, ook in 
onze hightechwereld waar snelheid en efficiency 
belangrijke uitgangspunten zijn. Maar dat het 
gebeurt is eigen aan de hoop die het geheim  
van de Verrezene met zich meebrengt. 

Rond de dagen van Pasen komt er opnieuw 
aandacht voor de weg die naar Pasen werd  

afgelegd (b.v. The Passion) en die wij in het 
dagelijkse leven afleggen. Ruimte voor de 
bijzonderheid, de ontroering en de verwondering, 
voor de stilte en de levendigheid van dit centrale 
gebeuren van het christendom. 
Uiteindelijk is het nieuwe begin waar Pasen voor 
staat, begonnen in een tuin, rond een open graf. 
Dit geheim werd opgepikt en herkend in een 
gesprek tussen Maria Magdalena en Jezus. Van 
toen af werd het mysterie als vreugde en nieuw 
perspectief op vrede doorgegeven. Deze 
communicatie verliep niet via de mobiele telefoons, 
werd ook niet opgeslagen op een i-Pod.  
Het ging en gaat Jezus om andere lagen in ons 
bestaan. Daar waar wij werkelijk onszelf zijn wil Hij 
met ons zijn en optrekken. Daarin wil de H. Geest 
die ons geschonken werd, en Wiens uitstorting wij 
op Pinksteren vieren, ons inspireren met zijn 
wijsheid. 

Misschien moeten we er anno 2025 wel rekening 
mee houden dat de vreugde van de verrijzenis en 
de verwarming door de H. Geest, ook op onze 
schermen van computer of telefoons kan 
verschijnen. Maar de communicatie, de dialoog 
tussen God en mens valt er niet mee samen. 
Vreugde, nieuw perspectief op vrede en hoop van 
Christus: het begon in een tuin tussen personen. 
Wat is er mooier dan dat wij als gelovigen, 
pelgrims van hoop op de weg door ons leven naar 
het Vaderhuis toe, ruimte kunnen bieden aan de 
levendigheid van de H. Geest die in ons leeft. 

Een Zalig Pinksteren. 
Pastoor-deken J Spee 

 

Kerkepäörtje 
Nieuwsbrief Stadsparochie Sint Martinus 

juni / juli 2025 

Op weg naar Pinksteren, 
overweging door deken Spee 
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Met een vakantiewens voor iedereen,  
of je nu dichtbij huis blijft of een verre reis maakt, 
wensen kerkbestuur, pastoraal team en de 
parochieplatforms 
iedereen een mooie zomerperiode.  

 

Dat de zon je pad mag verlichten. 
Dat vergezichten je blik mogen verruimen.  
Dat je horizon vergroot wordt 
door de ontmoeting met anderen.  
Dat je je zorgen achterlaat. 
Dat je de wind in je rug mag hebben.  
Dat de kracht van de Eeuwige 
met je meegaat op je weg.  
Dat je mag vinden wat je zoekt.  
Dat je deelt wat je hoopt. 
Dat het geluk je pad zal kruisen  
en dat je het ziet en oppakt.  
Greet Brokerhof-van der Waa (vanuit de bundel: "Jaarringen") 
 

 
 
 
 
 
Dit is het laatste Kerkepäörtje van dit seizoen. 
Het eerstvolgende Kerkepäörtje  
verschijnt half augustus 
 

 
Inhoudsopgave 
 
Overweging deken Spee p.    1 
Paus Leo XIV p.    3 
Actie Kerkbalans 2025 p.    3 
Gildemis Akkermansgilde p.    5 
Maria, koningin van de vrede p.    6 
Pinksteren p.    7 
Sacramentsdag p.    8  
Eerste H. Communie p.    9 
Concerten mmv Theo Hes p.  11 
De klok doet het weer! p.  13 
Pinksteractie p.  14 
Groeten & Fruit Brigade¶ p.  15 
 
 Informatie St. Martinusbasiliek 
 en Kapel van Genooij p.  17 
 
 Informatie H. Familiekerk p. 18 
 
 Informatie O. L. Vrouwekerk p. 19 
 
 Informatie H. Michaelkerk p. 20 
 
 Agenda stadsparochie p. 21 
 
Colofon 
Contactgegevens parochiekantoor  
tlf   077 - 351 23 94 
mail:  
parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 
website  www.rkvenlo.nl 
 
Informatie m.b.t. Kerkbalans 
KvK-nummer  89690249 
ANBI-nummer  ROE808 
RSIN-fiscaalnummer 865065767 
 
IBAN-nummers 
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij  
  NL32 RABO 0136 5676 22 
Venlo-Oost (H. Familiekerk)   
  NL15 RABO 0153 8963 96 
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)  
  NL49 RABO 0153 8104 24 
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)  
  NL71 RABO 0153 8103 19 

Vakantieperiode in aantocht 
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Zelfs eerder dan verwacht kwam er witte 
rook! De kardinaal kondigde de grote 
vreugde “gaudium magnum” af: 

 “Habemus papam”. “Wij hebben een 
paus”. 

Even later verscheen de nieuwe paus op 
de loggia van de St. Pieter. Zijn eerste 
woord was: “Vrede voor u allen”. In zo’n 
verscheurde en door gruwelijke 
oorlogen getekende wereld deed dat 
woord ons heel goed! 

Er ligt een zware taak op de schouders 
van de nieuwe Opperherder. “In de Ene 
zijn wij één”, is zijn wapenspreuk.  
Laten wij bidden voor Paus Leo XIV dat 
de Goede God hem de kracht geeft om, 
waar mogelijk, een rechtvaardige vrede 
te bevorderen en de eenheid in de kerk 
te herstellen en behouden. 

Pastoor-deken J. Spee 

Deze prentjes liggen ook achterin de kerk. U kunt er een mee naar huis nemen. 

Paus Leo XIV 
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Onze Kapel van Genooij is altijd een 
drukbezochte plek, biedt een sfeer om 
een kaarsje op te steken, biedt een 
rustpunt in onze hectische wereld.  
Maar de afgelopen meimaand spande 
wel de kroon. 
Veel mensen zoeken daar bij Maria een 
moment van rust, een moment om te 
bidden, te denken aan overledenen of stil 
te staan bij de situatie in de wereld.  
 
Naast het vieren van ons geloof, de 
aandacht voor mensen in nood is ook 
zo’n rustpunt in onze drukke wereld een 

geschenk van onze Venlose kerk. 
 
Laten we er samen voor blijven 
zorgdragen dat de kerk deze geschenken 
ook financieel kan blijven waarmaken. 
Daarom neemt uw kerk, jouw kerk deel 
aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
 
In het overzicht hiernaast zien we dat al 
veel parochianen hierin hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen.  
Hiervoor al onze hartelijke dank. 
 
Doet u daar ook aan mee? Iedere 
bijdrage helpt het samen kerk-zijn verder 
op weg. 
 
N.B. geen bedankbrief ontvangen? 
Nam u in 2024 wel deel aan de Actie 
Kerkbalans, maar ontving u afgelopen 
maand geen bedankbrief voor uw 
deelname? 
Dan is uw adres bij ons niet bekend. Wij 
brengen ons ledenbestand graag up-to-
date. 
Wilt u uw adres in dat geval doorgeven 
het parochiekantoor? 
parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 

Actie kerkbalans 2025: 
“Het geschenk van uw kerk” 
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Op zaterdag 7 juni om 10.30 uur opent het 
Akkermansgilde het Koningsschieten met een 
eucharistieviering in onze basiliek. Dit begint met een 
gebed van de leden achterin de basiliek bij Onze 
Lieve Vrouw van Ingendael.(Iedereen is welkom)  
Op zondag 15 juni organiseert het Akkermansgilde 
het tweede bondsfeest van de schuttersbond Juliana. 
Dat begint met een kort gebed, de inspectie van de 
schutterijen/gildes en optocht door de stad. 
 

We kennen allemaal het probleem: 
wandelaars die in het schootsveld van de 
wedstrijd komen. Ondanks rode vlaggen en 
soms ook vrijwilligers die waarschuwen, 
lopen ze toch door. Zodra het gezien of 
gemeld wordt, moet de wedstrijd worden 
gestopt. Geen enkel risico kan genomen 
worden. Frustraties bij de organisatie en de 
deelnemende schutters. 

Ook de Kerk heeft een schootsveld binnen 
het territorium van zijn parochie. Meerdere 
zelfs. Het meest herkenbare schootsveld is 
het kerkgebouw. Duidelijk afgegrensd met 
dikke muren, en in plaats van rode vlaggen 
wordt er goed hoorbaar geluid met de klok. 
Andere schootsvelden zijn de plekken waar 
zorg wordt verleend door of namens de 
parochie. De afgrenzingen zijn dan minder of 
helemaal niet zichtbaar. Dat zijn plekken 
waar armoede bestreden wordt, daklozen 
geholpen, mensen de juiste weg worden 
gewezen naar de verschillende instanties. En 
heel ‘gevaarlijk’: de schoten die afgevuurd 
worden binnen het schootsveld van de kerk 
zijn vaak niet hoorbaar. Maar wel voelbaar. 

Er is wel een probleem met deze 
vergelijking. Waar we als schuttersgilde alle 
moeite doen om iedereen buiten het 
schootsveld te houden, doen we binnen de 
Kerk juist het tegendeel. Ik hoop zoveel 
mogelijk mensen te raken! En de mensen die 
naar het kerkgebouw komen of naar plekken 

waar de parochie hulpverlenend bezig 
is, willen geraakt, veranderd, geholpen 
worden! Het gevaar van het schootsveld 
ligt in het feit dat daar de kogels zullen 
neervallen. Met welke kogels schiet de 
Kerk dan?  
Gelukkig hoef ik de kogels niet zelf te 
maken als kapelaan. Ik krijg ze ook niet 
van onze deken, onze bisschop of van 
onze nieuwe paus Leo XIV, de ‘keizer’ 
van de katholieke Kerk. We hebben 
kogels in verschillende kalibers en met 
verschillende hoeveelheden kruit. De 
meest doordringende kogels zijn de 
sacramenten. Een communicant zou 
misschien de heilige Hostie noemen. 
Maar ook de inspirerende teksten uit de 
bijbel. En alles wat de parochianen 
vanuit hun geloof doen in de 
maatschappij. Uiteindelijk is het de 
liefde van God waarmee wij ‘schieten’. 

Beste gildeleden,  
het is dus best gevaarlijk om de 
kapelaan uit te nodigen om te komen 
schieten. Maar nog veel ‘gevaarlijker’ is 
een gildemis. U betreedt hiermee direct 
het schootsveld van de parochie! 
Gelukkig loopt u in dit schootsveld enkel 
het risico om buksmeesters van onze 
Heer Jezus te worden. 

kapelaan Patrick Zuidinga, 
geestelijk adviseur Akkermansgilde 

Traditionele Gildemis van het Akkermansgilde 
zaterdag 7 juni om 10.30 uur  
in de St. Martinusbasiliek 
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Deze beeltenis van de  
H. Maagd Maria, Koningin van de vrede 
bevindt zich in Rome, in de basiliek van Santa 
Maria Maggiore. 
Deze beeltenis werd gemaakt in opdracht 
van paus Benedictus XV (1854-1922) en door 
hem ingewijd in 1918. 
 
We zien Maria met haar opgeheven 
linkerarm jet einde van de oorlog bevelen 
Met haar rechterhand houdt zij het kind 
Jezus vast dat op het punt staat de olijftak, 
symbool van de vrede, te laten neerdalen 
over de door oorlogen verscheurde wereld. 
 
Bidden we de Koningin van de vrede intens 

om vrede! 
 

Goede Moeder 
bid met ons mee om vrede  

overal op onze wereld, 
in ons eigen land, 
in onze gezinnen 

in ons hart. 
Moge daar het koningschap  

van Christus uw Zoon 
zijn rijk beginnen. 

Amen. 
 
 

 

 

 
  

H. Maagd Maria, 
Koningin van de Vrede  
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Met de Messe Solenelle van Louis Vierne werpt 
Vivente vast een blik op hun 60-jarig jubileum in 
2026. 
In 2026 heeft Vivente weer een groot concert op 
het programma staan. Maar bij gelegenheid van 
dit jubileum studeert het koor al wel een 
bijzondere mis in, de Messe Solenelle van Louis 
Vierne. Deze mis laten het ook klinken tijdens de 
plechtige eucharistieviering van 11.00 uur met 
Pinksteren in de H. Familiekerk. 
Deze mis, gecomponeerd voor twee orgels, is 
ook herschreven tot een versie voor één orgel. 
En die versie zal klinken in H. Familiekerk. 
Daarnaast laat Vivente de parochianen genieten 
van Psalm 150 van César Franck,  
Ubi Caritas van Maurice Duruflé en het Panis 
Angelicus van M. Lauridsen. 
En uiteraard ontbreekt op Pinksteren het  
Veni Sancte Spiritus (van M. Lauridsen) niet. 
 
 

 
 
 

Een Open Pinksterdienst voor jong en oud. 

Op eerste pinksterdag, 8 juni 2025, organiseert de 
Raad van Kerken in Venlo om half 12 ’s morgens, een 
viering van het Pinksterfeest buiten in het 
Processiepark in Genooi (bij de Kapel van Genooi en 
de Genuujerie).  

Met Pinksteren vieren we dat de God ons inspireert. 
Deze viering is voor jong en oud, iedereen is 
welkom. De viering zal ongeveer een half uur duren.  

Voor de dienst wandelt een aantal van ons (als het 
niet te hard regent) vanaf de Sint Martinusbasiliek 
naar het processiepark in Genooi.  

Als het hard regent wijken we uit naar de Mariakapel.  
Parkeren kan bij de Genuujerie.  

Vertrek om 11.00 uur vanaf de basiliek.  
Aankomst in het processiepark om 11.30 uur 
Aanvang Pinksterdienst om 11.30 uur; einde ongeveer 12.00 uur 
  

Open Pinksterdienst 
door de Raad van Kerken 

VIERING IN DE OPEN LUCHT

 PINKSTERVIERING
THEMA: DE VRUCHT VAN DE

GEEST

Een viering voor iedereen, jong en oud.
We vieren dat God ons inspireert. 

zondag 8 juni 2025
11.30 tot 12.00 uur
Processiepark Genooi (bij
Mariakapel/ Genuujerie)
Met medewerking van koor Libota

Meewandelen naar Genooi?
Vertrek: 11.00 uur vanaf de Martinuskerk

Praktische informatie:
Processiepark, Genooyerkapelweg 58,
Venlo 
Martinuskerk, Grote Kerkstraat, Venlo
Parkeren kan bij de Genuujerie
Bij slecht weer is de viering in de
Mariakapel en gaat de wandeling niet
door

Organisatie: Raad van Kerken Venlo

Overzicht kerkgemeenschappen in Venlo
Rooms-katholieke Kerk, Protestantse Kerk Venlo
e.o., Nederlands Gereformeerde Kerk, Leger des
Heils, Pinkstergemeente, Bijbelgemeente,
Christengemeente, Levenskrachtgemeente, Free
Gospel Church, Iraanse Kerk, Poolse Kerk.

Eerste pinksterdag 
in de H.Familiekerk 11.00 uur 
met Vivente 
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Viering van het Heilig Sacrament, 19 juni  
 
De maand juni is ook de maand van de 
Heilige Sacramentsdag. 

Donderdag 19 juni vieren wij het 
Hoogfeest van het Allerheiligste 
Sacrament van het Lichaam en Bloed des 
Heren. 

In Nederland is dat feest verplaatst naar 
de zondag erna. Het is het grote 
sacrament van de Heer die bij ons blijft in 
de Eucharistie.  

Brood en wijn worden door de woorden 
van de priester, in persona Christi 
uitgesproken, veranderd in Jezus’ 
Lichaam en Bloed. 
Sacraments(zon)dag is dé gelegenheid 
om Hem hiervoor te danken.  

Vurig hoop ik dat eens weer de 
stadsprocessie met het H. Sacrament door 
onze straten mag trekken, als ultieme 
dank aan de Heer én als zegen voor onze 
stad. 

Nu dit nog niet zo is, besteden wij zowel 
donderdag 19 juni in de Sint 
Martinusbasiliek en in de Heilige 
Familiekerk aandacht aan dit feest door 
het H. Sacrament uit te stellen en 
gelegenheid tot aanbidding te geven 
vóór of na de reguliere H. Mis.  

Op zondag 22 juni zal in onze kerken na 
de H. Mis het Allerheiligste uitgesteld 
worden en is er korte aanbidding en 
zegen met het Allerheiligste. 

Deken Jos Spee 

 
Donderdag 19 juni 
H. Familiekerk: 
 18.30 uur aanbidding van het  
   Allerheiligste 
 19.00 uur Eucharistieviering in 
   de dagkapel 
 
St. Martinusbasiliek 
 09.00 uur Eucharistieviering 
 Aansluitend aanbidding van het  
   Allerheiligste 
 
Zondag 22 juni in 
 St. Martinusbasiliek 
 H. Familiekerk 
 Onze Lieve Vrouwekerk 
Na de viering een korte uitstelling en 
zegen. 
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De maanden mei en juni zijn bij uitstek de maanden waarin binnen onze 
stadsparochie de feestelijke vieringen van de Eerste Heilige Communie 
plaatsvinden. Maar liefst 33 kinderen uit groep 4 van de verschillende 
basisscholen zijn op dit grote feest voorbereid door kapelaan Zuidinga 
(Oost&Centrum en Noord) en Monique Hendrickx (Zuid). De 
communicantjes hieronder stralen uit: “Wij zijn er klaar voor!” 

 
 
 
 
 
Deze communicantjes bijten 
het spits af. Zij ontvingen in 
een feestelijke en mooie 
viering hun Eerste Heilige 
Communie 
op zondag 25 mei 
in de H. Michaelkerk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze levensboom is een mooie verwijzing naar het thema van de viering: 

Geworteld in Jezus. 
  

Eerste Heilige Communie  
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De communicantjes in Venlo-Oost volgden een week later 
op zondag 1 juni in de H. Familiekerk. 
 

Niet voor niets stonden er bij de entree van de kerk twee grote bomen. Alle 
communicantjes hadden hierin een verwijzing naar de natuur in gehangen, een bloem, 
een vogel, een vrucht. Dir had alle te maken met het thema van de viering: 

Geworteld in Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Harrie Boom begeleidde de communicantjes 

De communicantjes gaan de attributen 
voor de eucharistieviering naar het 
altaar brengen 
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En dan de laatste groep die op Tweede Pinksterdag (9 juni) hun Eerste Heilige 
Communie ontvangt in de Onze Lieve Vrouwekerk. 

 
 
 
 
 
In het volgende Kerkepäörtje 
staan de foto’s van hun 
eerste communieviering. 
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Venlo-Brass, een groot koperblaasensemble, 
verzorgt dan een concert in de Bovenkerk van 
het Michaëlklooster in Steyl. Het gaat hier om 
een recent opgerichte groep met blazers, veelal 
afkomstig uit of verbonden aan Noord-Limburg. 
De meesten zijn professioneel musicus of nog 
studerend daarvoor. Initiatiefnemer en muzikaal 
leider is Jacq Sanders. Zij spelen samen of in 
afwisseling met Theo Hes die het monumentale 
orgel uit 1930 bespeelt. 
Het programma omvat o.a. bewerkingen uit Star 
Wars en the Sound of Music, verder originele werken voor orgel en koperblazers van o.a. 
Bach, Widor en Dupré. 
Bijzonder is de aanwezigheid van een cameraman die de spelers op een groot beeldscherm 
voor in de kerk in beeld brengt. 
Dit concert is een jaarlijks terugkerende traditie. De programmakeuze is ook voor jonge 
mensen en bezoekers zonder enige concertervaring zeer toegankelijk. Het gebruik van 
camera's geeft een bijzondere kijk op hoe een orgel werkt. Het koperensemble speelt in 
verschillende samenstellingen en wordt ook close-up in beeld gebracht. 
Het concert is gratis toegankelijk (vrije gave) en duurt een ruim uur. Reserveren is niet nodig. 

Theo Hes, de vaste organist van onze Sint Martinusbasiliek, 
verzorgt dan in samenwerking met trompettist Jacq Sanders 
een concert in de St. Martinusbasiliek.  
Beiden zijn geen onbekenden in onze regio. Theo Hes is hier 
al sinds 1997 vaste organist; Jacq Sanders, afkomstig uit 
Hout-Blerick, speelt al sinds zijn jeugd op alle denkbare evenementen, speelde jarenlang in 
Het Gelders Orkest en is ook als docent werkzaam op De Cultuurontwikkelaar, voorheen het 

Kunstencentrum Venlo, en het conservatorium in Tilburg. 
Het programma bevat enkele hoogtepunten uit het 
orgelrepertoire van Marcel Dupré en Franz Schmidt.  
Het meest opmerkelijke programmapunt wordt gevormd door 
de 'Fenster nach Marc Chagall' voor orgel en trompet van de 
Tsjechische componist Petr Eben. Marc Chagall maakte in 1962 
12 gebrandschilderde ramen voor de synagoge van het 
Hadassa-ziekenhuis in Jeruzalem. Deze waren gebaseerd op de 
twaalf stamvaders van Israël. Vier van deze ramen zijn door Petr 
Eben in 1976 verklankt in een vrij moderne stijl.  
Het concert sluit af met twee werken in een erg traditionele stijl 
van Vivaldi en Hahn. 
Het concert is gratis toegankelijk (vrije gave) en duurt een uur. 
Reserveren is niet nodig. 
  

Concert in de Bovenkerk te Steijl (Michaelklooster) 
organist Theo Hes en Venlo Brass (kopertentet) o.l.v.  Jacq Sanders 
zondag 6 juli, 16.00 uur 
in de St. Martinusbasiliek 

Concert in de Sint Martinusbasiliek 
organist Theo Hes en trompettist Jacq Sanders 
zondag 13 juli, 16.00 uur 
in de St. Martinusbasiliek 
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Van oudsher is de juni de maand gewijd aan het H. Hart. Dit jaar 
wordt het feest van het Heilig Hart van Jezus gevierd op vrijdag 
27 juni. Dit jaar is het ook 350 jaar geleden dat Jezus de eerste 
keer verscheen aan de Heilige Margaretha Maria Alacoque en 
haar vroeg om zijn liefde te verspreiden. De verschijningen 
vonden plaats in het klooster waar Margaretha woonde in Paray-
le-Monial in Frankijk. Zij zag Christus met zijn hart omringd door 

vlammen en door een kroon van doornen als symbool van de wonden die door de 
menselijke zonde waren toegebracht.  

Bij gelegenheid van dit jubileum van het Heilig Hart heeft paus Franciscus eind vorig jaar 
de encycliek ‘Dilexit nos’, ‘Hij heeft ons liefgehad’, geschreven over de menselijke en 
goddelijke liefde van het Hart van Jezus Christus.  

In een wereld die getekend wordt door oorlog, sociale en economische ongelijkheid, 
ongebreideld consumentisme en technologieën die de menselijke natuur dreigen te 
ondermijnen, riep paus Franciscus op tot een verandering van perspectief en spoorde hij 
de mensheid aan het meest essentiële te herontdekken: het hart. Met deze encycliek 
‘Dilexit nos’ nodigde paus Franciscus iedereen uit om na te denken over de liefde van 
God tegenover een wereld ‘die haar hart lijkt te hebben verloren’ en zo de ‘liefde van het 
(heilig) hart’ te herontdekken. 

 

 
 

In alle kerken werd tijdens de veertigdagentijd een 
kerkdeurcollecte gehouden voor het Limburgse 
Vastenactieproject.  
Heel bijzonder is dat de kinderen van basisschool de 
Zuidstroom in Venlo-Zuid hun eigen actie hielden. 
Wekelijks stopten zij wat geld in hun zelfgemaakte 
vastendoosje. Aan het eind van de actie bleek daar 
maar liefst €303,15 in te zitten! 
 
Beste jongens en meisjes,  
Heel hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid en 
inzet. 
 
  

Junimaand = H.Hartmaand  

Vastenactie op de Zuidstroom  
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Het stilstaande uurwerk in de toren van de Onze Lieve Vrouwekerk was vooral de 
buurtbewoners een doorn in het oog... een klok hoort de tijd aan te geven.  

Daarbij kwam ook nog dat de luidklokken niet functioneerden zoals zou moeten. Deze 
luidklokken zijn het communicatiemiddel van de kerken; zij roepen mensen op naar de 
kerk te komen, zij geven met hun verschillende klanken verschillende gelegenheden aan. 
En daar ging het ook mis... alleen de klokken om een uitvaart aan te kondigen 
functioneerden nog. 

Het repareren hiervan zou hoge kosten met zich meebrengen, voor het kerkbestuur een 
reden een crowdfundingactie op te zetten. En met succes! 

Ook een succes was dat de niet werkende 
klokken de aandacht trokken van 
elektrotechnicus Henk Hendriks uit Tegelen. 
Met zijn passie voor mechaniek en techniek 
besloot hij zich te melden bij het kerkbestuur. 
In de reportage op Omroep Venlo zegt hij: 
“Het kan toch niet zijn dat de klok niet loopt 
omdat het te duur zou zijn deze te repareren?” 

 

En het resultaat? 
De klok doet het zelfs nog beter dan voorheen, Henk Hendriks heeft deze naar zijn hand 
gezet. Het oude analoge loopwerk is nu digitaal, aangestuurd door gps. Dus de klok 
loopt exact op tijd. En dat niet alleen, voor het omzetten van zomertijd naar wintertijd, en 
andersom, hoeven geen capriolen meer uitgehaald te worden... dat gaat nu gewoon 
vanzelf, met dank aan gps. 

De luidklokken 
Ook de luidklokken zijn nu gerepareerd. Deze worden eerst nog een keer 
uitgeprobeerd: overdag zodat de bewoners geen last hebben van dat extra luiden. 
En daarna? Dan worden de verschillende vieringen weer met de passende luidklokken 
aangekondigd. 

Deken Spee, kijkend op de klok, geeft aan in zijn nopjes te zijn met de reparatie. Met 
heel veel dank aan Henk Hendriks die zijn arbeidstijd niet in rekening wil brengen. Hij 
deed dit als deskundige elektrotechnicus helemaal vrijwillig. 

Deken Spee zal binnenkort op een feestelijke manier de luidklokken in werking brengen. 

  

Het uurwerk... het loopt weer en op tijd!  
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‘Heb uw naaste lief als uzelf’ 
Vanuit dit gebod zetten missionarissen en 
missionair werkers zich wereldwijd in voor 
de meest kwetsbare medemensen. Zij 
zetten zich daar in de meest moeilijke 
omstandigheden voor in. Ze werken 
belangeloos en onvermoeibaar aan een 
wereld waarin iedereen gelijke kansen in 
zijn leven krijgt. Week Nederlandse 
Missionaris ondersteunt missionarissen en 
missionair werkers financieel in hun 
persoonlijke welzijn. Dat geeft hun 
bestaanszekerheid, waardoor ze zich 
volledig kunnen richten op de 
ondersteuning van de meest kwetsbare 
medemens. Daarmee reikt onze financiële 
bijdrage veel verder dan geld alleen. We 
dragen wezenlijk bij aan het persoonlijk 
welzijn van de mensen die vanuit hun 
katholieke identiteit hun leven in dienst 
stellen van het helpen van de meest 
kwetsbare medemensen vanuit de 
overtuiging dat ieder mens meetelt. 
 
Geloven in de ander.  
Ieder mens telt mee 
De steun van donateurs en schenkers is 
onmisbaar voor de missionair werkers. 
Daarom organiseert WNM elk jaar de 
Pinksteractie, waarin twee missionair  
 

werkers centraal staan. Dit jaar zijn dat 
Mirella van der Salm en Marc van der Post. 
Mirella vertrok in 2022 naar Ghana waar 
ze zich inzet voor de emancipatie van 
mensen met een gehoorbeperking. In dit 
artikel maak je kennis met haar. Marc 
woont en werkt sinds 2011 in de arme 
volkswijk El Jagüel in Buenos Aires. Over 
zijn werk en drijfveren lees je hier meer. 
Tijdens de Pinksteractie, die loopt van 31 
mei tot en met 2 juni 2025, vragen we 
extra aandacht voor het werk van Mirella, 
Marc en andere missionair werkers.  
 
Wereldwijd actief 
Missionarissen, missionair werkers en 
jongeren zijn wereldwijd actief met het 
werken aan hun missie. Voor 
missionarissen betaalt de WNM de 
ziektekostenverzekering of vult de AOW-
premie aan en draagt bij aan een 
welverdiend verlof in Nederland. Ook 
maakt de WNM de uitzending van 
missionair werkers mogelijk. De missionair 
werkers zijn bevlogen mensen (leken) die 
naar het buitenland gaan om een tijdlang 
te werken aan een betere, rechtvaardige 
wereld. Tijdens de uitzending ontvangen 
zij een maandelijkse onkostenvergoeding, 
diverse verzekeringen en een vliegticket. 
 

 
  

Pinksteractie 31 mei - 8  juni 
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Vrijwilligers gevraagd tegen voedselverspilling 
Graag vragen wij namens de Groente & Fruitbrigade uw 
aandacht voor onze Stichting en onze hulpvraag aan u. 
 
Wat doet de Groente & Fruitbrigade? 
Elke week redden wij grote hoeveelheden groente en 
fruit van verspilling. Deze producten zijn nog prima geschikt voor consumptie, maar 
voldoen soms niet aan de eisen van supermarkten vanwege vorm, kleur of gewicht. In 
plaats van deze producten weg te gooien, leveren wij ze aan voedselbanken aangesloten 
bij Voedselbanken Nederland. Sinds de start van onze Stichting 6 jaar geleden, hebben 
wij al meer dan 10 miljoen kilo Groente & Fruit gered. 
 
Waarom is onze inzet nodig? 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. 
Voedselbanken helpen deze mensen tijdelijk met voedselpakketten. Toch blijft het lastig 
om voldoende gezonde en verse producten zoals groente en fruit aan te bieden – zeker 
voor mensen met een beperkt budget. Door de recente prijsstijgingen is het aantal 
mensen dat afhankelijk is van voedselhulp sterk toegenomen. In de afgelopen maanden 
is het klantenbestand van voedselbanken met gemiddeld 30% tot 50% gegroeid. Ook in 
Limburg is deze toename merkbaar. 
Het aanbod van gezonde producten houdt deze groei nauwelijks bij, wat het voor 
vrijwilligers steeds moeilijker maakt om voedselpakketten goed en voedzaam samen te 
stellen. 
 
Onze aanpak 
De Groente & Fruitbrigade redt iedere week een grote variëteit aan partijen groente en 
fruit bij telers en handelaren. Deze producten worden door ons opgehaald of 
aangeleverd, afhankelijk van de voorkeur van de donateur. Vervolgens sorteren wij ze en 
zorgen voor verspreiding naar voedselbanken en distributiecentra. Om dit te kunnen 
blijven doen, zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de volgende 
functies: 
- Locatiecoördinator 
- Chauffeur (met rijbewijs BE) 
- Sorteerder / Orderpicker 
- Administratief medewerker 
 
De tijdsinvestering is flexibel en bespreekbaar, maar bedraagt minimaal één dagdeel per 
week. Wilt u meer informatie of zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan vrijblijvend 
contact op met: 
 Wim Degger – Coördinator Groente & Fruitbrigade Venlo 
 wim.degger@groentefruitbrigade.nl 
 06 39873016 
Samen kunnen we voedselverspilling tegengaan én mensen helpen aan gezonde 
voeding. Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en betrokkenheid. 
 

Heeft u een momentje voor ons?  
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Zondag 21 september  Dreikönigen Chor Neuss 
 
zondag 28 september  Tegelse Hofzangers 
 in het kader van het 200-jarig jubileum van het Martinuskoor. 
 

 

Doopvieringen 
De afgelopen periode werden geen kinderen door het Heilig 
Doopsel in de katholieke kerk opgenomen 
 
 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid 
genomen van: 
Jo Schreurs   overleden 10 mei 
Doortje Holtman -Mans overleden 12 mei 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Als parochianen kunnen we elkaar onder het genot van een kop 
koffie of thee (voor de kinderen is er limonade) ontmoeten 
na de eucharistieviering in het Ald Weishoès 
15 juni (3e zondag) 

 

 
 
 

 

Mededelingen Sint Martinusbasiliek 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Franciscuskoor 15 - 29 juni 
 
Sint Janskoor   22 juni 
 
Vivente   8 juni (Eerste Pinksterdag) 
  
Doopvieringen 
De afgelopen periode werden geen kinderen door het Heilig 
Doopsel in de katholieke kerk opgenomen. 
De doopjes van juni en juli komen te staan in het volgende 
Kerkepäörtje, 
 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode waren er geen kerkelijke uitvaarten 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Als parochianen kunnen we elkaar, jong en oud, onder het 
genot van een kop koffie, of thee - voor de kinderen is er 
limonade - ontmoeten op: 
8 juni - 13 juli 2025 
 

 

 

Kinderwoorddienst, 15 juni 11.00 uur 
Op zondag 15 juni om 11.00 uur is de kinderwoorddienst. 
Deze KWD is de afsluiting van de KWD’s van dit seizoen. 
En... volgend seizoen hopen we jullie weer terug te zien. 

 
 
 
 
 
 

Mededelingen Heilige Familiekerk 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
 

 Parochiekoor Vicenda 
Juni 22 juni 1 - 15 - 29 juni 
Juli   6 juli  

 
 
Doopvieringen 
De afgelopen periode werd door het Heilig Doopsel in de 
katholieke kerk opgenomen: 
Vaany van Dreumel, 25 mei 
 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode werden geen kerkelijke uitvaarten 
gehouden. 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Elke zondag kunnen we als parochianen elkaar ontmoeten 
onder het genot van een kop koffie, of thee - voor de kinderen 
is er limonade - na de eucharistieviering of WoCo.  

 

 
 

Mededelingen Onze Lieve Vrouwekerk 
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Doopvieringen 
De afgelopen periode werden gedoopt: 
Jax van Bergen, 4 mei 2025 
Day van Bergen, 4 mei 2025 
 

 

Overleden (van Allerzielen 2024 tot Allerzielen 2025) 
De afgelopen periode werd in een kerkelijke uitvaart afscheid 
genomen van: 
24/12  Cees Kuijpers (Karel van Egmondstraat) 
03/01 Jan van Gool (Paulus Potterstraat) 
02/02 Geer Selen (Arenborgweg) 
08/03 Toon Saris (De Mooyweg) 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Op iedere eerste zaterdag van de maand is er na afloop van de 
viering gelegenheid een kop koffie te drinken om elkaar als 
parochianen te ontmoeten. 

 

Vaste vieringen 
Iedere zaterdag om 19.00 uur is er H. Mis of een Woord- en 
communiedienst 
 

 

Vieringen 
Zaterdag 7 juni: viering van Pinksteren 
Mistintenties:  Overleden Fam. van Dam-Munten 
    Marlo Op de Coul 
   Nellie Camps 

 

  

Mededelingen Heilige Michaelkerk 
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Agenda stadsparochie 

7 juni 
Pinksterviering 

H. Michaelkerk 19.00 uur  

8 juni 
1e pinksterdag 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
 
 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
M.m.v. Vivente 
Na afloop gelegenheid tot 
koffiedrinken 

9 juni  
2e pinksterdag 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
OLV, Eerste H.Communie 

15 juni 
 

H. Familiekerk 11.00 uur 
 

Afsluitende Kinderwoorddienst 

29 juni OLVrouwekerk 10.30 uur Zomerviering met   
  communicantjes 

13 juli St. Martinusbasiliek 16.00 uur 
 

Concert Theo Hes en Jacq 
Sanders 

Alvast voor volgend 
jaar 

  

21 september St.Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

Dreikönigen Chor Neuss 

28 september St.Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

Tegelse Hofzangers  
In kader van 200-jarig 
jubileum van het Martinuskoor 

5 oktober St.Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

200-jarig jubileum Sint 
Martinuskoor 


