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Dat een goed begin het 
halve werk is wordt 
telkens opnieuw 
bewezen. Natuurlijk zijn 
we al langere tijd in de 
weer om zaken te 
regelen voor het nieuwe 

werkjaar/seizoen. De planning van de 
belangrijkste dingen is rond. We hebben 
geprobeerd ook weer wat vernieuwing in onze 
pastorale dienstverlening te brengen.  
 

Tegelijkertijd zijn er ook steeds nieuwe 
uitdagingen. Naast mijn taak als pastoor van de 
Stadsparochie rust ook de regionale taak van 
deken op mijn schouders. Pastoor Müller van 
Velden, Arcen en Lomm heeft aangekondigd op 
31 augustus met emeritaat te gaan. Gebruik is dat 
de deken dan administrator wordt van de vacante 
parochies. De opvolging zal niet naadloos gaan, zo 
is mij duidelijk geworden tijdens een bezoek aan 
het bisdom. Dat betekent dat er in de komende 
maanden nogal wat afkomt op mijn collega’s en 
op mij.  
Dus is dit goede begin tegelijkertijd nog maar het 
halve werk. 

Want er staat van alles te gebeuren. We vieren dit 
jaar o.a. het 200 jarig bestaan van ons St. 
Martinuskoor. 
We hebben in dit kader al twee gastkoren gehad: 
de Schola Cantorum van het Ward-instituut en het 
Aachener Domchor. Ook de Tegelse Hofzangers 
zullen in dit jubileumkader nog komen zingen op 
28 september. 

 

En dan is op 5 oktober de officiële 
jubileumviering met in de St. Martinusbasiliek een 
pontificale Hoogmis opgedragen door Mgr. R. 
van den Hout, onze bisschop. 

Op bisdomniveau bereidt men zich voor op een 
grotere herstructurering om de bestaande 
structuren toekomstbestendig te maken. En 
hoewel dit zeker moet gebeuren is mij in al die 
jaren pastoraat en bestuur duidelijk geworden 
dat schaalvergroting niet automatisch 
levensvatbaarheid inhoudt. In de synodale 
gespreksrondes bleek dat de gelovigen vooral 
zitten te wachten op een warme en nabije kerk. 

Letterlijk betekent “synodaal” samen staan voor 
de opgaven van de parochie. Ik hoop en bid dat 
wij parochianen ons samen met het pastorale 
team, het kerkbestuur en de parochieplatforms 
inzetten voor onze geloofsgemeenschappen. 
Aandacht op de eerste plaats voor onze 
Schepper en God, in gebed en liturgie, aandacht 
voor onze medemensen in diaconie, voor jonge 
mensen en hen die zoekende zijn in catechese en 
dat wij zo met een warm hart onze 
geloofsgemeenschap opbouwen.  
 

Moge dit goede begin uitgroeien tot de 
voltooiing van het hele werk. Daarnaar streven 
wij, daarvoor bid ik om zegen. 
 
Hartelijke groet aan u allen,  
Deken Jos Spee  

Kerkepäörtje 
Nieuwsbrief Stadsparochie Sint Martinus 

augustus 2025 

Overweging door deken Spee 
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Op 5 oktober viert ons St. Martinuskoor officieel 
zijn 200 jarig bestaan. Een heel opmerkelijk 
jubileum. Daarom komt onze bisschop Mgr. dr. 
Ron van den Hout om voor te gaan in de 
plechtige, feestelijke, grote dankviering  
om 10 uur in de St. Martinus-basiliek. 
Omdat het bijzonder is dat de bisschop onze 
Stadsparochie bezoekt, vieren wij allen met hem 
de Eucharistie. Er zijn dan deze zondag géén 
misvieringen in de andere kerken van Venlo.  
Na afloop is er koffie drinken in het Ald Weishoes. 
Iedereen is welkom. Een unieke kans om onze 
nieuwe bisschop persoonlijk te ontmoeten. 

 

 

Bisdomdag, 30 augustus 
Op 30 augustus viert het bisdom Roermond iets 
nieuws: “bisdomdag”.  
In dit heilig jaar met als thema “Pelgrims van 
hoop” worden wij door de Bisschop uitgenodigd 
op bedevaart naar Roermond te komen. 
We zullen dit samen organiseren met de parochie 
St. Lambertus uit Blerick. Houdt u nu al de datum 
vrij voor deze bijzondere dag! 
Hopelijk zijn er veel mensen bereid even de waan 
de dag, te laten liggen voor deze bijzondere 
bijeenkomt. 
Speciaal voor dit Jubeljaar is er in Roermond een 
pelgrimsroute uitgezet tussen de Sint-Christoffel-
kathedraal, de Onze-Lieve-Vrouw Munsterkerk, de 
Caroluskapel en de (protestantse) 
Minderbroeders-kerk in het centrum van de stad. 

Inhoudsopgave 
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Maria Tenhemelopneming p.    3 
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Actie Kerkbalans 2025 p.    6 
 
 Informatie St. Martinusbasiliek 
 en Kapel van Genooij p.    7 
 
 Informatie H. Familiekerk p.    9 
 
 Informatie O. L. Vrouwekerk p.  13 
 
 Informatie H. Michaelkerk p.  16 
 
 Agenda stadsparochie p.  18 
 
Colofon 
Contactgegevens parochiekantoor  
tlf   077 - 351 23 94 
mail:  parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 
website  www.rkvenlo.nl 
 
Informatie m.b.t. Kerkbalans 
KvK-nummer  89690249 
ANBI-nummer  ROE808 
RSIN-fiscaalnummer 865065767 
 
IBAN-nummers 
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij  
  NL32 RABO 0136 5676 22 
Venlo-Oost (H. Familiekerk)   
  NL15 RABO 0153 8963 96 
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)  
  NL49 RABO 0153 8104 24 
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)  
  NL71 RABO 0153 8103 19 
 
 

Pontificale jubileumviering met 
bisschop Ron van den Hout 

5 oktober 

Mededelingen deken Spee 
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Op haar grootste feestdag, 15 augustus, vieren  
wij om 19.00 uur een plechtige Eucharistie bij  
haar kapel in Genooi: (Processiepark), Moeder 
Maria, met lichaam en ziel ten hemel opgenomen. 

Door haar bijzondere uitverkiezing en ja-woord 
heeft zij het bederf van de dood niet hoeven 
ondergaan. Zij heeft als eerste van de 
gelovigen nú al gekregen wat voor ons allen is 
weggelegd aan het einde van de tijden. Wij 
eren haar die onze moeder is. Deze 
plechtigheid is voor ieder toegankelijk en 
wordt gevierd voor en door de hele 
Stadsparochie. 

Volgens een eeuwenoud gebruik wijden wij dan 
ook de kruidenbos. (kroedwösj of kroedwis). Er 
zijn meerdere versies van de verklaring waarom 
dit op 15 augustus gebeurt. O.a. omdat haar 
graf leeg was en men er volgens de legende een 
bosje bloemen/kruiden in vond, of wat meer 
“down to earth” een gebruik dat in deze streken 
al bestond in de vóór-christelijk tijd, om kruiden 
te verzamelen, ter genezing of bescherming. 
Een gebruik dat gekerstend werd. Nu geven wij 
er de betekenis aan dat in de natuur al zoveel 
middelen ten heil gegeven zijn. 
Zeven kruiden, een heilig getal. 

Ik hoop dat velen Maria komen eren, die door  
mijn illustere voorganger deken Jules van Oppen 
genoemd werd: Salvatrix Venlonensis 

Deken Spee 

 

 

 

 

KROEDWÖSJGEBED 
(gelezen in “Kerk en Kapellen”) 
 
Slevruike kiek, ich kóm de kroedwösj brénge 
En uch ter eer, get baeje en get zénge. 
Det maakt uch hoape ein bietsjke blie 
Wer zeumerde good, van alles zit d’r bie. 
 
Weer höbbe reinvaert teange jich en wurm en 
hómmel, 
Auch heks en duvel vénje ’t eine klommel 
Weer höbbe raoze in ó häofke stoan 
En haope det die sjteëds good blieve gaon. 
 
Veur ’t aldaags broad get terf en ouch get kaore. 
Get mintha teage sjnótterbel en blaore. 
Eine notetak d’r bie is ouch neet sjlech, 
Dae hilt ós mök en óngesiefer weg. 
 
Aels jeug d’n duvel weg wie weer dat haope 
En bie de weeg kian ’t kiendje baeter sjlaope. 
Get kamille veur de krenkdes van al daag. 
De witte reinvaar veur de pien in kop of maag. 
 
De droeve zeen veur de gooje kantj van ’t laeve 
Ich drénk gaer wien, kén geer mich det vergaeve? 
Get geitebaard kümp ein hoesvrouw sjtieëds van 
pas. 
Det zörg veur eine frisse lieveskas. 
 
Ich höb ein reip van sjolkestóf gevónje. 
Dao heb ich alles mit biejeein gebónje 
Ouch duuje ich nog flot ein goudsbloon dirn, 
Veur mien sjoanheid, want ich bön ein greuëtse 
pin. 
 
Slevrouw weer haope det geer uch blif meuje 
En det geer zörg dat ’t ummer zao moog greuje. 
Kóm zaegen noe dae sjoane kroedwösj poes. 
Den gaon weer good besjermp veur ein gans 
jaoar wer nao hoes. 

 
 Door: Annie Schreuders-Derks 
 Uit: D’r Hergot versjteet óch plat, 2010 

  

Maria Tenhemelopneming, 15 aug. 
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In heel Nederland wordt deze dagen 
stilgestaan bij de bevrijding van 
Nederlands-Indië. Zo ook in Venlo.  
De Tweede Wereldoorlog eindigde 
voor Nederlands-Indië niet op 5 mei. 
Voor hen duurde de oorlog tot 15 
augustus 1945, de dag dat Japan 
capituleerde. Die dag betekende ook 
voor Nederlands-Indië het definitieve 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Tijdens de Japanse bezetting zaten 
rond de 100.000 Nederlanders in 

interneringskampen onder erbarmelijke omstandigheden. Zo’n 13.000 van hen kwamen 
om, onder wie ook Venlonaren. 

Het programma van die ochtend is als volgt: 

11.30 uur - eucharistieviering in het Processiepark (bij slecht weer in de kapel) 
  - voorganger is Deken Spee 
  - muzikale verzorging door Gemengd Koor Sint Jan 

 
  Aansluitend bij het Indië-monument  
  - m.m.v. het 2e Regiment Cavalerie Venlo 
  - herdenking van de Venlose Indië-veteranen 
  - toespraak door burgemeester Scholten 
  - kranslegging 
  - Taptoe Signaal door Jacq Sanders 

De organisatie van deze viering is o.a. in handen van het platform van de St. 
Martinusbasiliek. 
  

Herdenking Indië-veteranen, 17 aug 
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In het weekend van 16 en 17 augustus 2025 
vindt na afloop van al onze eucharistie-
vieringen de jaarlijkse kerkdeurcollecte 
plaats voor de MIVA met dat jaar als thema 

“Licht voor levens”. 

In het St. Francis Ziekenhuis in Uganda 
maakt verpleegkundige Enock meerdere 
keren per week mee dat op een cruciaal 
moment van een operatie de stroom uitvalt; 
de arts zijn behandeling soms moet 
voortzetten met slechts het licht van een 
zaklamp. Maar vaak moet een behandeling 
twee uur worden stopgezet. Ook al blijven 
zij vechten voor het leven van de patiënt, 
niet altijd leidt dat tot een goede afloop. 

Zonnepanelen: de oplossing 
Aan dat “Licht voor levens” kunnen wij een 
lampje bijdragen door te doneren voor 
zonnepanelen. Zonnepanelen zijn 
betrouwbaar waar het gaat om de 
lichtvoorziening. Dit betekent voor 
verpleegkundige Enock en de arts dat zij 
altijd verzekerd zijn van stabiele energie, 
goed licht tijdens operaties, bevallingen en 
levensreddende ingrepen, zoals 
bloedtransfusies. Gelukkig zijn er lokale 
mensen die zich inzetten om anderen te 
helpen.  

Steun aan deze mensen:  
de missie van MIVA  

In het geval van het ziekenhuis bieden 
solaroplossingen de hoop op een betere 
toekomst, zoals bijvoorbeeld de kans op  
een geslaagde bevalling met toekomst voor 
moeder en kind. Daarom dit jaar de oproep 
van de Stichting MIVA: 

Doneert u ook voor zonnepanelen? 
 
 

 
PAX organiseert sinds 
1967 de nationale 
Vredesweek. 
PAX stimuleert en 
ondersteunt lokale 
initiatieven en verzorgt 
de landelijke media- en 
publiciteitscampagne. 

Met de Vredesweek 
latePAXn we zien dat er ondanks alle 
berichten over oorlogen, vluchtelingen en 
groeiende polarisatie, ook heel veel mensen 
zijn die verlangen naar vrede en verbinding 
en zich daar dagelijks voor inzetten. 
Ongezien gebeuren er allerlei bijzondere en 
mooie dingen. Niet groot en onmogelijk, 
maar klein en dichtbij. 

Het doel van de Vredesweek is om zichtbaar 
te maken dat inspirerende initiatieven in 
Nederland bijdragen aan een inclusieve en 
vreedzame samenleving. Samen met 
duizenden mensen komen we in actie en 
brengen we mensen op de been voor vrede.  

Heel Nederland wordt uitgenodigd om deel 
te nemen aan een van de honderden 
activiteiten die worden georganiseerd: van 
filmavonden tot festivals, van maaltijden tot 
masterclasses, en van vieringen tot debatten. 
Al die lokale activiteiten komen samen in één 
nationale Vredesweek. 

* Samen maken we Venlo schoon 
zat 20 sept. 09.00 - 12.00 uur (verzamelen bij 
Jongerenkerk); aansluitend samen lunchen. 

* wns 24 sept. 19.30 uur in Jongerenkerk 
lezing 100 dagen in de kloosterkelder in 
Steyl door Maurice Ambaum 

* zat 27 sept 10.00-13.00 uur in Steyl 
Wandeling door de kloosterkelders in Steyl. 
Verzamelen om 09.45 uur, parkeerplaats 
Missiehuis St. Michael. 

 

Miva-collecte 16/17 augustus 2025: 
“Licht voor levens” 

Vredesweek 20 - 28 september 
Niets doen is geen optie 

“Licht voor levens” 
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Veel mensen zoeken dagelijks bij Maria 
een moment van rust, een moment om te 
bidden, te denken aan overledenen, te 
danken voor een behouden thuiskomst 
na een vakantie of om stil te staan bij de 
gespannen en verwarrende situatie in de 
wereld.  

Naast het vieren van ons geloof, de 
aandacht voor mensen in nood is het ook 
zo’n rustpunt in onze drukke wereld een 

geschenk van onze Venlose kerk. 

Laten we er samen voor blijven zorg 
dragen dat de kerk deze geschenken ook 
financieel kan blijven waarmaken. 
Daarom neemt uw kerk, jouw kerk deel 
aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 

In het overzicht hiernaast zien we dat al 
veel parochianen hierin hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen.  
Hiervoor al onze hartelijke dank. 
 
N.B. geen bedankbrief ontvangen? 
Nam u in 2024 wel deel aan de Actie 
Kerkbalans, maar ontving u afgelopen 
maand geen bedankbrief voor uw 
deelname? Dan is uw adres bij ons niet 
bekend. Wij brengen ons ledenbestand 
graag up-to-date. 
Wilt u uw adres in dat geval doorgeven 
het parochiekantoor? 
parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 

Actie kerkbalans 2025: 
“Het geschenk van uw kerk” 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Zondag 21 september  Dreikönigen Chor Neuss 

zondag 28 september  Tegelse Hofzangers 
 in het kader van het 200-jarig jubileum van het Martinuskoor.  
Doopvieringen 
De afgelopen periode werden in de basiliek door het Heilig 
Doopsel in de katholieke kerk opgenomen: 
Dannéa Cox, 7 juni 2025 
Jailey Leijssen, 14 juni 2025 
 

 

Uitvaarten 
Vanaf mei werd in een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van: 
Mevr. Doortje Holtman - Mans, overleden 12 mei 2025 
De heer Jo Schreurs, overleden 10 mei 2025 
Mevr. Lisette Martens-Vaessen, overleden 24 juli 2025 
 

 

Huwelijk 
Op zaterdag 12 juli jl. zijn in de echt verbonden 
Vera Tax en Jasper Kuntzelaers  
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Als parochianen kunnen we elkaar onder het genot van een kop 
koffie of thee (voor de kinderen is er limonade) ontmoeten na de 
eucharistieviering in het Ald Weishoès op 
17 aug - 21 sept - 5 okt - 16 nov - 14 dec 
 

 

Kom op de soep 
Dit is een samenwerking tussen verschillende lokale organisaties. Op 
zondag 10 en 24 augustus kunt u voor een kop heerlijke soep weer 

terecht in het Ald 
Weishoès van 
12.00 - 13.30 u. 
 

 

  

Mededelingen Sint Martinusbasiliek 
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Het derde koor dat in het kader 
van de 200-jarig jubileum de 
eucharistie muzikaal verzorgt in 
de St. Martinusbasiliek is het 
gezelschap: de Tegelse 
Hofzangers. 
Wel heel bijzonder ook dat een 
jubilerend koor wordt 
‘toegezongen’ door een ander 
jubilerend koor, wel minder oud, 65 jaar, maar toch! 
En bijzonder ook, het koor de Tegelse Hofzangers is in 1960 ontstaan uit het kerkkoor van 
Sint Martinuskerk in Tegelen. Na een meer ‘jolig’ repertoire bij de start, staat het koor nu 
garant voor het serieuzere werk met hun echte muzikale liefde: de Slavisch-Byzantijnse 
gezangen. 
Hun eigen jubileumconcert is zondag 26 oktober (14.00 uur) in het Schutterijmuseum in Steijl. 
 
 
 

 
Het zal de meeste lezers van ons Kerkepäörtje niet ontgaan zijn 
dat ons Sint Martinuskoor dit jaar een bijzonder jubileum viert 
en wel zijn 200-jarig bestaan, een feit dat niet veel koren, laat 
staan kerkkoren, in deze tijd gegeven is. 
 
Bij zo’n jubileum horen ook feestelijke activiteiten. 
In de afgelopen maanden hebben we in aanloop naar de jubileumdatum in de basiliek 
mogen genieten van heel bijzondere gastkoren: 
het Aachener Dom Chor 
de Schola Cantorum van het Ward Instituut 
En de Tegelse Hofzangers hebben we nog tegoed; zij verzorgen zondag 28 september de 
viering muzikaal. 
 
Op 5 oktober laat uiteraard het jubilerende koor zelf van zich horen. Het programma voor 
die dag is: 
10.00 uur Mgr. van den Hout gaat voor in de pontificale eucharistieviering. 
  De muzikale verzorging gebeurt door ons eigen St. Martinuskoor o.l.v. Ben 
  Benders met aan het orgel Theo Hes. 
11.30 uur alle kerkgangers zijn welkom in het Ald Weishoès voor een kop koffie/thee. 
  Ook de bisschop zal daar aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid om hem  
  persoonlijk te ontmoeten. 
14.00 uur Officiële receptie in café-restaurant Wilhelmina 

 

Sint Martinuskoor viert zijn 200 jarig jubileum 
op zondag 5 oktober, 10.00 uur 
 

Tegelse Hofzangers, zondag 28 september 



 

 pagina  9     H. Familiekerk 

 
 

 
Muzikale opluistering van de vieringen 
Franciscuskoor 24 aug, 7-21 sept, 5-19 okt,  
 2 nov i.s.m. Loes van Dijk (harp) 
 16 nov (Caeciliaviering), 30 nov, 14 dec 
Sint Janskoor  23 nov (Caeciliaviering) 
VG Joy 7 dec (2e znd advent) 
 
Kerstvieringen: 
24 dec 18.00 uur opleidingsorkest Harmonie 
 20.00 uur Gem. zangver. Vivente 
 22.00 uur Franciscuskoor 
25 dec 10.30 uur eucharistieviering met Franciscuskoor 
 aansluitend 12.00 uur kerstconcert Franciscuskoor 
 

 

Doopvieringen 
Vanaf half mei werden door het Heilig Doopsel in de katholieke kerk 
opgenomen: 
Anne Arpima Nousa, 15 juni 2025 
Benjamin Kraus, 28 juni 2025 
Tony Theunissen, 29 juni 2025 
Jenaylisha Sluis, 13 juli 2025 
Julia Begiert, 13 juli 2025 
Milan Drag, 19 juli 2025 
Kornel Nyilas, 26 juli 2025 
 

 

Uitvaarten 
Vanaf half mei werd in een kerkelijke uitvaart afscheid genomen van: 
Mevrouw Riet Barenbrug - Pijpers, overleden 15 juni 2025 
De heer Jacques van Daelen, overleden 23 juni 2025 
De heer Joachim Besuch, overleden 1 augustus 2025 

 

Mededelingen Heilige Familiekerk 
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Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Als parochianen kunnen we elkaar, jong en oud, ontmoeten onder het 
genot van een kop koffie, of thee, voor de kinderen is er limonade. 
 
De volgende data zijn: 
Zondag 14 september 
Zondag 12 oktober 
Zondag 9 november: NIET à zondag 16 november 
Zondag 14 december 
Zondag 11 januari 
 

 

 

 
 

De vakantie zit er bijna op 
Hopelijk was die helemaal top! 

Tijd om samen de zolder op te gaan 
En weer op de KWD-trom te slaan. 

 
Misschien heb jij nog niet gehoord van kinderwoorddienst. 
Dat is een viering, helemaal speciaal voor kinderen zoals jij!  
We steken eerst een kaarsje aan en zeggen een heel kort 
gebedje. 
Samen met andere kinderen luister je naar een verhaal 
over Jezus en over zijn leerlingen. Na dat verhaal kun je 
een mooie tekening maken of een tekening kleuren. Of je 
maakt een puzzel die over het verhaal gaat. Soms wordt er 

iets geknutseld wat je mee naar huis mag nemen. 
Na een half uurtje gaan we samen terug naar de kerk. Dan ga je weer gezellig bij papa, 
mama of opa of oma zitten. 
We houden deze kinderwoorddienst op de 2e zondag van elke maand. De data staan 
hieronder op een rij. Dat is handig voor papa of mama. 
Wij zien je graag! 

De data tot en met januari voor de kinderwoorddienst zijn steeds de 
tweede zondag van de maand en steeds om 11.00 uur: 
Zondag 14 september 
Zondag 12 oktober 
Zondag   9 november 
Zondag 14 december 
Zondag 11 januari 

Voor de kinderen kunnen deze kinderwoorddiensten een mooi opstapje 
zijn naar een gezinsviering met kerstmis of als voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie. 
En na afloop van de kinderwoorddienst is er in principe de mogelijkheid samen koffie of 
thee te drinken (voor de kinderen limonade). 
Jong en oud kunnen elkaar zo ontmoeten! 

  

Kinderwoorddienst weer van start 
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VIERING VOOR HET BEGIN 

Op zaterdag 20 september om 19.00 uur 
houden wij een speciale 

Familie-Eucharistieviering 
in de Familiekerk 

 
Aan het begin van het schooljaar en bij de opening van het pastorale 
werkseizoen, komen we vierend bij elkaar om inspiratie en wijsheid 
in leren en groeien.  
Maar ook om Gods zegen te vragen over het werkjaar dat vóór ons ligt. 
Uiteraard zijn bij deze familie-viering gezinnen uit de gehele 
stadsparochie welkom. 
 

Ik hoop dat velen dit met ons meevieren. 
Deken Spee 

 
 

 
 

Aandacht voor jarige parochianen 
 

Wordt een parochiaan 80 jaar? 
Dan ontvangt deze een felicitatiekaart van 
het parochieplatform. 

Wordt een parochiaan 85 jaar of ouder, 
dat krijgt deze een bezoekje van een lid 
van de bezoekgroep. Uiteraard hoort 
daar een klein bloemetje bij. 

Uit reacties die we hierover ontvangen, 
blijkt dat deze aandacht heel erg 
gewaardeerd wordt. 

 
Activiteiten van de JoFaBo 
Ook voor de komende periode heeft de JoFaBo weer activiteiten op het 
programma: 

Zat. 4 oktober 
14.00 - 16.30 uur 
 

Aanmelden van  
29 sept t/m 1 okt 
Telnr: 06-21384141 

JoFaBo viert het 50-jarig 
bestaan. Dit doen ze 
samen met de Golde 
Liesjes uit Horst America 
 

Zat. 13 december 
14.00 - 16.30 uur 
 

Aanmelden van 
8 t/m 10 dec 
Telnr: 06-21384141 

Het Venloos Operette 
Gezelschap zorgt voor 
mooie kerstliederen. 

 

 

 
 
 
 
 

  

Catechese 

Diaconie 
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De misdienaarsvereniging Serviam is afkomstig uit de St. Jozefparochie aan de 
Maagdenberg. Zij bestaat al vele jaren. De misdienaars zijn opgeleid tot misdienaar en 
acoliet door de paters Franciscanen. 
De leden van deze vereniging zijn al vele jaren acoliet. Sommigen zelfs al meer dan 60 jaar. 
In 2012 – toen de Sint Jozefkerk aan de eredienst werd onttrokken – heeft deken Spee deze 
groep gevraagd of zij zich beschikbaar wilde stellen aan de parochies in Venlo-Stad. 
De groep heeft deze vraag positief beantwoord en dient daarom sinds die tijd de H. Missen 
in de Heilige Familiekerk. Momenteel zelfs ook in de St. Martinusbasiliek. 
De acolieten dienen in principe om de week de H. Missen. 
De groep heeft één vaste activiteit – buiten het dienen van de H. Mis – en dat is de gezellige 
avond voor de geestelijkheid van de Stadsparochie, de leden van de vereniging en hun 
partners. Om de binding tussen de leden te verstevigen organiseert deze groep inmiddels 
ook andere activiteiten. Zo is de groep vorig jaar op excursie geweest in de St. Martinus-
basiliek. Onder leiding van de heer Theo Lamberts werd met name het hoofdaltaar in de 
basiliek uitgebreid bezocht en bewonderd. 

Op zaterdag 21 maart 2025 ging de groep met hun partners wederom op reis. Met 
personenauto’s werd vanaf 09:30 uur koers richting Zuid-Limburg gezet. 
Jos Derkx en Father Patrick Casiño hadden een bezoek 
georganiseerd aan Rolduc. In Rolduc werd 
deelgenomen aan een zeer interessante excursie. Zo 
werd de kapel van het complex uitgebreid bezocht. 
Onze gids vertelde allerlei wetenswaardigheden over de 
(boven)kerk en het complex. Ook de onderkerk (ook 
crypte genoemd) werd uitgebreid bezocht. Het was hier 
wel erg koud. 

Daarna werd de 
“oude” 
bibliotheek in 
de “Rococo”-
zaal bezocht. 
Deze zaal is nog 
regelmatig de 
plaats waar klassieke concerten worden gegeven. 

Als laatste onderdeel van het complex werd de 
“bisschopskamer” bezocht. Ook hier bleek weer dat 
onze vorige bisschop Harry Smeets bij de verheffing 
van de St. Martinuskerk tot basiliek terecht heeft 
opgemerkt dat één van zijn voorgangers de clerus 
(geestelijkheid) van Venlo terecht- wees voor wat 
betreft het gebruik van sterke drank. Het glasservies 

in de “bisschopskamer” is zo enorm groot dat kan worden geconcludeerd dat ook de 
bisschoppen van Roermond graag een goed glas drank tot zich namen. 

Na het bezoek aan Rolduc werd in het centrum van Kerkrade de inwendige mens versterkt 
middels een overheerlijke gezamenlijke lunch. Na de lunch, rond 14.30 uur, werd weer 
richting Venlo gekoerst... om 19.00 uur moest de mis weer gediend worden. 

Misdienaarsvereniging “Serviam” op excursie 

Hoofdaltaar van de bovenkerk in Rolduc 

Rococozaal in Rolduc 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
 

 Parochiekoor Vicenda 
augustus 31 aug 24 aug 
september 14 21 
oktober 12 en 26 okt 5 en 19 okt 
november 9 (Caecilia) en 23 nov 2, 16 en 30 nov 
december 7 en 21  

24 dec, nachtmis 18.30 u 
14, 25 en 28 dec 

 25 december: 
’s middags Driekorenconcert o.l.v. Oksana Baljva 
Met Parochiekoor, Vicenda en Resonance 

Jan. 2026 4 en 18 januari 11 januari 

 

 
Doopvieringen 
De afgelopen periode werd door het Heilig Doopsel in de 
katholieke kerk opgenomen: 
Vaany van Dreumel, 25 mei 
Jason Thijssen, 1 juni 2025 
 

 

Uitvaarten 
De afgelopen periode werd de kerkelijke uitvaart gehouden voor: 
Mevr. Annie van den Heuvel-Joosten, overleden 4 mei 2025 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Elke zondag kunnen we als parochianen elkaar ontmoeten onder 
het genot van een kop koffie, of thee - voor de kinderen is er 
limonade - na de eucharistieviering of WoCo.  

 

 
  

Mededelingen Onze Lieve Vrouwekerk 
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In het laatste nummer van het Kerkepäörtje beloofden wij in dit nummer 
een foto van de communicantjes in Venlo-Zuid te plaatsen. Zij deden hun 
Eerste Heilige Communie op tweede pinksterdag. 
Onder leiding van Monique Hendrickx en Cynthia Douwes bereidden de 
communicanten zich elke woensdagmiddag voor op de grote dag. Thuis werkten ze in hun 
plakboek aan opdrachten, ze deden mee met de vastenactie “samen delen” en bezochten 
de Ecotuin. Ook stond een rondleiding door de kerk op het programma. En dan, eindelijk, 
na alle voorbereidingen breekt de dag aan waar de communicanten zo naar uitkeken: 
2e Pinksterdag 2025, de eerste H. Communie.  
Om 10.30 uur nemen ze, na een plechtig intocht in de kerk, plaats op het priesterkoor. 
Deken Spee heet allen hartelijk welkom en de communicantjes heten de mensen welkom 
met een welkomstlied. Tijdens de viering helpen de kinderen mee en lezen het verhaal van 
de Goede Herder voor. Tevens lezen ze sorry-gebedjes waarin ze sorry zeggen voor als ze 
een keer minder aardig waren, maar ze dankte O.L. Heer ook voor al wat goed was. Na het 
grote dankgebed en het zegenen van Brood en Wijn breekt het belangrijkste moment aan. 
Deken Spee nodigt de communicanten uit om voor de eerste keer de H. Hostie, het 

gezegend Brood, te ontvangen. Trots 
poseren ze nog even om dit moment 
voor altijd vast te leggen. Dat de 
kinderen blij zijn blijkt wel als ze samen 
stralend staan te zingen: Er is een liedje in 
mijn hart, dat maakt me zo blij vanbinnen. 
De kinderen bedanken na afloop alle 
mensen in de kerk en benadrukken ze 
nog eens dat ze er nu helemaal bij horen. 
Dat ze het fijn vonden deze dag samen 
met alle mensen in de kerk te vieren.  

Het was een mooie en vooral feestelijke viering. 
 

 

Tijdens de vakantieperiode was de Ecologische tuin gewoon geopend. 
De vrijwilligers moesten hard aanpakken, vanwege de warmte en 
omdat de leerlingen van de Wildveldschool wel vakantie vierden.  
De gewassen groeiden als kool. Tomaten, courgette, boontjes en zelfs de eerste roosjes 
van de bloemkoolplantjes zijn al te bewonderen. De eco-tuin werkt samen met school het 
Wildveld: de tuin is hun leslokaal waar ze veel praktische kennis opdoen.  

Mocht u in e buurt zijn en staat de poort open, dan kunt u ook gerust binnenlopen om een 
kijkje te nemen. In de Ecotuin kunt u verse biologische groenten, gegarandeerd onbespoten, 
kopen. En voor echte zuivere bijenhoning van het bijenvolk van onze eigen imker Sjoerd kunt 
u hier terecht.  

Openingstijden van de Eco-tuin  Iedere woensdag en zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur.  
Maar... staat de poort open, kom ook dan gerust eens binnenlopen. 

De Ecotuin draait helemaal op vrijwilligers.   
Heeft u interesse hieraan een steentje bij te dragen? Loop gewoon eens binnen en laat u informeren. 

Alle communicanten: van harte gefeliciteerd! 

Ecologische stadstuin Oud-Zuid 
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Open inloop: Kom op de koffie 
Elke woensdagmorgen is de kerk geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
U kunt er terecht voor vragen of om een gewoon gezellig een kopje koffie/thee te drinken 
met andere bezoekers. Sommigen spelen een spelletje Rummy cup, anderen vinden het 
leuk om mensen te ontmoeten en gewoon even een praatje te maken. Ook U bent van 
harte welkom.  
 
Eucharistieviering in Crescendo 
Op de eerste maandag van de maand verzorgt de Diaconiegroep samen met deken Spee 
een Eucharistieviering voor bewoners van zorghuis Crescendo en voor de senioren uit de 
aanleunwoningen  
Muzikale opluistering: dhr. Nico Mercks  
 
Kroedwushviering met bewoners in Crescendo 
Op maandag 4 augustus verzorgt de diaconiegroep 
samen met deken Spee een viering rond het 
Kroedwush voor bewoners van Crescendo. Nico 
Mercks zorgt voor de muzikale begeleiding. 
 

Diaconie 
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Doopvieringen 
Vanaf half mei vonden er geen doopvieringen plaats in onze kerk. 
 

 

Overleden (van Allerzielen 2024 tot Allerzielen 2025) 
In een kerkelijke uitvaart namen wij afscheid van: 
24/12  Cees Kuijpers (Karel van Egmondstraat) 
03/01 Jan van Gool (Paulus Potterstraat) 
02/02 Geer Selen (Arenborgweg) 
08/03 Toon Saris (De Mooyweg) 
 

 

Elkaar ontmoeten met een kop koffie, thee, .... 
Op iedere eerste zaterdag van de maand is er na afloop van de 
viering gelegenheid een kop koffie te drinken om elkaar als 
parochianen te ontmoeten. 

 

Vaste vieringen 
Iedere zaterdag om 19.00 uur is er een viering. 
Op de eerste zaterdag van de maand is er na de viering gelegenheid 
elkaar te ontmoeten onder een kop koffie of thee. 
 

Op zaterdag 30 augustus wordt in de viering van 19.00 uur onze 
overleden pastoor Tjeu Kunnen herdacht. 
Na afloop is er koffie of thee. 
 

 

Opbrengst Pinkstercollecte 
De pinkstercollecte bracht dit jaar €46,50 op. 
Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen 
 

 

Gereformeerde kerk “De Brug” 
Vanaf 22 juni jl. houdt de Gereformeerde Kerk De Brug elke zondag 
om 10.00 uur haar kerkdienst in de H. Michaelkerk. Wij heten hen van 
harte welkom en hopen dat zij zich hier gauw thuis zullen voelen. 

 

Mededelingen Heilige Michaelkerk 
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Ziekenzondag, zondag 14 september 
 
Op de tweede zondag van september is het nationale ziekendag.  

In de week van 7 tot 12 september, dus daaraan voorafgaand, worden er 
orchideeën gesponsord door tuincentrum Leurs.  
De dames van de Contactpersonengroep brengen deze bij de zieken en 
ouderen in de H. Michaëlparochie.  
Weet u iemand die in aanmerking komt voor een orchidee? Wilt u dat dan 
doorgeven via tel. 06-14506195? Heel erg bedankt. 
 
 

 
 
 
 

Activiteiten in Gemeenschapshuis De Windmeule (Straelseweg 162-A) 
 

Ontbijt 

Op zondag 21 september wordt er een gezellig ontbijt georganiseerd van 10.00-12.00 uur.  
De zaal gaat open om 9.30 uur. 

De eigen bijdrage voor dit geheel verzorgde ontbijt is € 5,00 per persoon en te betalen bij 
binnenkomst. Iedereen is welkom, neem dus gerust iemand mee. Aanmelden is nodig. 

Aanmelden hiervoor kan vanaf 21 augustus  
via email: openinloop@dewindmeule.nl of  
via mobielnummer van Monique Seelen 06 – 19 42 82 92.  

 

Koersballen 

Vanwege de grote belangstelling voor het koersballen op donderdag-
middag wordt na de zomervakantie gestart met een tweede groep:  
op dinsdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur. 

Wilt u zich aanmelden? Heeft u graag meer informatie? 

Bel dan met Monique Seelen tel. 06-19 42 82 92. 
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Hierin staan alleen bijzonderheden vermeld. De normale vieringen staan niet extra vermeld. 
 

   
Vrijdag 15 aug Maria ten Hemelopneming 

Viering in Park Genooi, 19.00 uur 
 

 

Zondag 17 aug 11.30 uur viering in park/kapel van 
Genooi ter herdenking van de Venlose 
oorlogsveteranen die in Indië hun leven 
gaven 
 

 

Informatieavond ouders en 
leerlingen van groep 7/8 
die H. Vormsel willen 
ontvangen 
 

26 augustus, 19.30 uur, H. Familie 
28 augustus, 19.30 uur, H. Michaël 
1 september, 19.30 uur, O.L.V.-kerk  
 

Basisscholen Oost en Centrum 
Basisscholen Noord 
Basisscholen Zuid 

Zondag 14 september 
Kinderwoorddienst 

11.00 u, H. Familiekerk  

Familieviering als start Zaterdag 20 sept, 19.00 uur H. 
Familiekerk 

Bij de start van nieuw schooljaar en 
nieuwe pastorale seizoen 

Zaterdag 20 sept, 19.00 
 

11.00 uur H. Familiekerk 
Viering bij de start van het nieuwe 
schooljaar en het pastorale werkseizoen. 
 

Gezinnen uit de hele stadsparochie 
zijn hierbij welkom  

In sept t/m nov 
Vormselvoorbereiding 

H. Familiekerk  
  

Vormselvoorbereiding basisscholen  
Venlo-Oost en St.Martinusschool 
 

 H. Michaëlkerk Vormselvoorbereiding basisscholen  
Venlo-Noord 
 

 O.L. Vrouwekerk Vormselvoorbereiding basisscholen  
Venlo-Zuid 
 

28 september 10.00 uur, St. Martinusbasiliek m.m.v. 
Tegelse Hofzangers 
 

In kader van 200 jaar Martinuskoor 

5 oktober St. Martinusbasiliek 10.00 uur, plechtige 
eucharistieviering; hoofdcelebrant Mgr. 
van den Hout. 
LET OP: op deze zondag vervallen de 
vieringen in de O.L.Vrouwekerk en de 
H.Familiekerk. 
 

Viering 200-jarig jubileum St. 
Martinuskoor 
 

Zondag 12 oktober 
Kinderwoorddienst 
 

H.Familiekerk  11.00 uur  

26 oktober O.L. Vrouwekerk 10.30 uur Gecombineerde viering Allerheiligen 
en Allerzielen 

Zat. 1 november 
Viering Allerheiligen 
 

H. Familiekerk  19.00 uur 
H. Michaëlkerk 19.00 uur 

Viering Allerheiligen 
Gecombineerde viering 
Allerheiligen/Allerzielen 
m.m.v. Gem. Zangver. Vivente 

Agenda stadsparochie 



 

 pagina  19  Agenda stadsparochie 

Znd 2 november 
Viering Allerzielen 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

Viering Allerzielen; kruisjes à familie 
 

H. Familiekerk  11.00 uur Viering Allerzielen; kruisjes à familie 
m.m.v. Franciscuskoor, Loes van Dijk 

Sintermerte-vieringen Vrijdag 7 november 
18.30 uur O.L.Vrouwekerk 
18.00 uur H. Michaelkerk 

Sintermertespel en troshoop 

 Zaterdag 8 november 
H. Familiekerk  18.00 uur 
 

18.00 uur in kerk, Sintermertespel 
18.30 uur vertrek naar troshoop 
 

Zondag 9 november 
St. Martinusbasiliek  zie hiernaast 
 

i.s.m. Stichting Kinderfeesten 
16.50 uur samenkomen in basiliek 
17.30 uur optocht door stad 
18.00 uur troshoop op Nolensplein 
 

9 november 
Kinderwoorddienst 
 

H.Familiekerk  11.00 uur  

28 november 
Toediening H. Vormsel  
voor hele stadsparochie 
 

Onze Lieve Vrouwekerk, 19.00 uur 
 

Vormheer is Vicaris Quaedvlieg 

   
8 december, patroonsfeest O.L. Vrouwekerk Vrijwilligersbrunch 

 
14 december 
Kinderwoorddienst 

11.00 uur Familiekerk  

4 - 11 - 18 december 
Stiltevieringen 
 

H. Michaëlkerk 19.00-19.30 uur  

Zaterdag 20 december 
 

O.L. Vrouwekerk 15.00 uur Schelpenviering 

Wns 24 december 
Kerstavond 
 
 
 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur  
 
St. Martinusbasiliek 20.00 uur,  
 

Kerstviering 
 
Kerstnachtmis m.m.v. Martinuskoor 
 

H. Familiekerk 
Gezinsviering  18.00 uur 
Nachtmis  20.00 uur 
Nachtmis  22.00 uur 

Kerstnachtmis 
m.m.v. de harmonie-opleidingsorkest  
m.m.v. Gem Zangveren. Vivente 
m.m.v. Franciscuskoor 
 

O. L. Vrouwekerk 18.30 uur Kindvriendelijke kerstviering 
m.m.v. parochiekoor 

H. Michaëlkerk 18.30 uur Kerstnachtmis  
m.m.v. Vocal Group In the Mood 

Donderdag 25 december 
Eerste kerstdag 
 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
 

m.m.v. Martinuskoor 
 

H. Familiekerk  10.30 uur 
Aansluitend om  12.00 uur 

m.m.v. Franciscuskoor 
kerstconcert door Franciscuskoor 
 

O. L. Vrouwekerk  10.30 uur 
Aansluitend om 12.00 uur 

m.m.v. Vicenda 
Driekorenconcert met Vicenda, 
Parochiekoor en Resonance 

Vrijdag 26 december St. Martinusbasiliek  10.00 uur  
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Tweede kerstdag 
  

H. Familiekerk   11.00 uur 
 

Wns 31 december 
Dankdienst oudjaar  

H. Familiekerk   18.00 uur 
 

Gezamenlijk met de hele 
stadsparochie 

   
1 januari 2025 
Nieuwjaarsdag 
 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk  11.00 uur 

 

10 januari 
Engeltjesviering 
 

H. Familiekerk  16.00 uur Met dopelingetjes van 2025 of 
eerder 

Znd 11 januari 
Kinderwoorddienst 
 

H.Familiekerk  11.00 uur  

18 januari 
Oecumenische viering 
 

H. Michaelkerk 10.30 uur  

Week van 20-24 jan 
Informatieavond 
communicantjes 
 

H. Familiekerk / St.Martinusbasiliek 
H. Michaëlkerk 
O. L. Vrouwekerk 
 

Exacte data volgen tezijnertijd 

25 januari H. Familiekerk  11.00 uur 
 

Vastelaovesviering De Wien 

31 jan H. Michaëlkerk geen eucharistieviering  vanwege de jeugdmiddag van de 
Moeraskwaakers 
 

7 februari H. Michaëlkerk Vastelaovesviering met de 
Moeraskwaakers 
 

18 februari 
Aswoensdag, askruisje 

St. Martinusbasiliek  19.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
O. L. Vrouwekerk 19.00 uur 
H. Michaëlkerk 19.00 uur 
 

 

22 februari H. Michaelkerk 18.30 uur Vastelaovesviering met de 
Moeraskwaakers 
 

15 maart H.Familiekerk  11.00 uur Kinderwoorddienst 
 

18 maart 
Aswoensdag, askruisje 

 
 

 

   
28 maart 
Palmzaterdag 
zegening Palmhöltjes 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
 Grote palmviering omdat de 
 viering zondag vervalt v.w. de 
 Venloop 
H. Michaëlkerk 19.00 uur 
 

 
m.m.v. de Tegelse Hofzangers; 

29 maart 
Palmzondag 
zegening Palmhöltjes 
 
VENLOOP 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk  GEEN viering  
 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
Gebied rond kerk niet bereikbaar 
vanwege de VENLOOP 
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31 maart 
Boeteviering 
 

H. Familiekerk  19.00 uur Gezamenlijk met hele 
stadsparochie 

2 april,  
Witte Donderdag, 
Viering Laatste Avondmaal 
 

St. Martinusbasiliek 19.00 uur 
Aansluitend plechtige aanbidding van 
het Allerheiligste 
 

Gezamenlijk met hele 
stadsparochie 
 

3 april, 
Goede Vrijdag 
  

Alle kerken,   15.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
  

Viering kruisweg in alle kerken 
Kruisverering = Gezamenlijk met 
hele stadsparochie 

4 april,  
Paaszaterdag, Paaswake 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
St. Martinusbasiliek 19.30 uur 
H. Familiekerk  19.30 uur 
H. Michaëlkerk 19.30 uur 
 

 

5 april,  
Eerste Paasdag 
 

St. Martinusbasiliek, 10.00 uur 
H. Familiekerk, 11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
m.m.v. Gem Zangver. Vivente 

6 april,  
Tweede Paasdag 
 

St. Martinusbasiliek, 10.00 uur 
H. Familiekerk, 11.00 uur 

 

Voorstellingsmis 
communicantjes 
Data volgen 
 

H. Familiekerk 
O.L.Vrouwekerk 
H. Michaelkerk 

 

   
Eerste H. Communie 
25 mei (2e pinksterdag) 
 
31 mei (Venlo-Noord) 
 
7 juni (Venlo-Oost & Centrum) 

 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 
H. Michaëlkerk   11.00 uur 
 
H. Familiekerk  11.00 uur 
 

 
25 mei (2e pinksterdag), Venlo-Zuid 
 
31 mei, Venlo-Noord 
 
7 juni, Venlo-Oost & Centrum 
 

23 mei 
Pinksterviering 
 
 
24 mei 
Eerste Pinksterdag 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
H. Michaelkerk  19.00 uur 
H.Familiekerk  19.00 uur 
 
St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk  10.30 uur 
 

 
 
 
 
 
m.m.v. Franciscuskoor  

25 mei, 11.00 uur 
Tweede Pinksterdag 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk  10.30 uur    à 
 

 
 
EHCommunie Venlo-Zuid 

11 juli Start zomervakantie; t/m 23 aug  
 


