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Beste parochianen en 
lezers van het 
Kerkepäörtje, 

De laatste dagen van 
april zijn gewijd aan 
Koningsdag, onze 
nationale feestdag bij 

gelegenheid van de verjaardag van Z.M. de 
Koning. Op 4 mei gedenken wij met groot 
respect allen die hun leven hebben gegeven 
voor onze vrijheid. En hen die in vredesmissies 
het offer van hun leven hebben gebracht. Nu we 
weer dagelijks, via de media, getuige zijn van de 
ellende die oorlog veroorzaakt, vernietiging en 
verderf, beseffen we eens te meer het belang 
van de vrede en de kostbaarheid van vrijheid. 
We zijn dankbaar dat onze Paus Leo, 
onvermoeibaar oproept tot vrede en dialoog. 
Het Evangelie roept iedere gelovige daartoe op.  

Maria Koningin van de mei, 
In de meimaand, maar ook heel het jaar door 
zoeken vele mensen de nabijheid van Maria, in 
vreugde en verdriet, in zorgen en dankbaarheid, 
in de eeuwenoude kapel van Genooi. Het is voor 
velen een dierbare plaats geworden, zo rustig, 
midden in de natuur, om even tot rust te komen, 
tot jezelf, in deze hectische wereld. Een plaats 
om de nabijheid van ons aller Moeder te zoeken, 
een gebed te spreken of een kaarsje te branden 
als een voortgezet gebed als je weer terug moet 
naar je huis, naar je werk of naar je 
verplichtingen. Misschien wil je in het 
kruiswegpark of de kruiskapel wat mediteren. 
 

In deze meimaand, maar natuurlijk dan niet 
alleen, zijn er vele groepen die op bedevaart 
komen. Uit verzorgingshuizen en parochies. In 
het kruiswegpark zijn er de vieringen op de 
zondagen om 11.30 uur, opgeluisterd door de 
Fanfare, de Harmonie of Venlona. Op Pinksteren 
niet maar dan is er een oecumenische viering. 

Wij allen verenigen ons samen rond Maria. Voor 
velen de laatste zilveren draad naar geloof en 
kerk. We branden een “vlemke van verlangen”. 

Pinksteren 
Dit jaar vieren we in de meimaand óók het 
Hoogfeest van Pinksteren. Het grote feest van de 
neerdaling van de H. Geest. De Geest die levend 
maakt, die ons enthousiasmeert, verwarmt en 
ons allen, ieder met zijn eigen mogelijkheden tot 
verkondigers maakt van ons geloof. In woorden, 
in daden van liefde, in aanstekelijke hartelijkheid 
en warmte. Wij zijn gedoopt en gevormd en 
door water en H. Geest gezonden om getuigen 
te zijn van de Blijde Boodschap. Niet een optie, 
maar een opdracht. 

E. H. Communie 
Bij het scheiden van de maand vieren in alle 
kerken van de Stadsparochie kinderen het grote 
feest van hun Eerste H. Communie. Een 
geweldige dag waarop ze voor de eerst keer de 
Heer ontmoeten op de meest innige wijze. Een 
feestelijke dag voor heel de Stadsparochie. 
Laten we hen in deze laatste periode van 
voorbereiding begeleiden met ons gebed 

Graag wens ik ons allen een mooie, feestelijke en 
gezegende Meimaand toe. 

Hartelijke groet, 
Pastoor-deken J H W Spee 

Kerkepäörtje 
Nieuwsbrief Stadsparochie Sint Martinus 

april/mei 2026 

Meimaand  
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Contactgegevens parochiekantoor  
tlf   077 - 351 23 94 

 mail: 
  parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 
  website  www.rkvenlo.nl 
 
Informatie m.b.t. Kerkbalans 
KvK-nummer  89690249 
ANBI-nummer  ROE808 
RSIN-fiscaalnummer 865065767 
 
IBAN-nummers 
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij 
 NL32 RABO 0136 5676 22 
Venlo-Oost (H. Familiekerk)   
 NL15 RABO 0153 8963 96 
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)  
 NL49 RABO 0153 8104 24 
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)  
 NL71 RABO 0153 8103 19 
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In mei trappen wij altijd officieel de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans af. Maar we zien ook dat 
veel parochianen al de moeite namen om 
hun financiële steun aan de kerk over te 
maken. 

Zij laten hiermee zien dat de kerk voor hen 
van waarde is. Onze kerken zijn niet alleen 
markante herkenningspunten in onze stad, in 
onze wijken: elke windrichting heeft zo’n 
ijkpunt. De kerk wil meer zijn dan een mooi 
gebouw, het wil ook betekenisvol zijn voor 
jong en oud. Hierbij wordt zo vaak gezegd 
“Jongeren zijn de toekomst”. 

Maar onze jongeren zijn niet de kerk van de 
toekomst, zij zijn de kerk van nú.  
De laatste jaren is een groeiend aantal 
jongvolwassenen spiritueel op zoek naar 
meer zingeving. De onzekerheid en de 
hectiek in de wereld van nu speelt hierbij 
zeker een rol. Vanuit hun jeugd kennen zij de 
kerk vaak wel, maar “deden ze er niets mee”. 
Al zoekende oriënteren zij zich opnieuw. 
 
 

 
Misschien kent u als lezer van dit Kerkepäörtje wel 
jongeren; jongeren voor wie het bovenstaande 
opgaat: nieuwsgierigheid naar de kerk. Wellicht 
bent u in de gelegenheid hen dit Kerkepäörtje te 
laten lezen. 
Zo benaderen via een sneeuwbaleffect onze 
jongeren. 

Maar daarnaast, voor niets gaat de zon op, het kost 
allemaal wel geld, zoals het houden van onze 
mooie vieringen in onze vier kerken en de Kapel 
van Genooi, het onderhoud van gebouwen en het 
levensonderhoud van het pastoraal team, de 
muzikale verzorging van onze vieringen. Al deze 
kosten worden betaald uit de opbrengsten van de 
kerkbalans, stipendia, collectes. 

Helpt u mee onze kerk in stand te houden? 
Heel hartelijk bedankt. 

 
  

Geloof in de 
toekomst 
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Eerste Heilige Communie 
De meimaand is 
ook de maand 
waarin onze 
kinderen voor de 
eerste keer de 
Heilige Communie 
ontvangen. 
 

Hier hebben zij vele weken naar toe 
geleefd met hun lessen, met de 
presentatieviering, met deelname aan 
kerkelijke feesten, zoals kerstmis, 
palmzondag, pasen. 
 

En nu is het dan eindelijk zover. 
 

Voor de Onze Lieve Vrouwekerk:  
zondag 25 mei (2e pinksterdag), 10.30 u 
 

Voor de H. Michaelkerk: 
zondag 31 mei, om 11.00 uur 
 

Voor de H. Familiekerk (incl Martinussch.): 
zondag 7 juni (Sacramentsdag), 11.00 uur 
 

Wij wensen alle kinderen en hun ouders 
een mooie communieviering toe 

en daarna een gezellige en hopelijk 
zonnige dag. 

De meimaand in de stadsparochie 

  

Oecumenische Pinksterviering 

door de Raad van Kerken 
zondag 24 mei, 11.45 uur 

in het processiepark bij de 
Kapel van O.L.Vrouw van Genooi 

(bij slecht weer in de Kapel) 
 

  

Oecumenische Pinksterviering 

door de Raad van Kerken 
zondag 24 mei, 11.45 uur 

in het processiepark bij de 
Kapel van O.L.Vrouw van Genooi 

(bij slecht weer in de Kapel) 
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Agnes Huyn is in Venlo geen onbekende naam; in Venlo-Noord is 
er zelfs een straat naar haar genoemd. Daarbij komt dat de velen 
die de Kapel van Genooi bezoeken misschien ongemerkt over 
haar grafsteen lopen en het schilderij, hiernaast afgebeeld, zien. 
Maar wie was zij precies? 
Dit bracht Pascal Stassen (van het platform van de St.Martinus) 
ertoe haar leven eens op papier te zetten. Een handzame 
brochure ligt in de Kapel van Genooi en in de St. Martinus-
basiliek. Een korte samenvatting staat hieronder. 

Haar leven 
Agnes Huyn werd geboren in 1614 als 5e van 8 kinderen van de adellijke familie Huyn uit 
Amstenrade. Zij moet een religieuze opvoeding hebben gehad, want in 1619 was ze 
reeds aanwezig in het klooster Transcedron in Venlo, alwaar de gezelschapsdame van 
haar moeder als kloosterlinge ingekleed werd bij de Annunciaten. Op 12-jarige leeftijd 
trad zij zelf in. Na wat rondzwervingen langs verschillende kloosters keerde zij terug naar 
haar Transcedron, het klooster aan de Beekstraat in Venlo. Hier was zij een aantal jaren 
slotzuster en in wisselende gezondheid deed zijn eenvoudig werk. Maar vooral heeft zij 
daar een diepgaand religieus leven geleid. In 1641 is ze na een twee maanden durend, 
uitputtend ziekbed op 26-jarige leeftijd gestorven in de geur van heiligheid met de naam 
van Jezus op haar lippen. Volgens haar medezusters verspreidde haar lichaam direct 
deze zoete geuren en kwam er een wondere glans op haar lichaam. 

Haar spiritualiteit 
De primaire spiritualiteit ontleende zuster Agnes vanzelfsprekend aan de doelstellingen 
van haar orde. Dit is allereerst de toewijding aan de Goddelijke H. Drie-eenheid (Vader, 
Zoon en H. Geest), maar daarnaast ook de beschouwing en beoefening van de tien 
deugden van Maria, benoemd in de regel der Annunciaten. 
Naast het dagelijkse gebed en de eucharistie wilde Agnes Huyn ook volledig opgaan in 
het lijden van Christus en zijn onverplichte offer aan het kruis. Zij volgde Hem fysiek door 
zelfkastijding. Op het schilderij lezen we het gebed, komend uit de mond van zuster 
Agnes naar het H. Sacrament. De tekst luidt: “O mijn Goddelijk Een, O leven mijner ziel” 

Twee jaar na haar dood was haar lichaam onaangetast door versterf (1643). Dit werd als 
een teken van heiligheid beschouwd. In 1673 volgde haar levensbeschrijving, 
opgeschreven door de franciscaan Matthias Croonenborgh. Zo bleef zij 
bekend als een voorbeeld van een heilig leven.  
Historisch vervolg 
In het klooster Transcedron werd Agnes Huyn begraven.  
De geschiedenis ging zijn weg: oorlogen (Franse revolutie), verdwijnen 
van het klooster volgden. De Kapel van Genooi was inmiddels (sinds 
1423) bezit van de Zusters Annunciaten. Zij besloten het stoffelijk 
overschot naar hun kapel over te brengen waar haar graf zich bevindt 
voor het altaar. Zo kunnen dagelijks gebeden tot haar gericht worden: 
“Wij vragen aan U, zuster Agnes, om uw hulp in ons leven; en om uw 
voorspraak bij Jezus en Onze Lieve Vrouw van Genooi voor onze 
familieleden, voor onze noden en ook voor de genezing van onze 
zieken”.  

Agnes Huyn  
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Zondag 3 mei: drie concerten op drie prachtige locaties 
Vocal Group Joy en Animo Happy Voices hebben de handen ineengeslagen: drie concerten 
op fietsafstand van elkaar.  
Wil je meefietsen? Dat kan! 

Hieronder staat het programma. 
09.30 – 10.00 uur vertrek vanuit De Bantuin in ’t Ven (Past. Kierkelsplein 20) 
Via het veer op weg naar Grubbenvorst voor het eerste concert 
11.15 – 11.45 uur 1e concert in Kapel La Providence in Grubbenvorst (Ursulinenweide 5) 

De intieme sfeer, gecombineerd met o.a. prachtige klassieke werken die worden 
gezongen en gespeeld, zorgt voor een intense en onvergetelijke beleving. 

Daarna weer de fiets op richting Hout-Blerick. Deelnemers die kiezen voor de lunch fietsen 
richting Café De Elze (Baarlosestraat 324). Kies je niet voor de lunch bij De Elze dan kun je 
ergens picknicken of een terrasje pakken. 
Na de lunch wordt koers gezet richting Venlo voor ons 2e concert: 

14.15 – 15.25 uur 2e concert in de H. Familiekerk (Belletablestraat) 
Hier is een zeer afwisselend programma te beluisteren met pop-, gospel en Afrikaanse 
nummers.  
Neemt u niet deel aan de fietstocht, maar wilt u wel dit concert bijwonen? Bij de entree 
betaalt u dan € 7,50. 

 
Voor het 3e en laatste concert gaan fietsen we naar De Refter (Uhlingsheide 3, nabij de abdij): 

15.00 – 16.15 uur 3e concert in De Refter (Uhlingsheide 3) 
 Muzikale ontvangst door Fanfaar Trotwaar. 

Om ca. 16.20 uur feestelijke afsluiting met een aantal heerlijke meezingers.  

Deze muzikale fietstocht laat je genieten van een prachtig programma met o.a. 
Panis Angelicus, Ave Maria, Hallelujah, Love Can Build a Bridge, Adiemus, Eres Tu,  
Just Give Me a Reason, Shallow, Sisi Kushangilia, Ndikhokhele Bawo 

Meewerkenden zijn: 
De koren Vocal Group Joy en Animo Happy Voices 
Piano Ludmila Seroo 
Harp  Loes van Dijk 
Sopraan Gerda Hendrikx 
Slagwerk Thijs Thissen en Mat Giesen 
Directie Gerda Hendrikx 

Wilt u deze muzikale fietstocht meemaken? 
Geef u dan op via de QR-code hiernaast. 
 
€   7,50     Fietstocht+concert+veerpont 
€ 22,50     Fietstocht+concert+veerpont+lunch 
 
  

Muzikale fietstocht – fietsen van concert naar concert 
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Een concert door Vivente in onze basiliek is 
onderhand een traditie geworden 
 
Concertinformatie 
Gemengde Zangvereniging Vivente zingt op zondag 

31 mei 2026 
de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini 

in de Sint Martinusbasiliek in Venlo. 
 
De begeleiding van dit werk is beperkt, maar wel 
bijzonder. Rossini schreef de mis voor een koor, 
solisten, piano en harmonium. Deze bezetting geeft 
de mis een intiem en bijzonder karakter. 

Het harmonium en de piano (oorspronkelijk twee) 
zorgen voor een unieke klankkleur. Hoewel de mis 
‘klein’ wordt genoemd, duurt de uitvoering 
ongeveer 85 minuten. 
De muzikale leiding is in handen van dirigent Leo 
Smeets. De solisten die aan dit concert meewerken 
zijn sopraan Pien Smeets, alt Emilie Wijers, tenor 

Edward Ross en bas Remmert Velthuis. Frans van Tuijl en Dirk Luijmes tekenen voor de 
begeleiding op piano en harmonium. 
 
Over Rossini 
Rossini schreef dit werk in 1863, vijf jaar voor zijn overlijden, en noemde het zelf ‘de laatste 
doodzonde van mijn oude dag’. Hij componeerde voornamelijk opera’s en had er vóór zijn 
37e levensjaar al zo’n veertig geschreven. Van zijn weinige religieuze werken zijn vooral het 
Stabat Mater uit 1842 en de Petite Messe Solennelle bekend. Dit werk schreef hij 
oorspronkelijk voor twee piano’s en een harmonium, maar hij arrangeerde het werk vijf jaar 
later ook voor een groot orkest. Zelf heeft Rossini de uitvoering van zijn ‘grote’ versie niet 
meer meegemaakt. 
  
Kaartverkoop 
Kaarten voor dit concert kosten € 27,50  
en kunnen worden besteld via www.viventevenlo.nl  

 
 

Concert door Gemengde Zangvereniging Vivente  
zondag 31 mei om 15.00 uur in de basiliek 

http://www.viventevenlo.nl/
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Elke zondag om 10.00 uur  Sint Martinuskoor 

 

Doopvieringen 
Mathias Bocchini, gedoopt op 14 maart 2026 
Laszlo Berzsenyi, gedoopt en H.Vormsel op 4 april 2026 
Sofia Crisan, gedoopt op 18 april 2026 
Pip Verkoeijen, gedoopt 25 april 2026 
 

 

Overleden 
Herman Gommans, overleden  
Té Laemers, overleden 24 maart 2026 
Paul van den Horck, overleden 3 april 2026 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Als parochianen kunnen we elkaar onder het genot van een kop 
koffie of thee (voor de kinderen is er limonade) ontmoeten na de 
eucharistieviering in het Ald Weishoès. 
Voor 2026 zijn de volgende data al vastgesteld: 
17 mei - 21 juni 
 

 

Kom op de soep 
Dit is een samenwerking 
tussen een aantal lokale 
organisaties. Op onderstaande zondagen kunt u in het Ald 
Weishoès terecht voor een kop heerlijke soep. Van 12.00 - 13.30 uur. 
26 april  10 en 31 mei   14 en 28 juni 
12 en 26 juli  9 en 23 augustus  6 en 20 september 
4 en 18 oktober 1, 15 en 29 november 13 en 27 december 

 
 

  

Mededelingen Sint Martinusbasiliek 
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Afgelopen jaar vierden 
we in oktober het 

jubileum van het Martinuskoor en nog steeds zijn we onder 
de indruk van de bijzondere muziek die we hebben 
gehoord. Een belangrijk element daarvan is uiteraard het 
orgel, met zijn indrukwekkende klank en unieke 
eigenschappen. Dit is het tweede grootste orgel van 
Limburg, na dat in de Lambertuskerk te Horst.  

Over de geschiedenis van het orgel is voldoende literatuur 
te vinden, maar hoe werkt zo’n majestueus en uniek 
instrument eigenlijk? Het orgel bestaat uit de houten 
constructie, duizenden pijpen, luchtvoorziening en het 
elektropneumatisch systeem. Het orgel werd in 1952 
gebouwd door de firma Verschueren en voor het eerst 
bespeeld tijdens Kerstmis van dat jaar; volgend jaar bestaat 
het instrument dus al 75 jaar. Dit jubileum brengt ook 
onderhoudswerkzaamheden met zich mee, die momenteel 
gestart zijn dankzij vrijwilligers.  

De ventielen bevinden zich aan de onderzijde van 
het hoofdwerk van het orgel. Deze ventielen spelen 
een cruciale rol in het laten klinken van het 
instrument. Wanneer de organist een toets indrukt, 
wordt het bijbehorende membraan – in feite een 
kleine met lucht gevulde balg – geactiveerd. Dit 
membraan opent vervolgens het ventiel waardoor 
lucht de juiste orgelpijp instroomt en een toon 
klinkt. Op de 
foto is te zien 
dat de 

membranen zijn verwijderd, waardoor het mechaniek 
beter zichtbaar is. 

In de afgelopen drie maanden zijn door vrijwilligers 
2200 membranen zorgvuldig vervangen. De 
werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en hebben 
aanzienlijke financiële inspanningen van de parochie 
gevraagd. Dit nauwkeurige werk is essentieel geweest 
voor het behoud van de klank en speelbaarheid van 
het orgel.  

Hartelijk dank aan het team van vrijwilligers. Zij 
hebben er tot nu toe al vele, vele uren aan besteed om 
ervoor te zorgen dat het orgel van onze prachtige Sint 
Martinusbasiliek kan blijven functioneren en aan 
toekomstige generaties kan worden overgedragen. 
 
  

Het orgel van de St. Martinusbasiliek 

Op een afstand lijkt er niets aan de hand. 
Maar schijn bedriegt. 

Monnikenwerk 
Vrijwilligers brengen nieuwe membranen 
aan door deze zorgvuldig op de latten te 
plakken. Dit nauwkeurige werk is 
essentieel voor het behoud van de klank 
en speel-baarheid van het orgel.  
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Ieder jaar bedanken kerkbestuur en pastoraal team de vele vrijwilligers voor hun inzet voor 
de kerk en de parochianen. De organisatie daarvan is in handen van het parochieplatform. 
Zo gebeurde het dat afgelopen zaterdag rond 12.00 uur vrijwilligers van Venlo-Centrum 
Restaurant Wilhelmina binnenliepen om elkaar te ontmoeten. Bedenk maar dat de mensen 
van de kerkwacht nauwelijks de leden van de diaconiegroep ontmoeten, de lectoren 
nauwelijks de kerkwacht meemaken. Zo’n ontmoeting is dus waardevol om te ervaren dat 
we met elkaar de schouders eronder zetten om alle parochie-activiteiten gaande te houden. 
In zijn welkomstwoordje bedankte deken Spee alle aanwezigen voor het vele werk dat zij 
met elkaar verrichten om de parochie levend te houden. 

Het was een gezellige bijeenkomst waarbij de inwendige mens niets tekort kwam. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijwilligersbrunch Venlo-Centrum: St.Martinusbasiliek en Kapel van Genooi 
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Muzikale opluistering van de vieringen 
Franciscuskoor 19 apr 
Sint Janskoor 10 & 14 mei – 21 juni 
  
Doopvieringen 
Door het H. Doopsel werden in de katholieke kerk opgenomen: 
Lena Orman, 28 maart 2026 
Jonah Orman, 28 maart 2026 
Ivo Golab, 11 april 2026 
Adam Krzeminski, 18 april 2026 
Antoni Dabrowski, 18 april 2026 
Barbara Dabrowska, 18 april 2026 
Ted van Beurden, 26 april 2026 
 

 

Uitvaarten 
Er werd afscheid genomen van: 
Huub Geurts, overleden 15 maart 2026 
Maria Anna Aarts-Geraedts, overleden 15 maart 2026 
Jan Sterck, overleden 21 maart 2026 
Jan Haenen, overleden 6 april 2026 
 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, .... 
Elkaar, jong en oud, ontmoeten onder het genot van een kop koffie, of 
thee, voor de kinderen is er limonade op de volgende data: 
zondag 10 mei zondag 14 juni zondag 12 juli 

 

 
 
  

Mededelingen Heilige Familiekerk 
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Kinderwoorddienst 
Op de poster staan de data van de kinderwoorddiensten in 2026. 
Misschien iets voor uw eigen (klein)kind?  
Heeft u vragen? Mail gerust naar thea.kuijer@gmail.com 
 

Tot de zomervakantie zijn er nog drie kinderwoorddiensten: 
10 mei, 14 juni en 12 juli 
 

10 mei, Mariamaand, en wat is er dan mooier dan op die dag het 
hart dat Maria voor ieder van ons heeft te combineren met hart dat 
elke moeder heeft voor haar kinderen. 
Dus, kinderen en kleinkinderen, sluit je aan in de rij. 
 
 
Eerste Heilige Communie 
 
Ook dit jaar doen leerlingen van de basisscholen in Venlo-Oost en de 
Martinusschool hun Eerste Heilige Communie. 
Na een aantal weken waarin zij werden voorbereid en na de 
presentatieviering, op 14 maart, komt dan nu de grote dag: 
de dag waarop zij voor de eerste keer samen met de volwassenen de 
Heilige Communie mogen ontvangen. 
In de H. Familiekerk vindt deze mooie dag plaats op: 

zondag 7 juni, Sacramentsdag, 11.00 uur 
Heel mooi dat dit feest van de communicantjes dit jaar gevierd wordt op Sacramentsdag. 
Op die dag vieren we eigenlijk nog een keer het Laatste Avondmaal van Witte Donderdag. 
Op die dag brak Jezus het brood en zei tegen zijn leerlingen: “Dit is Mijn Lichaam”. Toen de 
beker wijn nam zei Hij: “Dit is Mijn Bloed”. 
En dat is precies wat we iedere keer opnieuw vieren bij de Heilige Communie.  
 

Engeltjesviering 
Op 10 januari waren sneeuw en ijzel de 
boosdoeners, de geplande engeltjesviering werd 
via appjes en mailtjes gecanceld. Maar, van uitstel 
kwam geen afstel: op zaterdag 21 februari werd de 
kerk bevolkt door jonge gezinnen met hun pas-
gedoopte kindjes. 
Met korte gebedjes en liedjes werden we herinnerd 
aan de doopviering en aan ons voornemen deze kinderen de weg naar Jezus te blijven 
wijzen. 
Alle aanwezige kinderen, dopelingetjes, broertjes en zusjes, ontvingen de kinderzegen. 
Na afloop ontvingen de kinderen hun doopengeltje en een klein schilderijtje met daarop 
het aloude gedichtje van de 14 engeltjes die ons geleiden tot het hemels paradijs. 
  

Catechese Kinderwoorddienst 
 

Een nieuw jaar, 
nieuwe feesten! 

Samen lopen we het jaar rond! 
Loop je mee? 

Elke 2e zondag van de maand, 11.00 uur 
11 jan - 8 febr - 8 mrt - 12 apr -  

10 mei - 14 juni - 12 juli 
en na afloop is er iets lekkers. 

mailto:thea.kuijer@gmail.com
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Bezoek basisscholen aan de H. Familiekerk, i.s.m. de Passiespelen 

De catechesegroep van de H. Familiekerk nodigt ieder jaar - op weg naar belangrijke 
kerkelijke feesten - schoolklassen uit voor een bezoekje aan de kerk. Daar horen en zien de 
kinderen wat dit feest betekent. Zo ook in de Goede Week. 
Maar dit jaar gebeurde dat wel op een bijzondere manier. Het bestuur van de Stichting 
Passiespelen vroeg ons de momenten in de Goede Week zichtbaar te maken. Dit jaar vormt 
het Theater de Doolhof weer de entourage voor de passiespelen met op zondag 17 mei de 
première. De Stichting Passiespelen stelde voor het verhaal in de kerk hun attributen 
beschikbaar, een mooie en zinvolle samenwerking waarbij het verhaal van de lijdensweg 
van Jezus nog sterker binnenkwam bij de kinderen. 
 
In de H. Familiekerk werd “een weg aangelegd”, de weg die Jezus ging van Palmzondag 
naar Pasen. Lopende langs deze weg werd ook een palmhöltje “aangekleed” met de 
daarbij horende symbolen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen waren heel betrokken. Hun vragen nodigden soms uit om te verwijzen naar 
uitdrukkingen die we gewoon in onze taal gebruiken, zoals “Jij bent wel een Judas”. “Ik was 
mijn handen in onschuld”; zelfs de ongelovige Tomas kwam ter sprake. 
En natuurlijk, het speelse karakter mocht niet ontbreken, zoals het zoeken naar de verstopte 
geldbuidel van Judas, het opzetten van de Romeinse helmen, het behangen van het 
palmhöltje.  
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Paasviering in Villa Dalia 
Op 31 maart ging het platform van Venlo-Oost met de bewoners 
van Villa Dalia de weg die Jezus ging van Palmzondag naar 
Pasen. Deze viering was samen met Silvia en Miranda, 
activiteitenbegeleiders van Villa Dalia, voorbereid. Aan het begin 
van de viering zegende kapelaan Zuidinga de palmtakjes.  
Met teksten, gedichten, liedjes gedenken we de weg die Jezus 
moest gaan vanaf de intocht in Jeruzalem, via het Laatste 
Avondmaal, Zijn gevangenneming en kruisdood tot en met Zijn 
Verrijzenis. De bewoners waren blij met het gezegende palmtakje 
met daaraan een paaswens “Zalig Pasen en mooie dagen”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aandacht voor jarige parochianen 
Wordt een parochiaan 80 jaar? 
Dan ontvangt deze een felicitatiekaart van het parochieplatform. 

Wordt iemand 85 jaar of ouder, dat krijgt deze een bezoekje van 
een lid van de bezoekgroep. Uiteraard hoort daar een klein 
bloemetje bij. 

Uit reacties die we hierover ontvangen, blijkt dat deze aandacht 
heel erg gewaardeerd wordt. 
 

 
 
JoFaBo-activiteiten 

Noteert u vast de volgende data van 2026? 
Ook voor 2026 heeft de JoFaBo-groep weer mooie activiteiten voor u in petto. 
U kunt vast de volgende data in uw agenda zetten: 
 
18 april 2026  Lentekienen    met heel veel prijzen 
13 juni 2026  Zomerse brunch  met zomerse klanken van Hay Huijs 
19 september Muziek in de herfst   met Wiel en Margot Verbeek 
12 december  Kerstviering   met de Old Timers 

Waarschijnlijk heeft u de flyer waarin alle informatie staat vermeld. 

Diaconie 
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Muzikale opluistering van de vieringen 

 

2026 Parochiekoor Vicenda 
April  12 en 26 april 19 april 
Mei 10 mei (moederdag) 

NB 24 mei; orgelspel (N. Merkx) 
3, 17 en 31 mei 

Juni 7 en 21 juni 
14 juni; orgelspel (N. Merkx) 

28 juni 

Juli 5 juli 
Hierna start zomervakantie 

12 juli 
Hierna start zomervakantie 

 

Doopvieringen 
Luna Zanoli, 22 februari 2026 
Jay van Gardingen, 19 april 2026 
 

 

H. Vormsel 
Jan-Jelle Niesen, 4 januari 2026 
 

 

Huwelijk 
Tijs Wilmsen en Phyllis Bertrams, 26 mei 2026 
 

 

Uitvaarten 
geen 

 

Elkaar ontmoeten met kop koffie, thee, ... 
Elke zondagmorgen is er na de dienst van 10.30 uur gelegenheid om even na 
te praten bij een kopje koffie/thee. De hal is na de kerkdienst een fijne warme 
plek geworden van ontmoetingen. Het is een gezellig nablijven waar mensen 
met elkaar in gesprek gaan. 

 

 

Diaconie 
Open inloop: Kom op de koffie, elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur in de kerk 
U kunt er terecht voor vragen of om gewoon gezellig een kopje koffie/thee te drinken met andere bezoekers. 
Sommigen spelen Rummikub, anderen vinden het leuk gewoon een praatje te maken. 
Ook u bent van harte welkom.  

Mededelingen Onze Lieve Vrouwekerk 
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Eerste Heilige Communie 
vindt plaats Tweede Pinksterdag,  
om 10.30 uur 
Vanessa, Nina W, Nina van A, Jacub, Tymon, Laurena, Givana en Alon, 
het was fijn met jullie kennis te maken. 
Heel veel succes met de verdere voorbereiding! 
 

 
 

Palmpasen, ofwel Palmzondag 
Het was druk in de kerk op de zaterdag vóór Palmpasen. 
In de hal van de kerk gonsde het van kinderstemmen. Wat hadden ze het druk. 

Want ook dit jaar kwamen de communicantjes, zoals al jaren 
traditie is, in de hal van de kerk hun eigen palmhöltje maken. 
Ook nu waren ze er weer vol enthousiasme bezig.  
Bij het aanbrengen van alle versieringen werd door Juf 
Monique de betekenis ervan uitgelegd. Zo werd het 
evangelieverhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en de 
gebeurtenissen in de Goede Week voor de kinderen 
gemakkelijker te begrijpen. 
Op Palmzondag lieten de kinderen vol trots hun 
zelfgemaakte palmhöltje zien tijdens een rondgang door de 
kerk. Het was lekker druk, wat het extra feestelijk maakte. 
Ondertussen zong het koor samen met de kinderen en de 
mensen in de kerk het mooie Venlose palmhöltjes-lied.  Soms 

lijken kinderen wel eens op een stuiterbal, zo druk als ze kunnen zijn, maar tijdens deze 
viering waren ze heel rustig en gedisciplineerd én apetrots. 
 
Pasen 
En dan wordt het Pasen. Ook nu waren de waren de communicantjes 
weer present om samen met hun ouders en andere parochianen het 
feest van Pasen te vieren. De viering werd muzikaal verzorgd door het 
parochiekoor en Vicenda, daardoor extra feestelijk. Extra spannend 
werd het toen een van de kinderen kapelaan Zuidinga mocht helpen 
het Paasvuur(tje) aan te steken. De communicantjes keken nieuwsgierig 
toe wat er gebeurde. Vuurtje stoken in de kerk? Toen de houtjes in de 
schaal brandden werd de nieuwe Paaskaars gezegend en legde de kapelaan uit wat de letters 
op de kaars betekenen. Ook legde hij uit wat de betekenis is van de vijf wierookkorrels die in 
de kaars gestoken werden. Daarna werd de Paaskaars aangemaakt.  
Na het inleidend gebed en het welkomstwoord gingen alle kinderen naar de 
kindernevendienst om te luisteren naar het Paasverhaal en samen te praten over de 
gebeurtenissen en betekenis van Pasen. Toen ze na enige tijd terugkwamen in de 
Paasviering had elk kind een mooie tekening gemaakt van het Kruis. Dat Kruis hadden ze 
versierd met bloemen en rondom het Kruis was fris jong groen als teken van Nieuw Leven. 
Na de viering mochten de kinderen paaseieren zoeken in de Ecotuin en rond de kerk. De 
volwassenen bleven nog even napraten onder het genot van een kopje koffie/thee.  

Palmpasen en Pasen gevierd met de communicantjes 
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Zaterdag 18 april tussen 10.00 en 16.00 uur 
Voorjaarsmarkt zomerbloeiers en plantenverkoop 
 
In april start bij de Ecologische Stadstuin weer de jaarlijkse 
verkoop van bloeiers , groenten en planten. 

Uitleg door imker Sjoerd 
Ook is er een kraampje met honing van eigen bijen in 
samenwerking met imkerij ’t Höltje.  
Om 10.30 uur geeft Imker Sjoerd uitleg over het slingeren van honing en verteld dan alles 
over de cyclus van de honingbij.  

Tasty Tom 
Om 14.00 uur is Ton Janssen van TastyTom te gast. Hij geeft uitleg over de samenwerking 
van bijen en hommels met de planten in de Stadstuin. 

Zelfgemaakte jam 
Buurvrouw Cristel heeft weer verschillende soorten zelfgemaakte jam in de aanbieding.  
 
En bij dat alles zijn er activiteiten voor de kinderen. En om tussendoor te genieten is er 
genoeg koffie, thee en lekkers.  

 
De leerlingen van Het Wildveld, de vrijwilligers en het bestuur 
heten je van harte welkom! 
 

 
  

Ecologische Stadstuin 
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Vaste vieringen 
Iedere zaterdag om 19.00 uur is er een eucharistieviering of een 
woord- en communieviering.  
 

 

Elkaar ontmoeten met een kop koffie, thee, .... 
Op iedere eerste zaterdag van de maand is er na afloop van de 
viering gelegenheid een kop koffie te drinken om elkaar als 
parochianen te ontmoeten. 

 

 
 
Opbrengst van de collecte voor de Vastenactie 
De opbrengst van de Vastenactie bedraagt € 139,10. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 
Viering van de Eerste Heilige Communie 

Ook dit jaar zullen leerlingen van de basisscholen in Venlo-Noord hun Eerste Heilige 
Communie doen. 
Na een aantal weken waarin de kinderen werden voorbereid en na de 
viering, op 14 maart, waarin zij zich voorgesteld hebben aan de 
parochianen komt dan nu de grote dag: 
de dag waarop zij samen met de volwassenen voor de eerste keer de 
Heilige Communie mogen ontvangen. 
 
De viering van de Eerste Heilige Communie is op zondag 31 mei 11.00 uur 
 
 
  

Mededelingen Heilige Michaelkerk 
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Muzikale Bingo 
I.v.m. een interne verbouwing in gemeenschapshuis de Bantuin gaat de geplande 
datum voor de muzikale bingo op 6 mei niet door. 
 
De nieuwe datum is: 

Woensdag 27 mei van 14.00 tot 17.30 uur in de Bantuin. 
Het duo Bets en Bep zorgt voor deze amusante bingo. Doe mee en 
meld u aan voor deze gezellige middag. We beginnen met koffie en 
vlaai en sluiten de middag af met soep en broodjes. 

De eigen bijdrage is € 5,00 en kan bij binnenkomst betaald worden. 
Aanmelden vóór 21 mei via email: 
parochiesvenlonoord@kpnmail.nl of tel. 06-14506195 
 
 
Vrijwilliger gezocht 

Als Michaëlkerk hebben wij aandacht voor de ouderen die aan huis 
gekluisterd zijn, zieken en eenzamen. Drie keer per jaar brengen wij 
hun een kleine attentie. Dit gebeurt met Pasen (in samenwerking met 
basisschool Sterrenpad), op Ziekenzondag in september en met 
Kerstmis. 
Voor het organiseren en coördineren van deze attenties zijn wij op zoek 
naar een vrijwilliger. Daarbij is altijd hulp van de dames van de 

contactpersonengroep. 
Het kost je drie keer per jaar een aantal uurtjes werk. Heb je hiervoor interesse? 
Dan kun je contact opnemen met Leonie Nijholt tel. 06-14506195. 
 
 
Activiteiten in Gemeenschapshuis De Windmeule (Straelseweg 162-A) 

 

 
 
 

Open inloop 
In gemeenschapshuis De Windmeule aan de Straelseweg 162A  
is er iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur open inloop.  
Je kunt er spellen (met name rummikub), kaarten en biljarten. De toegang is gratis, gebruik van 
consumpties zijn voor eigen rekening (koffie/thee 1 euro).  
Het is er altijd gezellig. Loop gerust eens binnen! 
 
Koersballen 
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag is er koersballen van 13.30 uur tot 15.30 
uur. Koersballen is een spel dat door iedereen gespeeld kan worden. Het gaat 
om het spel maar gezelligheid is op deze middag zeker zo belangrijk. 
Aanmelden of meer info bel dan met Monique Seelen tel. 06-19428292  

Diaconie-activiteiten 

mailto:parochiesvenlonoord@kpnmail.nl
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Hierin staan alleen bijzonderheden vermeld. De normale vieringen staan niet extra vermeld. 
 

   
   
H.Familiekerk 
3 mei ca. 14.00 uur 

 
Kort concert door Vocal Group Joy 
in het kader van hun muzikale fietstocht 
 

 

Meimaand in het 
processiepark in Genooij 
3 mei,  11.30 uur 
10 mei, 07.00 uur in kapel 
 11.30 uur 
17 mei 11.30 uur 
 

24 mei Pinksteren  à  
31 mei    à 
 

 
 
m.m.v. Koninklijke Fanfare Venlo 
m.m.v. Fanfare uit Velden 
m.m.v. Kon. Philh Gezels. De Harmonie 
m.m.v. Kon. Zangvereniging Venlona 
 

GEEN mis in het processiepark 
GEEN mis in het processiepark 

 

Eerste H. Communie 
25 mei (2e pinksterdag) 
 
31 mei (Venlo-Noord) 
 
7 juni (Venlo-Oost & Centrum) 
(=Sacramentsdag) 

 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 
H. Michaelkerk   11.00 uur 
 
H. Familiekerk  11.00 uur 
 

 
 

23 mei 
Pinksterviering 
 
 
24 mei 
Eerste Pinksterdag 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
H. Michaelkerk  19.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
 
St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk  10.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 

25 mei, 11.00 uur 
Tweede Pinksterdag 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk  10.30 uur    à 
 

 
 
EHCommunie Venlo-Zuid 

31 mei, 15.00 uur St. Martinusbasiliek 
Concert van de Gemengde 
Zangvereniging Vivente met de 
Petite Messe Solennelle van  

 Gioachino Rossini. 
 

Elders in dit Kerkepäörtje leest u 
meer informatie over dit concert. 

   
28 juni H. Familiekerk   11.00 uur 

 
Jubileumviering Franciscuskoor 

11 juli Start zomervakantie; t/m 23 aug  
   
   
04 oktober; 10.00 uur St. Martinusbasiliek Val-se Meer-els 

   uit Riemst 
 

   
 

Agenda stadsparochie 


