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In deze uitgave van het Kerkepäörtje alleen informatie over vieringen binnen de stadsparochie op 
weg naar Pasen. Deze keer dus geen mededelingen per geloofsgemeenschap. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste parochianen,  
beste lezers, 

 
En toch… 

In een tijd waarin het oorlogsgeweld zich steeds meer 
uitbreidt, oorlogsgeweld met vernietiging en dood, 
staat weer het paasfeest voor de deur. 

Hoe kun je nu Pasen, het feest van het nieuwe begin en 
nieuw leven, vieren terwijl bommen vallen, wapens 
ratelen, je overal om je heen puinhopen ziet, doden en 
gewonden, dood en vernietiging om je heen door 
oorlogsgeweld?  

Je kunt Pasen niet vieren los van Goede Vrijdag. De 
Heer, verraden, vernederd, werd op gruwelijke wijze 
gemarteld en gedood. Onschuldig, droeg hij onze 
zonden en misdaden op het Kruis.  

Het grote wonder is dat hij de dood overwon en als 
eerste van ons allen verrees uit de dood.  

Ik kwam een mooie afbeelding van kruis en 
verrijzenis tegen van de bekende Augustijn 
pater Thomas Rodr: 

Het lege kruis. 

 

Van het lichaam van Jezus zie je alleen de 
contouren. Je ziet Hem wel, maar ook weer 
niet. 

Ik zie daarin zowel de gekruisigde als de 
verrezen Christus. 

Het kruis heeft alléén betekenis door de 
offerdood en verrijzenis. Ik zie van God ook 
alleen maar de contouren, ik kan Hem niet 
aanraken. Ik kan wel merken wat Hij met 
mij en anderen doet, ik zie sporen van Hem 
in de schepping en in wie mensen zijn. 
Sporen van de Verrezene, die komen mij 
tegemoet. 

En daarom toch... vieren wij Pasen. 
Het is de donkere weg van de graankorrel  

Kerkepäörtje 
Nieuwsbrief Stadsparochie Sint Martinus 

van Palmzondag naar Pasen 2026 

En toch... 
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die in de aarde valt. Het bittere raadsel van een 
slopende ziekte, het verlies van een geliefde, een 
wereld in duisternis gehuld. De ervaring van velen. 
Zoals een graankorrel verdwijnt in de aarde, maar daar 
breekt het nieuwe leven zich baan. De graankorrel 
wordt korenaar. Beeld van die levensweg is de verrezen 
Heer. De blijdschap om het licht dat sterker is dan 
het donker, het leven dat machtiger is dan alle geweld, 
onrecht en dood. 

Hij heeft de dood overwonnen, Hij is werkelijk verrezen, 
alleluia. 

Zalig Pasen, 

 
Hartelijke groet, 
Pastoor-deken J H W Spee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Rodr werd geboren in voormalig Tsjecho-
Slowakije en trad na zijn middelbare school in 1946 toe 
tot de Orde der Augustijnen. Hij vluchtte, met de 
naderende machtsovername door de communisten, in 
1948 naar Nederland, waar hij zich in Eindhoven bij de 
augustijnen meldde. Op 12 oktober 1947 deed hij zijn 
geloften in de Orde van de Augustijnen.  
Hij studeerde hij filosofie en theologie en werd op 19 
maart 1953 tot priester gewijd. Hij kwam in het klooster 
der augustijnen in Venlo.  
Hij studeerde vanaf 1958 beeldhouwkunst aan de Jan 
van Eyck Academie in Maastricht, waar hij in 1963 cum 
laude afstudeerde.  
 
In Venlo en omgeving staan verschillende werken van 
Thomas Rodr in de openbare ruimte. 
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Informatie m.b.t. Kerkbalans 
KvK-nummer   89690249 
ANBI-nummer   ROE808 
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IBAN-nummers 
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij 
 NL32 RABO 0136 5676 22 
Venlo-Oost (H. Familiekerk)   
 NL15 RABO 0153 8963 96 
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)  
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Venlo-Noord (H. Michaelkerk)  
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Vaak hoor je, als Pasen in aantocht is in de media 
spreken over het “paasweekend”. Christenen vieren 
geen “paasweekend”, christenen vieren het 
Paastriduüm of het Triduüm sacrum.  
Dit jaar van 2 t/m 5 april. Dit is het centrum van heel 
onze liturgie, van ons vieren, van ons geloof. Wij 
vieren NIET de “Man van Nazareth” die ons zo’n 
geweldig voorbeeld heeft gegeven, wij vieren de 
Verlossing van de mensheid door de Zoon Gods. 

Op Witte Donderdag avond vieren wij de Eucharistie 
en herdenken het Laatste Avondmaal. Op deze  
avond gaf de Heer ons het grote Sacrament van zijn 
Lichaam en Bloed waardoor Hij blijvend onder ons is. 
En stelde Hij het sacrament van het priesterschap in. 

Goede vrijdag trekken we met Hem mee, zijn 
kruisweg gedenkend, als het ware gaan we met  
Hem mee - in gedachten - door de nauwe straten  
van Jeruzalem en blijven staan bij het kruis.  

Dan lezen wij het passieverhaal van Johannes en 
bieden al onze noden en zorgen in de voorbeden  
aan en vereren het H. Kruis. 

Dan valt de stilte van de dood in. Maar ‘s avonds op 
Paaszaterdag, als de duisternis is ingevallen vieren  
wij de moeder van alle vieringen, de paaswake. We 
ontsteken het nieuwe vuur en wijden de paaskaars. 
Het licht van deze kaars, symbool van overwinning  
op de dood: de verrijzenis, verspreidt zich door heel 
de kerk. In een plechtig gezang wordt de verrijzenis 
bezongen. We waken bij de lezingen, verhalen uit de 
H. Schrift, van schepping, uittocht door de Rode Zee. 
Na het Paasevangelie, wordt het nieuwe doopwater 
gezegend en gedoopt, ons eigen doopsel herdacht. 
In de liturgie van de Eucharistie klinken vele alleluia’s 
als teken van vreugde. 

Pasen is geen feest om los te vieren. Alleen op 
zondag. Daar horen de Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag, alsmede de Paaszaterdag onlosmakelijk bij.  
Ik hoop dat velen zich vrij willen maken om het hele 
Paastriduüm te vieren! 

Christenen vieren geen “paasweekend” en al 
helemaal geen lentefeest, christenen vieren de 
Verrezen Heer.  

Pastoor-deken J.H.W. Spee 

Onderstaande grafiek laat 
zien dat we gestaag 
onderweg zijn. 
De banknummers van de 
vier kerken ziet u op  
pag-2. 

 

 

 

Op weg naar Pasen worden traditioneel drie 
stilte-vieringen gehouden, dit jaar onder het 
thema “Boete en verzoening”. 
 
Deze vieringen vinden plaats op 
Woensdag 11 maart met voorganger 
 pastoor Rosenhart (RK) 
Woensdag 18 maart met voorganger 
 Herman van der Beek 
                               (NGK) 
Woensdag 25 maart met voorganger  
 Ds. Dr. Gosker (PKN) 
 
De locatie is de H. Michaelkerk in ‘t Ven 
 Pastoor Kierkelsplein 18, Venlo 

 

 

  

Stiltevieringen op weg naar Pasen 

Triduüm Sacrum 
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Op Palmzondag, 29 maart, vindt de jaarlijkse Venloop plaats. 
Om die reden zijn de activiteiten met de Palmhöltjes verplaatst naar zondag 22 maart 
 

 
 
  

Palmhöltjes 2026 zondag 22 maart!!!!! 
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Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 
(Paaszaterdag) is er gelegenheid tot 
biechten, tot het Sacrament van de 
verzoening. 
Deze mogelijkheid is in de Sint 
Martinusbasiliek: 
* Op beide dagen van 10 – 12 uur en van 
14 – 16 uur, 
in de biechtstoel of in de nabijheid daarvan. 

* Er kan worden gebiecht in het 
Nederlands, Duits en Engels (mits de 
aanwezige priester die taal verstaat; dat 
staat vermeld bij de biechtstoel). 

* Ook voor een (kort) gesprek met een 
priester bent u welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In elk bisdom wordt op de woensdag in de Goede Week 
de chrismamis gevierd, zo ook in de kathedraal van 
Roermond.  
De chrismamis is de jaarlijkse eucharistieviering door de 
bisschop in concelebratie met alle priesters uit zijn bisdom.  
In deze viering wijdt de bisschop het H. Chrisma (= Grieks 
voor zalf-olie); 
Dit chrisma wordt gebruikt bij het zalven van een dopeling of vormeling, bij een 
priesterwijding en bij de wijding van een altaar of kerk.  
Daarnaast zegent de bisschop de catechumenen-olie waarmee geloofsleerlingen worden 
gezalfd wanneer zij op weg gaan om gedoopt te worden. 
De derde olie die de bisschop zegent is de olie die gebruikt wordt bij de ziekenzalving om 
fysieke en mentale versterking. 
Het gewijde chrisma en de twee oliën worden daarna verdeeld over de vertegenwoordigers 
van alle parochies. Hiermee brengen we eenheid tot uitdrukking.   

Chrismamis, woensdag 1 april om 19.00 uur in de St.Christoffelkathedraal 

Sacrament van verzoening, Goede Vrijdag en Paaszaterdag  
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In elke katholieke kerk vinden we wel een 
kruisweg, een reeks van meestal veertien 
afbeeldingen die het lijden van Christus 
verbeelden. Maar wie bedacht deze manier 
om de lijdensweg zo letterlijk uit te beelden? 
 

Het is een goed gebruik – zeker in de 
Veertigdagentijd – om op Goede Vrijdag 
‘kruiswegoefeningen’ te houden. In bijna 
elke kerk wordt wel ergens de kruisweg 
gebeden, en vaak gelopen, door letterlijk 
van tafereel naar tafereel te gaan. Soms 
gebeurt dit buiten, wanneer er sprake is van 
een kruiswegpark. 
 

Maar waar komt deze traditie nu vandaan?  
De vroegste oorsprong ligt natuurlijk in 
Jeruzalem, waar Jezus gekruisigd werd. Al in 
de vroegchristelijke kerk trokken mensen op 
bedevaart naar het Heilig Land en bezochten 
daar de plekken waar het lijden van Christus 
zich had afgespeeld. Al vroeg werden deze 
plekken gemarkeerd door stenen met 
inscripties. 
 

Vanaf de 13e eeuw waren het de 
franciscanen die pelgrims meenamen op een 
rondgang langs de veertien staties. Maar op 
bedevaart gaan was duur en gevaarlijk. Wie 
niet naar Jeruzalem toe kan gaan, moet 
Jeruzalem in huis halen, moeten veel 
middeleeuwers gedacht hebben. Zo 
ontstond de traditie om de kruisweg thuis na 
te bootsen. Her en der in Europa verschenen 
vanaf de 15e eeuw de eerste kruiswegen. 
Eerst alleen in franciscaner kerken en later in 
alle kerken en in speciale kruiswegparken. 
 

Een man die een grote rol gespeeld heeft in 
de verspreiding van de kruisweg was de 
heilige Leonardo da Porto Maurizio (1676-
1751). Deze franciscaan trok 40 jaar lang 
rond door Italië om het geloof te preken en 
richtte maar liefst 567 kruiswegen op. Op zijn 
advies  besloot paus Clemens XII in 1731 de 
kruisweg met 14 staties tot een verplicht 
onderdeel. 

 Vóór die tijd wisselde het aantal van twee tot wel 
meer dan veertig. Tegenwoordig is het niet 
ongebruikelijk om aan de veertien staties weer 
enkele toe te voegen, waaronder de verrijzenis. 
In 1882 wordt al melding gemaakt van een 
kruisweg en een calvarie bij de Kapel van 
Genooi. Mogelijk is deze later vernieuwd, want  
 

Op Paasmaandag van 1927 werd het 
processiepark met daarin de calvarie ingewijd. 
Begin april 1933 gaf bisschop Lemmens 
toestemming om een kruisweg in dit 
processiepark op te richten. Tot 2008 was het 
processiepark gelegen aan de oostzijde van de St. 
Urbanusweg, naast het inmiddels verdwenen 'Ons 
Buiten'.  
Daarna werd de kruisweg verplaatst naar de 
overkant, zodat het bij de kapel kwam te liggen en 
zo één geheel vormt met het terrein van de 
Genooierhof. Het nieuwe park 
werd op 12 mei 2008 door 
Bisschop Wiertz ingewijd. De 
verplaatsing maakte 
onderdeel uit van de wens van 
het toenmalige kerkbestuur 
om de Genooierhof op te 
waarderen.  
Religieuze intimiteit en de 
stilte van de natuur zijn zo 
verenigd. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Waar ligt de oorsprong van de kruisweg? 

Ook Venlo heeft haar kruiswegpark 
in Genooi  
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Wat is Alpha? 

Een introductie in het christelijk geloof, dat is Alpha! Het is dé kans om samen met anderen 
in gesprek te gaan over het leven en geloof. 

Elke Alpha-bijeenkomst begint met een gezellige en heerlijke maaltijd waarbij je elkaar 
beter leert kennen. Na het eten krijg je een inleiding. Tijdens die inleiding ontdek je steeds 
meer van het christelijk geloof. Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen om door te praten 
over het onderwerp. En echt geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine groep is de 
plek waar je álles mag delen en waar alle verhalen samenkomen. 

Voor wie? 

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met 
andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? 
Dan is Alpha echt iets voor jou! Je bent van harte welkom! 

De cursus wordt gratis aangeboden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 
Iedereen kan meedoen: gelovig of niet gelovig, jong en oud. 

Dit is wat deelnemers over de cursus zeggen:  

"De cursus heeft mijn ogen geopend: geloven doe je niet alleen." "Ik ben dieper gaan nadenken 
over het geloof.” “Het onderlinge respect en vertrouwen was een heel mooie ervaring." 

WELKOM OP ALPHA! 
Waar?  ’t Groenewold, Begijnengang 17, Venlo. 

Start?  Dinsdag 7 april 2026. 13 bijeenkomsten.  
Steeds op de dinsdagavond (behalve schoolvakantie) en 1 zaterdag.  
Laatste bijeenkomst op dinsdag 30 juni 2026. 

Hoe laat?  18.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelding? Meld je aan via het aanmeldformulier: alpha-cursus.nl/cursus/alpha-venlo 

Vragen?  Neem contact op met Bart de Bruijn en krijg antwoord op al je vragen. 
Tel. 0628101208 rkalphavenlo@gmail.com   

Kom naar de RK Alphacursus in Venlo  

http://alpha-cursus.nl/cursus/alpha-venlo
mailto:rkalphavenlo@gmail.com
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‘Dilexi te’, de eerste apostolische exhortatie van paus Leo 
XIV is nu in druk beschikbaar. De brief van de paus 
verschijnt in de serie Kerkelijke Documentatie en wordt 
aangevuld met een overzicht van de genoemde 
Bijbelteksten en gespreksvragen. Dit maakt de uitgave 
uitermate geschikt voor gespreksbijeenkomsten in 
bijvoorbeeld de parochie. 

De originele versie van ‘Dilexi te’ (Ik heb je liefgehad) 
verscheen op 4 oktober vorig jaar, de feestdag van Sint-
Franciscus. In de brief richt de paus zich op de liefde van 
God voor de armen. Al in de titel onthult ‘Dilexi te’ een 
connectie met ‘Dilexit nos’ (Hij heeft ons liefgehad). Dit 
was laatste encycliek van paus Franciscus. De nieuwe 
tekst is in zekere zin een voortzetting daarvan. ‘Dilexi te’ 
sluit aan op het werk dat paus Franciscus tijdens zijn 
laatste levensmaanden voorbereidde en vormt zo een 
tastbare brug tussen beide pontificaten. 

“Liefde voor de Heer… is één met liefde voor de armen,” schrijft paus Leo. “Jezus zegt: ‘Al 
wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij 
gedaan.’ Daarom, zo schrijft de paus, is dit geen kwestie van louter menselijke 
vriendelijkheid. “Contact met hen die nederig en machteloos zijn, is een fundamentele 
manier om de Heer van de geschiedenis te ontmoeten,” aldus Leo XIV. 

De gedachte dat wie de armen ontmoet Christus ontmoet, is stevig verankerd in de 
christelijke traditie en dit wordt door de paus opnieuw benadrukt met verwijzingen naar 
onder meer Augustinus en Johannes Chrysostomus. 

Glasheldere oproep 
‘Dilexi te’ is een document te bespreken en vooral in praktijk te brengen. De oproep aan 
elke gedoopte is glashelder: maak liefde concreet. Niet als liefdadigheid ‘erbij’, maar als 
levensstijl. Met de bijgeleverde gespreksvragen is het document heel geschikt voor een 
synodaal luistergesprek in de Geest, waarin wordt stilgestaan bij verschillende passages 
uit de exhortatie. Deze toevoeging vanuit de Landelijke Werkgroep Synodaliteit biedt de 
mogelijkheid voor een nieuwe impuls als het gaat om synodale gespreksbijeenkomsten in 
de parochies of op andere plekken. Het document biedt inzicht, inspiratie en daagt de 
lezer uit om zelf deel te worden van de ‘Kerk voor de armen’, waar zowel paus Franciscus 
als Leo XIV voor pleiten. 

Bestellen  
De uitgave van Kerkelijke Documenten met de tekst van ‘Dilexi te’ is voor € 15 te bestellen 
via bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens.  

 

 

Dilexi Te, de eerste apostolische brief van paus Leo XIV 

mailto:bestel@rkk.nl
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Hierin staan alleen bijzonderheden vermeld. De normale vieringen staan niet extra vermeld. 
 

   
28 maart 
Palmzaterdag 
zegening Palmhöltjes 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
 
H. Familiekerk  19.00 uur 
 Op zaterdag de  
GROTE PALMVIERING omdat de 
eucharistie van zondag vervalt vanwege 
de  Venloop. Het gebied rond de kerk is 
dan niet bereikbaar. 
 
H. Michaëlkerk  19.00 uur 
 

 
 
 
m.m.v. de Tegelse Hofzangers; 

29 maart 
Palmzondag 
zegening Palmhöltjes 
 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk  GEEN viering  
 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
Het gebied rond H.Familiekerk is niet 
bereikbaar vanwege de VENLOOP. 

31 maart 
Boeteviering 

H. Familiekerk  19.00 uur Gezamenlijk met hele stadsparochie 

2 april,  
Witte Donderdag, 
Viering Laatste Avondmaal 
 

Onze Lieve Vrouwekerk 19.00 uur 
Aansluitend plechtige aanbidding van 
het Allerheiligste 
 

Gezamenlijk met hele stadsparochie 
 

3 april, 
Goede Vrijdag 
  

Alle kerken,   15.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
  

Viering kruisweg in alle kerken 
Kruisverering = Gezamenlijk met hele 
stadsparochie 

4 april,  
Paaszaterdag, Paaswake 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
St. Martinusbasiliek 19.30 uur 
H. Familiekerk  19.30 uur 
H. Michaëlkerk  18.30 uur 
 

 
 
 
LET OP: aangepaste tijd ivm toneel in 
de Bantuin 

5 april,  
Eerste Paasdag 
 

St. Martinusbasiliek, 10.00 uur 
H. Familiekerk,  11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 
m.m.v. Gem. Zangver. Vivente 

6 april,  
Tweede Paasdag 
 

St. Martinusbasiliek, 10.00 uur 
 
 
H. Familiekerk,  11.00 uur 

Martinuskoor met Prince of Peace 
b.g.v. 25 jr jubileum mevr Cora van 
Veghel-Scholtze 

Presentatie communicantjes 
H. Familiekerk 
H. Michaelkerk 
Onze Lieve Vrouwekerk 

 
zondag  15 maart 11.00 uur 
zaterdag 14 maart 19.00 uur 
zondag  1 februari 10.30 uur 

 

   
  

Agenda stadsparochie 
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H.Familiekerk 
3 mei ca. 14.00 uur 

 
Kort concert door Vocal Group Joy 
in het kader van hun muzikale fietstocht 
 

 

Meimaand in het 
processiepark Genooij 
3 mei,  11.30 uur 
10 mei, 07.00 uur in kapel 
 11.30 uur 
17 mei 11.30 uur 
 
24 mei  Pinksteren  à  
31 mei    à 
 

 
 
m.m.v. Koninklijke Fanfare Venlo 
m.m.v. Fanfare uit Velden 
m.m.v. Kon. Philh Gezels. De Harmonie 
m.m.v. Kon. Zangvereniging Venlona 
 
GEEN mis in het processiepark 
GEEN mis in het processiepark 

 

Eerste H. Communie 
25 mei (2e pinksterdag) 
 
31 mei (Venlo-Noord) 
 
7 juni (Venlo-Oost & Centrum) 
(=Sacramentsdag) 

 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 
H. Michaelkerk   11.00 uur 
 
H. Familiekerk  11.00 uur 
 

 
 

23 mei 
Pinksterviering 
 
 
24 mei 
Eerste Pinksterdag 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
H. Michaelkerk  19.00 uur 
H. Familiekerk  19.00 uur 
 
St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk  10.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 

25 mei, 11.00 uur 
Tweede Pinksterdag 

St. Martinusbasiliek  10.00 uur 
H. Familiekerk   11.00 uur 
O. L. Vrouwekerk  10.30 uur    à 
 

 
 
EHCommunie Venlo-Zuid 

31 mei, 15.00 uur St. Martinusbasiliek 15.00 uur Concert door Gemengde 
Zangvereniging Vivente: 
Petite Messe Solennelle van 
Gioachino Rossini 
 

28 juni H. Familiekerk   11.00 uur 
 

Jubileumviering Franciscuskoor 

11 juli Start zomervakantie; t/m 23 aug  
   
   
04 oktober; 10.00 uur St. Martinusbasiliek Val-se Meer-els 

   uit Riemst 
 

   
   

 
 
 
 


