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Olijfbomen kunnen heel oud worden. Als de 
knoestige bomen uit de Hof van Olijven in 
Jeruzalem konden spreken zouden zij ons 
vertellen van het lijden van onze Heer. Van 
de doodsangst én van de standvastigheid 
van Jezus. “Als het niet anders kan dan dat Ik 
de beker drinke, dat dan niet mijn wil maar 
uw wil geschiede”… En dan begint de helse 
kruisweg. 
In deze warrige tijd overkomt het ons 
misschien wel eens dat we ons als in de Hof 
van Olijven voelen… De toekomst is duister, 
angst kan ons overvallen of onzekerheid. 
Velen gaan hun kruisweg. Individueel en als 
mensheid samen. Afschuwelijke beelden 
komen onze huiskamer binnen.  
Nooit maar dan ook nooit, zolang er mensen 
zijn op aarde, is de wereld vrij geweest van 
bedreiging. Oorlogen tussen volkeren en 
naties zijn van alle tijden. We dachten 
misschien dat we na de Tweede Wereldoorlog 
verstandig waren geworden, omdat oorlog 
niets oplost, alleen leed voortbrengt. Het is 
nog erger geworden. De presidenten van de 
grote naties, spelen met de rechten van de 
mens alsof het een pokerspel is. Een “deal” 
sluiten. Was dit lang de “ver – van – ons – bed – 
show”, nu komt het akelig dichtbij in 
kilometers, maar ook in ons gevoel. 
Het zijn als het ware staties van de kruisweg, 
waarin we ons verbonden voelen met het  

lijden van de Heer en 
hen die met hem 
verbonden waren en 
zijn. Onwaarheid zelfs 
vanaf de rechterstoel, 
pijn lijden en het 
slechtste wat in mensen 
boven komt, elkaar 
aandoen.  
In de Goede Week 
brengen wij ons dat lijden van de Heer, 
méér dan gewoonlijk te binnen. Vanaf 
PALMZONDAG, toen nog het Hosanna 
klonk, tot het “Kruisig Hem”. Hij onderging 
dit voor de zonden van ons allemaal. Het 
past ons om stil te staan, ons geweten weer 
zuiver te maken, vergeving vragen, óók en 
met name in het Boetesacrament.  
Op WITTE DONDERDAG vieren wij het 
Laatste Avondmaal, “dichter dan wij durven 
dromen”, is de Heer bij ons in het kruisoffer 
op het altaar en in de innige vereniging met 
Hem in de H. Communie. Op GOEDE 
VRIJDAG staan wij stil bij zijn afschuwelijke 
lijden en kruisdood. Wij vereren het kruis als 
levensboom der overwinning. Op de avond 
van PAASZATERDAG vieren wij met 
symbolen van duisternis en groeiend licht, 
met het wijden van het leven-gevende 
doopwater, de overwinning van het licht op 
de duisternis, het leven op de dood.  
 

Deken J Spee  

Kerkepäörtje 
Nieuwsbrief Stadsparochie Sint Martinus 

via de Goede week  
naar Pasen 2025 

Pasen onder dreigende wolken, 
overweging door deken Spee 
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PASEN, feest van nieuw leven. 
Met Pasen vieren wij en beelden we uit in de 
kerkelijke plechtigheden, dat vanuit de chaos de 
schepping doorbreekt. Vanuit de duisternis het 
licht.  En vanuit de reiniging door het water 
worden bedreigingen weggewassen, waarvan 
de dood wel de grootste is. 
En vanuit dat gebeuren ontstaat het mysterie dat 
”leven“ heet. Dat leven is geschapen en daarin 
neemt de mens een unieke plaats in. De mens 
wordt de kroon op de Schepping genoemd. Niet 
altijd heeft de mens getoond dat hij dat ook 
waard is. Met zijn vrije wil bracht diezelfde mens 
de Schepper in verlegenheid, maakte Hem 
vertoornd of verdrietig. 
Op Goede Vrijdag was er zijn Zoon, Die dat niet 
verdiende, Die moest sterven op het kruis. Wat 
er toen gevoeld, geroepen, gehuild werd, leek 
op chaos. Kan daaruit nog leven voortkomen, 
licht ontstaan? De Heer om wie het ging riep dat 
het was volbracht en dat Hij zijn Geest aan de 
Vader toevertrouwde. Vuur, licht en water zijn de 
elementen van de schepping, die ooit de chaos 
hebben verdrongen. We gebruiken ze nu om de 
Nieuwe schepping aan te duiden, want Hij die 
gestorven is en begraven, is verrezen. Voorbij de 
pijn en de dood staat Hij in het nieuwe leven en 
wenkt naar hen die Hem willen volgen door de 
dood heen naar de verrijzenis. 
Het is nooit gemakkelijk voor de geest van de 
mens, om dat tot zich toe te laten. Zeker niet na 
alle onweerswolken van vernietiging en dood, 
angst en vlucht om ons heen, zoals we dat in 
deze tijd ervaren. Om ons heen en misschien ook 
in ons, kan de chaos van het bestaan ons 
verwarren. In dat duister kun je verdwalen. Pasen 
wil het lichtende pad aangeven van de 
overwinning. De overwinning van het goede hart 
dat sterker is dan alle wapens van de wereld. 
 Orthodoxe christenen begroeten elkaar op 
Pasen met de woorden: De Heer is verrezen.  

Ja, Hij is werkelijk verrezen. Alleluia. 
 

Ondanks alles: Zalig Pasen. 
Deken Jos Spee 
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Informatie m.b.t. Kerkbalans 
KvK-nummer 89690249 
ANBI-nummer ROE808 
 
IBAN-nummers 
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij  
  NL32 RABO 0136 5676 22 
Venlo-Oost (H. Familiekerk)   
  NL15 RABO 0153 8963 96 
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)  
  NL49 RABO 0153 8104 24 
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)  
  NL71 RABO 0153 8103 19 
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Rooster van de vieringen van Palmzondag tot en met Pasen 
zie ook de volgende pagina  



 

 pagina  4 

 
 

 
Bent u Kerkbalans-donateur? 
Dan valt over enkele weken de nieuwe folder  
voor 2025 bij u op de deurmat. 
Neemt u nog niet deel aan deze jaarlijkse actie? 
Dan vindt u de nieuwe folder in al onze kerken. 
 
Doet u weer mee? 
Wordt u een nieuwe deelnemer? 
Onze hartelijke dank. 
 
We hebben beloofd u op de hoogte  
te blijven houden van de stand van zaken  
in 2025. 

 

 
 
 

Dinsdag 
in de Goede Week is er een boeteviering in 
de H. Familiekerk voor  
HEEL DE STADSPAROCHIE!  
Aansluitend is er biechtgelegenheid. 
De viering begint om 19.00 uur. 
 

Woensdag  
om 14 uur zal er een Paasviering zijn, 
georganiseerd door de Zonnebloem,  
in de Windmeule (wegens verbouwing Dörpel). 
Om 15.15 u is er een Paasviering in Crescendo. 
Woensdagavond 19.00 uur zal de Bisschop in 
de kathedraal in Roermond de H. Oliën wijden 
voor alle parochies in het bisdom Roermond:  
het H. Chrisma, de Catechumenenolie en de 
Ziekenolie. Iedereen is in deze plechtigheid 
welkom. 
 

Witte Donderdag  
’s Avonds om 19.00 uur is voor HEEL DE 
STADSPAROCHIE in de Onze Lieve 
Vrouwekerk de plechtige viering van de 
eucharistie. Deze dag herdenken we zowel de 
voetwassing door Jezus als het Laatste 
Avondmaal, de instelling van de eucharistie. 
 

Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag om 3 uur (15.00 uur) zal in 
alle kerken ’s middags de kruisweg worden 
gebeden. 
’s Avonds om 19.00 uur is voor HEEL DE 
STADSPAROCHIE in de H. Familiekerk de 
plechtige viering van de kruisverering. Na de 
lezingen, het Passieverhaal en de lange 
voorbeden wordt het Kruis plechtig 
binnengedragen en daarna vereerd door alle 
aanwezigen. Dat kan door middel van een kus, 
een diepe buiging, maar ook door een bloem 
of kaarsje te plaatsen bij het kruis. 
Als u zelf een bloem wilt meebrengen voor de 
kruishulde: neem dan één rode of witte bloem 
mee, onverpakt a.u.b. 

  

Actie Kerkbalans 2025  
“Het geschenk van uw kerk” 

Vieringen in de Goede Week; 
toelichting per dag 
 



 

 pagina  5 

 

 

In het kader van het 200 jarig jubileum van het St. Martinuskoor zal een aantal gastkoren in 
de loop van het jaar de eucharistie in de basiliek opluisteren. Het spits wordt afgebeten 
door de Schola Cantorum van het Wardinstituut. In het vorige Kerkepäörtje (maart) werd u 
uitgebreid geïnformeerd over deze Schola Cantorum. 

Op palmzondag zal de Schola Cantorum de eucharistie muzikaal begeleiden met hun 
Gregoriaanse zang. Deze zal klinken volgens de nieuwste melodische en ritmische 
opvattingen. Hopelijk laten veel parochianen zich hierdoor inspireren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palmzondag in de basiliek: 
Schola Cantorum Ward Instituut 
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In Venlo-Zuid maken de communicantjes op zaterdag 12 april palmhöltjes in de Onze Lieve 
Vrouwekerk. Dan komt ook de uitleg van de Goede Week uitgebreid ter sprake. Het 
palmhöltje zelf staat symbool voor wat er gebeurde voor, tijdens en na de gevangenneming 
van Jezus.  
Op Palmzondag, dragen de kinderen hun palmhöltje in de kerk mee in 
de palmprocessie.  
Een week later, 20 april, is er tijdens de paasviering een 
kindernevendienst met extra aandacht voor het paasgebeuren. 
 
Op zondag 13 april maken de kinderen van de kinderwoorddienst in 
Venlo-Oost, in de H. Familiekerk, hun eigen palmhöltje. Tijdens het 
maken daarvan wordt verteld wat al die voorwerpen te maken hebben met de 
gebeurtenissen in de Goede Week, van Witte Donderdag (het broodhaantje), via Goede 
Vrijdag (de pinda’s, de rozijnen, de citroen) naar Pasen (het paasei). 
Na de mis dragen de kinderen hun palmhöltje mee in de processie door de kerk. 
 
Palmhöltjesoptocht Stichting Kinderfeesten 
Tradities zijn er om te onderhouden; dus ook dit jaar organiseert de 
Stichting Kinderfeesten weer een palmhöltjesoptocht door de Venlose 
binnenstad. Wil je meelopen? 
De optocht vertrekt om 12.00 uur voor de St. Martinusbasiliek. 
Wil je jouw palmhöltje laten zegenen? dan moet je om 11.45 uur in de basiliek zijn. 
De optocht loopt vanaf de basiliek door de stad naar het stadhuis. Daar wordt het defilé 
afgenomen. En natuurlijk is er weer muziek Fortissimo en van V.S.O. ’t Hetje. 
 
Ecologische stadstuin in  

Venlo-Zuid 
 
In de ecologische 
stadstuin heet de 
lente iedereen 
welkom! 

U kunt er weer terecht: 
- op maandag tot en met donderdag van 
10.00 - 12.00 uur  
- en op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur 
Dus Poort open? Kom binnenlopen! 
 

U vindt de ecologische stadstuin in de 
Hendrikxstraat in Venlo-Zuid, naast Ut 
Tref, 
 

Met veel dank aan de docenten en 
leerlingen van de Wildveldschool die 
ervoor zorgen dat de lente ons weer 
toelacht vanuit hun buitenles-lokaal. 

Laat de klok weer luiden 
in Venlo-Zuid 
 
In Venlo-Zuid loopt een sponsoractie  
om de klok weer te laten luiden. 
Die stilte in de wijk is maar niets. 
Helpt u mee? 
 
Uw donatie kunt u overmaken op: 
NL49 RABO 0153 8104 24, 
t.n.v. Stadsparochie Sint Martinus 
onder vermelding van  
“kerkklok O.L.Vrouwekerk”. 
 

  

Palmzondag met kinderen 
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Sint Martinusbasiliek 
St. Martinuskoor iedere zondag, behalve in het kader van het 200-jarig jubileum: 
13 april  Schola Cantorum van het Ward Instituut 
25 mei  Aachener Domchor 
28 september Tegelse Hofzangers 
 
H. Familiekerk 
Tegelse Hofzangers  zat. 12 april (Palmzaterdag) 
Vivente   znd 8 juni (Eerste Pinksterdag) 
Franciscuskoor  6 - 20 april (Pasen),  8 - 18 mei, 15 - 29 juni 
Sint Janskoor   19 april (Paaswake), 11 - 29 mei, 22 juni 
 
Onze Lieve Vrouwekerk 
 Parochiekoor Vicenda 
April 13 april (Palmznd-kinderviering) 

17 april (Witte Donderdag) 
20 april (Pasen) 
27 april 

6 april 
 
 
20 april (Pasen) 

Mei 11 - 25 mei 4 - 18 mei 
Juni 22 juni 1 - 15 - 29 juni 

 
 
 
We namen afscheid van: 
de heer Frank Bevers, overleden 3 maart, in de H. Familiekerk 
de heer Toon Saris, overleden 8 maart, in de H. Michaelkerk 
mevrouw Els Messing - van Gardingen, overleden 13 maart, in de H. Familiekerk 
 
Vivente bestaat 60 jaar 
In 2026 heeft Vivente weer een groot concert op 
het programma staan. Maar om het jubileum niet 
‘zomaar’ voorbij te laten gaan, studeert het koor 
wel een bijzondere mis in. En die mis, de Messe 
Solenelle van Louis Vierne, laten zij klinken tijdens 
de plechtige eucharistieviering met Pinksteren in 
de H. Familiekerk. 
Deze mis is origineel gecomponeerd voor twee 
orgels; dat zul je niet in veel kerken aantreffen. 
Om die reden is deze mis ook herschreven tot een 
versie voor één orgel. En die versie zal klinken in H. Familiekerk. 
Daarnaast laat Vivente de parochianen genieten van Psalm 150 van César Franck,  
Ubi Caritas van Maurice Duruflé en het Panis Angelicus van M. Lauridsen. 
En uiteraard ontbreekt op Pinkeren het Veni Sancte Spiritus (van M. Lauridsen) niet. 
  

Muzikale opluistering van de vieringen 

Afscheid overleden parochianen 
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Van Pasen lopen we de meimaand binnen 

Dit jaar lopen van Pasen vrijwel direct de meimaand binnen. 
Zoals u weet wordt in de meimaand zondags om 11.30 uur de eucharistie gevierd in het 
processiepark. 
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Zondag 16 maart stond een koor van ruim 10 leden in de Sint Martinusbasiliek. 
Onder leiding van dirigent Hans Leenders brachten 
Studium Chorale uit Maastricht, 
Franciscuskoor uit Venlo en  
Vocaal Ensemble Silhouet uit Roermond 
een adembenemend programma samengesteld uit werken speciaal voor dit concert 
gecomponeerd door gerenommeerde Limburgse componisten, deels op teksten van eveneens 
gerenommeerde dichters. 
Vincent Kusters lichtte kort de uit te voeren werken toe.  
 
80 jaar bevrijding, blijven herdenken, 
aangrijpende composities 
volledig a capella uitgevoerd 
kwamen duidelijke “binnen”  
bij de bezoekers in de volle basiliek. 
ingrijpende teksten, met thema’s als  
herinnering,  
de absurditeit van de oorlog,  
de vervreemdende leegte,  
de vragen en de angsten. 
 
Een volle Sint Martinusbasiliek liet zich 
ruimt een uur meenemen in de 
aangrijpende op klank gezette teksten. 
 
 

 
 

De communicantjes van alle basisscholen van onze 
stadsparochie zijn druk bezig met de voorbereiding op hun 
Eerste Heilige Communie. 
Monique Hendrikx (Venlo-Zuid) en kapelaan Zuidinga (Venlo-
Oost en -Noord) begeleiden hen hierbij: 

- samen verhalen lezen en 
proberen te begrijpen; met 
statiegeld proberen geld te verzamelen voor mensen die 
dat hard nodig hebben 
- wandelen door de kerk: wat is de naam van al die 
voorwerpen en waarvoor worden ze gebruikt 
- waarom is de kleur in de kerk nu paars, die was toch 
groen? Dat is ook zo bij de kazuifels; oeps, ook weer zo’n 
moeilijk woord. 

- hoe klinkt dat orgel? In Venlo-Zuid hebben de kinderen zelfs de pijpen geteld: 112! 
- en, waar feest is wordt gezongen... dus er worden liedjes ingestudeerd. 
En wanneer dit allemaal gelukt is, volgt de grote dag. 
  

Concert  
“NOOIT MEER THUISKOMEN” 

Voorbereiding Eerste Heilige Communie  
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Diaconie-activiteiten in het kader van Pasen 

Op weg van Palmzondag naar Pasen 
 
 
 
 

Op 10 april gaan het platform van Venlo-
Oost en kapelaan Zuidinga aan de hand 
van teksten, gedichten, symbolen samen 
met de bewoners van de Villa Dalia met 
Jezus op weg van Palmzondag naar 
Paasmorgen. 
Ook zullen in die bijeenkomst 
palmtakjes gezegend worden zodat de 
bewoners in hun appartement een 
zichtbaar aandenken aan deze viering 
hebben. 
 
 
 

 
Zaterdag 12 april: Viering van 
Palmpasen met een brunch en een 
optreden van een muzikale clown. 
In D’n Dörpel (Gulikstraat 202) 
 
Inloop vanaf   11.30 uur 
Start brunch  12.00 uur 
Eindtijd  15.00 uur 
Eigen bijdrage € 5,00 
 
Na afloop worden palmtakken 
uitgereikt. 
 
Aanmelden mnd 7 t/m wns 9 april 
Op telefoonnummer 06-21384141 
 

Kom op de soep 
Op zondag 6 en 20 april (Pasen) staat de soep 
weer voor u klaar in 
Stadsherberg Ald Weishoès  
Van 12.00 - 13.30 uur 

Onder het genot van een heerlijke soep kunt u 
andere mensen uit Venlo-Centrum 
ontmoeten. 

De soep wordt u gratis aangeboden. 
Voor koffie/thee wordt een vergoeding 
gevraagd. 
 
 
 
Paasviering in Crescendo 
Op woensdag 16 april (Goede Week)  
om 15.15 uur verzorgt Deken Spee samen met 
Diaconiegroep van Venlo-Zuid een viering voor 
alle bewoners van Crescendo; het is een 
viering in het teken van Palmzondag. Ook 
worden palmtakjes gezegend en uitgereikt. 
 
Op maandag 20 april, Tweede Paasdag, 
Paasmaandag, is er in Crescendo een 
Paasviering. Muzikale begeleiding door Nico 
Mercks. 
 
 
Zonnebloem  
Woensdag 16 april om 14.00 uur 
viert deken Spee een Paasviering, 
georganiseerd door De 
Zonnebloem. Deze viering is in de 
Windmeule (wegens verbouwing 
van de D’n Dörpel).  
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Huis van de Wijk, park Rijnbeek 
Extra: toevoeging in dit Kerkepäörtje als aanvulling op het bericht in maart 2025 
Huis van de Wijk Park Rijnbeek is een buurtcentrum. Het is een plek waar inwoners van de 
gemeente Venlo (het maakt niet uit op welk adres u woont) elkaar kunnen ontmoeten en 
zich kunnen ontplooien. 
 
Het adres is:  
Rijnbeekstraat 180, 5913 GB Venlo.  
Het buurtcentrum is dagelijks geopend (behalve op 
woensdagochtend) van 10.00 - 16.30 uur. 
 
Hieronder staan de activiteiten die u kunt volgen in Park Rijnbeek. 
Heeft u hierover vragen? 
Neem dan contact op met 077- 760 06 50 of stuur een e-mail naar: 
openinloopparkrijnbeek@incluzio.nl 
 
Op verschillende dagen van de week kunt u deelnemen aan activiteiten. 
 
Open Inloop Maandag, dinsdag en vrijdag 

van 09.30 tot 16.00 uur 
U bent van harte welkom voor het 
maken van een praatje of samen 
een spelletje te spelen. Dit kan 
natuurlijk onder het genot van een 
kop koffie, glas thee of glaasje fris. 
 

Warme maaltijd 
tijdens  
Open Inloop 

Maandag en dinsdag tussen de 
middag 
 
Wilt u tijdens de Open Inloop mee-
eten, dan moet u zich één dag van 
tevoren opgeven: 
Telefonisch met 077-760 06 50 
 

Warme maaltijd: tussen de middag 
kunt genieten van een warme 
maaltijd tegen een schappelijke 
prijs. Een team van vrijwilligers 
zorgt ervoor dat er op maandag en 
dinsdag een lekker menu wordt 
bereid. 
 

Spellenmiddag Woensdagmiddag 
van 13.30 - 16.30 uur 
 

U kunt samen met anderen 
meedoen met spellen 
Voor € 1,00 krijgt u koffie/thee 
 

Eetpunt U kunt genieten van een warme 
maaltijd.  
Inloop vanaf 11.45 uur; om 12.00 
uur begint de maaltijd. 
Kosten: €7,50; contact afrekenen 
(pinnen niet mogelijk). 
Voor meer informatie of 1ste keer 
aanmelden, bel op donderdag naar 
077 – 760 06 50 
 

Donderdag wordt de ruimte 
gebruikt als eetpunt, 
georganiseerd door het 
buurtinitiatief. 
 

Stoelgym Dinsdagmorgen en vrijdagmorgen Deze stoelgym houdt u langer fit. 
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Voor als de kleintjes zich vervelen tijdens de paasdagen 
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Verzoek om assistentie bij de aanleg van Vakantieschip Prins Willem Alexander 
Misschien iets voor U? 
De Frankelandgroep in Schiedam is een organisatie die verschillende verpleeg- en zorghuizen heeft. 
Zij maken met de bewoner van de Schiewaegh, een van hun tehuizen, een boottocht waarbij zij o.a. 
Venlo aandoen. Om die reden hebben zij ons gevraagd onderstaande brief te verspreiden via ons 
nieuwsblad. 

Aan hun verzoek geven wij graag gehoor. Daarom leest u hun brief hieronder. 
In hun brief leest u: 
- hun verzoek 
- de contactgegevens waar u kunt aangeven dat u graag meewerkt aan hun verzoek 
 
Beste lezer, 
De Frankelandgroep is een organisatie in Schiedam met verschillende 
verzorgingshuizen. Met de bewoners van verpleeghuis Schiewaegh 
maken wij van 22 t/m 27 Juni een bootvakantie. 
Wij gaan varen met het Vakantieschip de Prins Willem Alexander. 
Dit is een volledig aangepast schip voor mensen met een beperking. 
Onze bewoners genieten enorm van het varen en het zien van een hele 
andere omgeving. 
Wij varen vanaf Tiel naar Cuijk en verder naar Roermond. Op woensdag 25 juni varen we van 
Roermond naar Venlo. Daar leggen we aan om een dag later door te varen naar Nijmegen. Tot slot 
varen we vrijdag weer terug naar Tiel. 
 
Woensdag 25 juni zijn wij dus in uw mooie stad Venlo. Onze bewoners vinden het erg fijn om dan 
van boord te gaan. Veel van onze bewoners zitten in een rolstoel. 
Vind u het leuk om een van onze bewoners uw stad te laten zien en misschien iets te vertellen over 
uw stad? 
Het schip meert om ongeveer 12.30 uur aan in Venlo aan de Lage Loswal aan de Maaskade;  
om 14.00 uur willen wij graag met onze bewoners van boord komen om de stad te bezoeken. 
 
Als u het leuk vindt om met een bewoner te wandelen kunt u zich aanmelden via de mail 
e.noordam@frankelandgroep.nl of op telefoonnummer 06-83985865 
 
Wij hopen dat veel bewoners de gelegenheid krijgen om de mooie stad Venlo te bezoeken. 
 
Hopelijk zien wij elkaar op woensdag 25 juni aan de Maaskade (ws de Lage Loswal) in Venlo. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Everien Noordam 
Coördinator van de vakantietocht 
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Agenda stadsparochie 
 
 5 april H. Familiekerk 19.00 uur Presentatieviering   

  communicantjes 
 9 april H. Michaëlkerk 19.00 uur 

 
3e stilteviering 
Voorganger: Albert v. Bragt 

12 april 
Palmzaterdag 
zegening Palmhöltjes 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
H. Familiekerk 19.00 uur 
H. Michaëlkerk 19.00 uur 
O.L. Vrouwekerk 14.00-15.30 u 

 
m.m.v. de Tegelse Hofzangers 
 
Palmhöltjes maken kinderen 

13 april 
Palmzondag 
zegening Palmhöltjes 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
 
H. Familiekerk  11.00 uur 
 
O. L. Vrouwekerk 10.30 uur 
 

m.m.v. Schola Ward-Instituut 
in kader 200 jr Martinuskoor 
Kinderwoorddienst met  
         Palmhöltjes 
Palmprocessie 

15 april 
Boeteviering 

H. Familiekerk 19.00 uur Gezamenlijk met hele 
stadsparochie 

17 april,  
Witte Donderdag, 
Viering Laatste 
         Avondmaal 
 

O. L. Vrouwekerk 19.00 uur 
 
Aansluitend plechtige aanbidding 
van het Allerheiligste 
 

Gezamenlijk met hele 
stadsparochie 
 

18 april, 
Goede Vrijdag 
  
 

Alle kerken   15.00 uur 
 
 
H. Familiekerk 19.00 uur 

Viering kruisweg in alle 
kerken; in de basiliek met 
Martinuskoor 
Kruisverering = gezamenlijk 
met de hele stadsparochie 

19 april,  
Paaszaterdag, 
Paaswake 
 

Kapel van Genooij 17.00 uur 
St. Martinusbasiliek 19.30 uur 
H. Familiekerk 19.30 uur 
H. Michaëlkerk 18.30 uur 
 

 
m.m.v. Martinuskoor 
m.m.v. St. Janskoor 
i.v.m. activiteit in de Bantuin 

20 april,  
Eerste Paasdag 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
 

m.m.v. Martinuskoor 
m.m.v. Franciscuskoor 

21 april,  
Tweede Paasdag 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 

 

5 mei (maandag) 
 

  

25 mei St. Martinusbasiliek 10.00 uur m.m.v. Aachener Domchor 
in kader 200 jr Martinuskoor 

29 mei 
Hemelvaartsdag 

St. Martinusbasiliek 09.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
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Eerste H. Communie 
25 mei, Venlo-Noord 
1 juni, Venlo-Oost &     
    Venlo-centrum 
9 juni, Venlo-Zuid 
         (=2e pinksterdag) 

 
H. Michaëlkerk  11.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 

7 juni 
Pinksterviering 

H. Michaelkerk 19.00 uur  

8 juni 
1e pinksterdag 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 
 

 

9 juni  
2e pinksterdag 
 

St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
H. Familiekerk 11.00 uur 
O.L.Vrouwekerk 10.30 uur 

 
 
OLV, eerste H.Communie 

15 juni 
 

H. Familiekerk 11.00 uur 
 

Afsluitende Kinderwoorddienst 

29 juni OLVrouwekerk 10.30 uur Zomerviering met   
  communicantjes 

   
   
   
   
   
   
Alvast voor volgend 
jaar 

  

21 sept St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

Dreikönigen Chor Neuss 

5 oktober St. Martinusbasiliek 10.00 uur 
 

Plechtige viering b.g.v. 200-
jarig jubileum van het 
St.Martinuskoor 


